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Algılayamadıl 


Kenan Evren in kendisi hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkümiyet kararı karşısındaki durumu, avukatı tarafından böyle açıklandı! 


O sırada, okul birincisi sıfatıyla yaptığı konuşmada Berkin Elvan ve Ali İhsan Korkmaz'ı andığı için Işıtan Önder adlı öğrencinin birinciliği iptal ediliyordu! 


Bu söylenseydi kendisine, algılayabilirdi! 
Mutlu olurdu: “yataktayım, mahkümum, algı malgı kalmadı ama iktidardayım!” 


Tek tek olayları ancak bizi ilgilendirdiği kadarıyla ve birbirinden kopuk algılayabilmenin yalnızca eskimiş diktatörlerin yaşlılık yataklarındaki esikliği olarak görmemeliyiz. Örneğin, “flash” cumhurbaşkanı adayının eşinin “başının açık olması”nı bir demokrasi umudu olarak büyütmenin daha açık bir algının ürünü olduğu söylenebilir mi? 


Nuri Bilge Ceylan'ın her özelliğiyle büyük “Kış Uykusu” filmi, algılar ve beklentiler arasındaki tutarsız ilişkinin yol açtığı umutsuz hayaller üstüne düşünmemiz açısından önemli bir güncellik de içeriyor. Başı iki eli arasında umarsız kederlere gömülmüş her aydının donmuş bozkırın ortasındaki hali, tarihin her dönemi ve coğrafyanın her ülkesi için geçerlidir; ama bugün, burada, parçalanmış algının labirentinde dönüp duran liberal aydını anlatmak için eksiksiz bir imge sunmaktadır. 


Enn 
KÜLTÜR 


Karanlık dünyanın sıvaları 


GÖKSEL AYMAZ 


Sol ve sosyalist dünyadan arkadaşlarımızın çoğu Nuri Bilge Ceylan filmlerini genel olarak “nihilist”, “karamsar” ve “kötücül” bulduklarını söylerler. Bu arkadaşlara göre Ceylan'ın filmleri anafikir olarak “İnsan kötüdür!” demektedir. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye'yle dönen son filmi Kış Uykusu da odaklandığı aydın portresinin sorunlu ruh hali nedeniyle yine benzer tepkilerle karşılandı. 


Kış Uykusu'nun ismiyle müsemma başkarakteri Aydın, emekli bir tiyatro oyuncusudur ve Avanos vadisinde babadan kalma bir oteli işletmektedir. Karakter ve yerin bu şekilde tayin edilmiş olması eleştirmenleri derhal hikâyenin bir “aydın-taşra” çatışmasını işlemekte olduğuna ikna etti. Ceylan'ın daha Koza ve Kasaba'dan başlayarak, Mayıs Sıkıntısı, Uzak ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmleriyle ilerleyen sineması böyle bir refleksi anlaşılır kılıyorsa da, Kış Uykusu Türkiye'de kültürün hem üretimi hem de eleştirisinde kadim başlıklardan olan “taşra-aydın” çatışmasıyla ele alınacak kadar sıradanlaşmış bir konuyu işlemiyor. 
Babadan kalma mülkleri işletmek üzere geldiği bozkırdaki zorunlu ikameti ve bozkır insanıyla bu ikamet nedeniyle girdiği zorunlu ilişkiler de yine benzer bir kolaycılıkla “Türk aydınının taşra sıkıntısı” gibi alışıldık bir tespitle sınırlandırılamaz. Kış Uykusu, bütün Ceylan filmleri gibi, insan varoluşunun çatışma halindeki evrensel gerçekleriyle ilgilenmiştir ve zemin olarak da kendisine Anadolu bozkırının sosyokültürel dokusunu seçmiştir. Mesela Çehov'un “Bozkır” hikâyesinde olduğu gibi, evrensel insan gerçekleri bu arazinin de sakinleri arasında bazen esprili bazen yıkıcı çatışmalar olarak cereyan etmektedir. 


Kış Uykusu filminde biz, başkarakter Aydın'ın şahsında, taşra-aydın çatışmasını değil, evrensel bir konu olarak, bireyin kendini gerçekleştirememe trajedisini izliyoruz. Dilediği gibi ünlü bir oyuncu olamamıştır Aydın. Yazmayı istediği Türk Tiyatrosunun Tarihi adlı kitabına hiç başlamamıştır. Heves ettiği aydın kimliğini “Bozkırın Sesi” adlı kimsenin okumadığı yerel gazeteye yazdığı yavan yazılarla yaşamak istemektedir lakin suya sabuna dokunmayan, ihtiyatlı ve risksiz yazıları emekli tiyatrocunun maliyetini ödemeye hazır olmadığı bu kimliği yaşamasına -doğal olarak- imkân vermemektedir. Yazıları üzerinden aydın kimliğine acımasız eleştiriler yönelten ablası ve öfkeli ilgisizliğiyle doğrudan varlığını küçümseyip kişiliğine saldıran genç karısı Nihal ile paylaştığı hayat artık ona kendisi hakkında aldanımlar üretememektedir. Onun aydın ve patron kimliğine oynayan oteldeki yardımcısı işçi Hidayet'in kendi sınıfına karşı sinsi düşmanlığa varan dalkavukluğu da buna çare değildir. Bugüne dek kaçındığı iki şey yakasına yapışmıştır: Kendiyle hilesizce yüzleşmek ve ne olması gerekiyorsa onu yapmak mecburiyetindedir artık. 
Bu trajedi, gerçek yaşama sadık biçimde, bazen hazin, bazen gülünç biçimde açığa çıkar. Bu sebeple, mesela Aydın'ın İmam Hamdi'ye “Sen bir daha bana gelme, ben bu işlerden anlamam" demesi, veya bizi Uzak filmine götüren bir ayrıntı olarak, Hamdi'nin on kilometre yolu imkânsızlıktan yürüyerek gelme mecburiyetinin zaruri neticesi olan çamurlu ayakkabıları ve kokmuş çoraplarından tiksinmesi filan taşrayla arasına mesafe koymak istemesinden değil, genel olarak kendiyle bütün diğer insanlar (ablası, karısı, 


arkadaşı) arasına koyduğu ve çevresindeki her şeyi kemirip kurutan bu kibir, kendini gerçekleştirememiş olmanın öfkesindendir. Bu öfke insan varoluşuna ürkütücü bir gerçeklik vermektedir. Bunun da bir aydında teşhir edilişi gerçeğin tüm utanç vericiliğiyle gösterilme isteğinden ileri geliyor. Çünkü aşağılığın en yüksekte olanı en çirkindir. Bir yandan, kendine dönük öfkesiyle yalnızlaştırıp hayatını kurutmuş olduğu karısıyla tartışırken ileri sürdüğü inandırıcılığı kalmamış acıklı savunmasında gençliğinin devrimci fikirlerine sarılır, ama öte yandan varlıklı biri olarak yaptığı bağışlar konusunda idealist taşra öğretmeni Levent tarafından sıkıştırıldığında zenginliği/yoksul- luğu Allahın yarattığını, kendisinin bunu değiştiremeyeceğini söyler. Geçim sıkıntısı yüzünden ödeyemediği kira borcu nedeniyle icraya verdiği kiracısı İmam Hamdi'nin, Aydın'ın yüzüne karşı sergilediği saygılı tavra rağmen arkasından ana avrat sövmesi, bu ikiyüzlülük kadar çirkin değildir. Ceylan'ın aydıntaşra çatışmasında aranıp keşfedilmeye çalışılan öngörülmüş eleştirelliği, hiç beklenmedik biçimde, esasen cesurca burada yatıyor. Dolayısıyla, Kış Uykusu'nu konuşmanın en anlamlı momenti de, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin geneli için söylenen “nihilist”, “karamsar” ve “kötücül” iddiaları olmalıdır. Zira diğer bütün filmleri gibi bu filmin de en cesur yanı, dünyanın neden karamsarlık üreten bir yer olduğunun ve insanların kötülüğünün gösterilme biçimidir. 


Akıl gururu 


Ceylan'ın “İnsan kötüdür!” dediği iddiasında bulunan arkadaşları huzursuz eden şey, onun karakterlerinin değişme ehil dünyada edilgin birer “dünya gözü” olarak kalıyor olmalarıdır. Zihinsel etkinliğin her türü gibi sanat ve dolayısıyla sinema da nesnelden öznele, dolaysızdan dolaylıya bir ilerleyiş olduğundan, gerçek yaşamdaki kötülük ile perdede izlenen arasındaki bağda kendisini hissettiren şey “dolayım” sorunudur. Ceylan'ın filmlerinde de kendine özgü bir dolayım işler. Öncelikle, Ceylan'ın karakterleri, kendini gerçekleştirememe/kendi olamama trajedisinin figürleri olduklarından, genelde hayata hep bir büyük insan olma isteğiyle başlayıp sıradan bir yalnız insan olarak sonuçlandıran tiplerdir, Ceylan'ın kamerası onları kaydetmeye başladığı anda hayat karşısında çoktan edilgin birer “dünya gözü” olarak donakalmışlardır. Kameranın perdeye 


yansıtmaya değer bulduğu bilinçli bir tercihidir bu. 
Oysaki bizim arkadaşlarımız, tuvalde, sahnede, sayfada ve notada olduğu gibi, perdede de daima bir homo faber (yapan/eyleyen insan) görmek arzusundalar, homo contemplativus (tefekkür/teraşa eden insan) ancak çöküşün nihilizmini temsil ediyordur. 
Ama unutmayalım ki, kutsanan homo faber bazen mahveden insan, horlanan homo contemplativus ise ifşa eden insan olabilmektedir. “Ne önemi var!” deyip olayı kapatabilecekken, cebinde azıcık parasıyla kırılan araba camının parasını ödemeye gelmiş yoksul adamın yüreğini asla ferahlatmayıp, aksine, getirdiği azıcık paranın birkaç misli fiyat söyleyerek onuruna bir karabasan gibi yüklenen, ya da öğrencileri için bir derslik inşa edilmesi konusunda kendisinden yardım isteyen Garip Köyü'nün genç öğretmen hanımına yardımcı olma düşüncesinden uzun uzun tefekkür ve temaşa ettikten sonra köye sapan yolun kavşağında vazgeçip yoluna giderek dünya işlerine somut bir katkıda bulunma fırsatını tepen Aydın da kendi donukluğu ve hamlesizliğinde insanın kendine ve dolayısıyla dünyaya ettiği kötülüğü ifşa eder. 


Nuri Bulge Ceylan 


Ceylan, değişmeye ehliyetli dünyayı temaşa eyleyen edilgin gözleri ifşa ederek eyleyici insana malzeme sunuyor. “İnsan kötüdür!” demiyor, hakiki kötümserlik demek olan aldatıcı iyimserliğin önüne geçmek için "Dünyayı değiştirecek madde, bakın, işte budur!” 
diyor. Ceylan'ın insanları şimdi oldukları halleriyle izleyici karşısına çıkaran sinemasındaki maksat, insanların olabilecek imgesine sadık kalmaktır. Hali hazırdaki kötü karşısında erdem gururuna değil akıl gururuna dayanan bir tercihten geliyor bu sadakat. Erdemin kırılan gururunu boş avuntularla onarmaya çalışmak gibi gerçeklikle baş etmenin hiçbir donanımına sahip olmayan bir tercih yerine, gerçeklik hakkında aldanacak aklın gururuna sahip çıkıyor. İnsan denen dünyayı değiştirecek o maddeyi (şarlatan bir simyacı gibi) icat etmiyor, (dürüst bir merakla) keşfediyor. Keşif yolculuğunda inebildiği kadar insanın derinine iniyor. Ve biz Dante'nin İnferno'sundan, Goethe'nin Faust'undan, Dostoyevski'nin Karamazov"undan biliyoruz ki bu tür keşiflerin derinliği, bizzat insani umutların uğraşının derinliğidir. 


Eksik arzu 


“Dünya kötü. E biz bunu biliyoruz zaten!” diye bir itiraz mı geliyor bu keşfe? Beyhude. Zira “Hayat böyle işte!" ile avunup “Yine de.."ye varan bir melodram değilse şayet sözünü ettiğimiz, bilindiği varsayılan kötülüğün keşfinde, delice cüretkar bir yenilik vardır. 
Kötülüğün takibi ve keşfedilenin dürüst ifşasındaki ısrar, dünyevi cennet arzusundan doğar. Ve bu temel arzu, insana ve dünyaya onu eski görünümünden ko- 


partan yeni anlamlar kazandırır. Dünyanın lanetinde cenneti arayan epik anlatılar kadar belli etmez niyetini ama herhangi bir Ceylan filminin yaptığı budur. Çünkü insan sadece halihazırda olanın değil, henüz olmamış olanın da içinde yaşar. Henüz olmamış olanın gerçekleşme olasılığı, halihazırda olana bakılarak bilinebilir. 
Ne denli iyi bilinirse o denli de iyi değerlendirilebilir. 
Bu yüzden, halihazırda olan henüz olamamış olanın nesnel mümkünüdür. İnsan ve dünya bu şekilde bilinip kavrandıktan sonra, onlardaki kötülük insanın düşlediği gelecekteki gerçekliğinin nesnel dayanağı oluverir. 
Gerçekleşme koşulları bir araya gelmeye başladığı an- dan itibaren ise henüz olmamış olan artık reel olarak mümkündür. Uzak'ta Mahmut'un durup düşündüğü halde çekmediği fotoğraf, Bir Zamanlar Anadolu'da filminde araba farlarının önünde ümitsizce uzayan yol ve nihayet Kış Uykusu'nda da dünyayı keşif yolculuğunda (kahramanımızın bir türlü “kaçıp gidernediği”) otelde bir süre konakladıktan sonra bir sabah yeni maceralara doğru basıp giden motosikletli gencin ardından Aydın'ın imrenen bakışı, veya otele dekor olsun diye yakalattığı yılkı atını bir gece iplerinden kopartıp doğaya salışı vb. hep umut edilen ama henüz olmamış olanın nesnel dayanağıdır. Çünkü Aydın, insanlığın kötü bir yerinde durduğunu bilmekte ve onun uzağında olmayı isternektedir (halihazırda olan). Kötü bir yerden uzakta olmayı istemek, kolaydır. Ama insanı oradan alıp götürecek “yol” (reel mümkün) henüz ortada yok ise, evvela o yolu döşemek gerekir. Mevcut mıntıka- nın olağan hali, mutlak kıstırılmışlık ya da özgürlüğün tekinsiz serbestliği de (nesnel mümkün) bu konuda kendiliğinden bir ümit ya da ümitsizlik yaymaz, her 


yöne açılabilecek serbestlik, geçit vermez görünen kıstırılmışlık kadar zorludur. Diyelim türlü uğraştan sonra döşenen yol kötülük mıntıkasından çıkaramamış, varilan yer yine bir kötülük olmuşsa, bu inşaatta eksik olan kabiliyet değil, arzudur. Aydın'da gözlemlediğimiz şey de işte bu eksik arzudur. O köye sapmayışı gibi, yılkı atını saldıktan sonra karların ortasında biçare duran tavşanı büyük bir hınçla vuruşu vb. hep bunun göstergesidir. Ceylan'ın karakterleri (Don Kişot, Cyrano ya da İnce Memed gibi) doğru insan olmanın eksiksiz arzu portreleri değildirler ama insanın dünyadaki rolünü düşünmeye sevk edecek (Peçorin ya da Macbeth gibi) tebdili kıyafet içindeki yön gösterici imgeleridir. Bu tip karakterler, barındırdıkları eğilim ve saklı potansiyelleriyle, tamamlanmamış bir dünyada, insanlığın tarih sahnesinde belirecek sondan bir önceki görünümüdür. 
Ceylan'ın kamerası tamamlanmamış dünyada süreçsel olarak açık bir gerçeklik servetine dalar ve orada bulduğu karakterleri kendi sonlarına doğru iter. Bu itme kötülüğü ortadan kaldırmaz, ama doğru ve dürüst şekilde ortaya serer. Dünya iyiliği, yani tarih sahnesinde insanın son imgesinin belirmesi, sanatçının değil toplumun işi olacaktır. Somut dünyanın somut sorunlarının sanatın soyut dünyasında halledilmesini istemek, umut adına dile geliyor olsa bile, umutsuz bir idealizmden başka bir şey değildir. 


Umudun ışığı 


Ceylan'ın estetiği, somut dünyanın somut sorunlarını reel mümküne eriştirme iradesiyle o denli ilişkilidir ki, “nihilizm” iddiaları filan bir yana, estetik 


kategorileri devrimci estetiğin ilkeleri çerçevesinde yeniden üretme girişiminin bile konusu olabilirler. 
Çünkü onun filmleri, kötü dünyanın kurtarılış ümidine insan ilişkilerinin somut alanından öğeler taşımaktadır. Yeryüzü denilen nesnel imkân zeminine hâkim olan somut duygu “iyilik” olsaydı, Ceylan'ın filmlerinin hâkim duygusu da “iyilik” olurdu. Fakat o henüz iyiliğin nesnel imkânıdır; somut gerçeğe dönüşebilmesi için kötülüğünün keşif ve ifşa edilmesi gerekiyor ki Ceylan'ın yaptığı da budur. Böylelikle, insanı ve yeryüzünü kötülemek ne kelime, bir imkânın heba edilmesine engel oluyor. Bu da sosyalist arkadaşları yanlış düşüncelerinden kurtarmak için yeterince politiktir. Çok istenirse filmde, kentli ve eğitimli Aydın'ın çatışma halinde olduğu İmam Hamdi ve işçi İsmail'in insani acılarıyla kendi arasına mesafe koyuşu, veya bu işçinin büyüyünce polis olmak isteyen 12-13 yaşlarındaki oğlunun Aydın'a öfkeli bir halk çocuğu oluşu vs. gibi, Cumhuriyet aydınlanmasına bağlı laik modernler ile AKP tabanı arasındaki çatışmaya dair semboller, yani Kış Uykusu'nun Türkiye'nin güncel politik meselelerine değinen bir film olduğuna ilişkin kanıtlar da bulunabilir. Ama çok da anlamlı bir çaba olmayacaktır bu. Kış Uykusu'nun sanatın eleştirelliğine sahip olduğunu göstermek için düz algıyla dile gelebilecek bu tür kolay yorumlara ihtiyacı yok. Nasıl ki çağın dönemecindeki Rusya'nın politik bir kesiti değilse Dirilişte okuduğumuz, Kış Uykusu'nda da Türkiye'nin güncel politik meselelerine bir dokunuş değil, insan varoluşunun, zemin olarak kendisine günümüz Türkiye'sinin sosyokültürel arazisini seçmiş olan, çatışma halindeki evrensel 


gerçekleridir perdede izlediğimiz. Propagandist olan her şeyden sıyrıldığı, bir anlatıma "Bakın ben politiğim!” dedirtecek ideolojik her türlü desteği teptiği için Ceylan'ın eleştirelliği politik açıdan müphem bir görüntü veriyor olabilir ama sanatta politikliğin en etkin biçimini sergiliyor. 


Nuri Bilge Ceylan, insana dair ümidin maddesini derinlemesine bir uğraşla keşfediyor ve keşfetmeye de devam edecek. Sıkça övgü alan “sinemayı edebiyata yaklaştıran kamerası” da bu derin uğraşından ötürü insani meselelerde derin bilgi sahibi olmasıyla açıklanabilir ancak. Her zamanki harikulade görüntülerinin yanında başarılı uzun diyaloglarıyla da dikkat çeken Kış Uykusu bunun son ve en güzel örneğidir. Ama sadece insan yüzlerine ya da seslerine değil, dört duvar arasına, açık sokaklara, geniş peyzajlara konuşmanın gücünü veren çerçeveler ve perspektifler bulabilmesi de sırf bu sayededir, Ceylan sevmezler tarafından birer "kara film” olarak tescillenmiş olan Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinde ve Kış Uykusu'ndaki ışık, bu umut uğraşının bir izahı olarak anılmaya, dikkat çekilmeye değerdir. Ceylan'ın filmlerinde ışık, derinlere inen umut uğraşının yüzeye tercümesidir. Ernst Bloch'un Rembrandt resimlerinde tespit ettiği ışığın bir benzeridir yani: “Renklerin yegâne kaynağı dünyanın veya dünyanın ardının iç ışığının gizemli yansımasıdır. Ne güneştir onun geldiği yer ne yapay bir ışık kaynağı." Ne mevcut dünya, ne de mevcudiyeti- ne inanılan yedi kat göğün üzerindeki dünyadır bu “dünyevi de doğaüstü de olmayan” ışığın kaynağı. 
Rembrandt'ınki gibi Ceylan'ın ışığı da bu haliyle so- 


mut dünyada hiç görülmez. Çünkü umut perspektifi- nin ışığıdır o. Mekân karanlıktır, ama “gizemli biçimde yalnızlıktan ve siyahlıktan sökün eden ışık, gayri mevcut umudun veya parıltının hakikatini mevcut dünyanın karanlık sıvaları üzerine resmeder.” (E. Bloch, Umut İlkesi, Cilt II, 5.133, 134) Denilebilir ki, belki de bu ışık Ceylan'ın mükemmel estetik zevkinin amaçsız ürünüdür, umutla filan bir alâkası yok. Olabilir. Şayet böyleyse, demek ki kendisini yaşam dalkavukluğuna sürükleyeceğinden şüphe ettiği umut verici öğelerden kurtulmak için boşuna uğraşıyor. Yine Engels haklı, bazı şeyler yaratıcısının bilinçli amaçlarından bağımsız olarak sızıyor işte esere. 


Ceylan'ın sineması, sırf varlığı ve egemen kötülüğü hilesiz gösteriyor oluşuyla kendini mutluluk vaadi- nin müttefiki kılıyor. Bir filmini izlemek üzere koltuğa kurulduğunuzda, o mutluluk, en azından güzel bir film seyretmenin mutluluğu olarak ışığını o ana yayıyor. Nitekim Kış Uykusu da, Ceylan mükemmel estetik zevke sahip bir sinemacı olduğundan, her şeyden önce bize mesut bir üç saat on altı dakika yaşatıyor. 


Başka ne denilebilir ki... Kadri bilinmemiş yürekler, yadsınmış ruhlar, sürgünler, yoksullar, günahsızlar, hayata her zaman çöllerden girmiş olanlar, sabırsız zamanların çocukları, bu filmi ve bütün Nuri Bilge Ceylan filmlerini izleyin. Çünkü (kötümser ve nihilist Beckett'in oyunları için söylediği sözü uyarlayarak ödünç alıyorum Adorno'dan), Ceylan'ın filmlerinde perde, karanlık dünyanın çatlamış sıvaları üzerinde tıpkı bayram hediyelerini gizleyen bir örtü gibi kalkar. 


İşık... ateş... Madımak 


ENSAR İLYASOĞLU 


Madımakln “Işık Insanları"nın anısına 


Madımak! anlatan tablo; sizi, ışıkla ateşin o uzun, derin, hayalleri zorlayan, ironik, çelişkili; çoğu kez yanılsamalarla dolu ilişkilerinin serüvenini, hikâyesini düşünmeye zorluyor. Işıkla ateşin nerede, ne zaman, nasıl tanıştığını, buluştuğunu ve belki de hikâyenin başlangıcını henüz bilen yok. Hayali bir senaryo yazarsak; önce ışık vardı. Kendi yolunda kendi serüvenini yaratarak, yaşatarak, yazarak ilerleyen ışık... 
Aydınlıkların ve Aydınlanmaların kaynağı... Gölgelerin, renklerin, derinliklerin; yaratıcı, anlamlandırıcı gücü... 
Güzellikleri gösteren, karanlıkları yok eden, kirli ve tehlikeli olanı işaretleyen, hayatı koruyan güç... Aklı berraklaştıran, bilgiye ulaştıran, bilge güç... Açıklık, şeffaflık, görünür kılmak, anlamak, anlamak, anlamak ve bilgelik... Işık. bilgeliktir. Bilgelik, aydınlık ve ışıklı bir yol... Güzelliklerin, iyiliklerin, yaratıcılıkların yolu... 


Ateş, vandaldır. Yakıp yıkarak, yok ederek; kanlı elleri ile binlerce korkunç destana adını yazdırır. 
Hikâyenin yok edici güçleri; masal devlerinden mitoloji tanrılarına, kendini bütün nimetlerin sahibi sananların ve onu ellerinde tutmak isteyenlerin korkutan, dizginsiz gücüdür ateş... Yakan, zehirleyen, boğan, kirleten; amansız güçtür ateş... Devlerin, tanrıların, kralların, sultanların, diktatörlerin, egemenlerin ve egemen olanın, güç sahibi olanın piyonlaştırdığı, aklının ışığını çaldığı, ışıktan yoksun bıraktığı güruhların silahı, yol arkadaşıdır ateş... Kirleten, boğan, gökyüzünü zehirleyen dumanlarla yazılmıştır ateşin hikâyesi... 


Bir kez daha var olma, yeniden yaratılma umudu ve inançları; ışığı cennetle, ateşi cehennemle sembolize etmiştir. 


Ve bir gün Prometheus tanrıların elinden ateşi çalmıştır. Ve eğer Prometheus, ateşi tanrıların ve Zeus'un elinden kurtarabilseydi kim bilir ve belki de onu, ateşi “ehlileştirip”, “evcilleştirip” hayatın hizmetine sokacaktı. Ve yine ve belki de Zeus'un öfkesinin nedeni yalnızca bir gücü kaybetmek değil; ateşin “evcilleştirilip” “ehlileştirilip” hayatın uysal bir yol arka- 


daşı olmasından duyduğu korkudan kaynaklanmaktaydı. Çünkü ateş tanrılara, yeryüzünün egemenlerine gerekliydi. Zeus'la Prometheus'un savaşı ışıkla ateşin de savaşıydı. Işık olmadan, ışığın bilgeliği olmadan: ateşi “ehlileştirip”, “evcilleştirmek” asla mümkün olmayacaktı. 

İki yönü keskin kılıç gibidir ateş; bilgeliğin ışığın- da, ışığın bilgeliğinde hayata ve yaratıcılığa, cehaletin karanlığında, karanlığın cehaletinde ölüme ve yok ediciliğe hizmet eder. 


Şimdi Madımak'ı, orada yakılıp yok edilen “ışığın insanlarını” kül eden o karanlık öfkeyi soyutlayarak anlatan Ceren İlyasoğlu'nun tablosu, orta yerinde, alevlerin ortasında siyah bir lekeyi sembolleştirerek, ölümsüzleştirmiştir. Orada yakılan “ışık insanları” ışıklarını, bilgeliklerini, insanlığın yaşamına öylesine derinden bırakmışlardı ki ışık kadar ölümsüz bir bilgelik destanının kahramanları olmuşlardır. 
Madımak'ta yakılan bilge insanların, bilgeliklerini. 
bıraktıkları izleri nasıl unutmayacaksak onu yakan ateşin bıraktığı kirli izleri, duman lekelerini de unutmayacağız. Resmin orta yerinde, ateş kızıllığının orta yerinde oleke; o karanlık, o kirli, o isli leke; bize hep ışıkla ateşin Sivas'ın orta yerindeki hikâyesini anımsatacak. 


Madımak. 80x100cm, tuval üzerine yağlıboya 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İlyasoğlu'nun resimleri bunları düşündürüyor. 
Ama bir de kendisinden dinleyelim: 


“Evet, ışık ve hareket olmadan nasıl ki hayat olmazsa sanat da olmaz, resim sanatı da olmaz” diyor, İlyasoğlu ve devam ediyor: “Hayatın kaynağı ne ise sanatın kaynağı da odur. İnsanın doğa ile, insanın insanla kurduğu ilişkiler ve bu ilişkilerdeki çelişkiler sanatın konularını, çerçevesini ve genel ilişkilerini de belirliyor. Her şey hareket halinde ve değişken... 

Gezi Direnişi, değiştirmek isteyen, kendi içinde değişimi barındıran ve bütün toplumu etkileyen bir hareket biçimiydi. Benim de bu hareketten etkilenmem onun resmini yapmam son derece doğal bir ilişki biçimidir. Tıpkı resimlerimde doğa ve ışıkla kurduğum ilişki gibi kendiliğinden ve doğal. Yine Madımak'a dair yaptığım tablo için de belki tersinden aynı etkiden söz edilebilir. Kuşkusuz ki Sivas ve Madımak unutulmamalıdır. Bu nedenle de Madımak tablosunu yaptım. 


Bir başka şey, hayatın doğal akışı bir kendini tekrarlayan ilişki değildir. Her gün yeni bir gündür ve bir önceki günün tekrarı değildir. Bu, bütün hayat için geçerli bir durumdur. Sanat da aynı şekilde kendini tekrarlamaz, yenilenerek, değişerek ilerleyen bir çizgi izler.” 


11 


Entelifansiyanın kolonizasyonu 


BURHAN KUM 


İlk söz: Yazıma on yıldır Sanat Hayat Dizisi adı altında İletişim Yayınları'ndan çıkardığı onlarca kitap ile Türkiye'de sanat alanında var olan teorik eksikliğin giderilmesinde çok önemli bir görev üstlenen Ali Artun'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dizideki kitapları okumadan dünyada “çağdaş sanat" alanında yaşanan gelişmelerden haberdar olmam ve bu yazıyı yazabilmemi sağlayan bilgilere erişmem imkânsızdı. 


Sanatın ve mimarinin bir toplumun egemen ideoloji tarafından terbiye edilmesinde oynadıkları rolü kavramak için yirminci yüzyıl boyunca kuzey yarımkürede yaşanan gelişmeler sonsuz bir hazine niteliğindedir. Başta Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği olmak üzere, her ülkenin kendi gereksinimleri doğrultusunda yürüttüğü projelerin “benzerleri” genç Türkiye Cumhuriyeti'nin programında da yer aldı. CHP'nin, 1930'larda Halkevleri bünyesinde sergilenen sanat (1938-1943 Yurt Resimleri Sergileri) aracılığıyla halkı terbiye etme (mürebbi sanat) ve köy mimarisi yoluyla da “kırı kolonize etme” programları bu alanda en bilinenleridir. 1990'larda Türkiye'deki “verimsiz” kamu mülkiyetinin özelleştirilmesi gerektiğini savunan sermayenin neoliberal politikalarını topluma kabul ettirebilmek için sıkça kullandığı eleştirel argümanların başında bu noktaların gelmesi şaşırtıcı değildi. 
Sanatı “himaye etme” görevine talip olan sermayeye göre, kökü 1635 yılında Fransız Güzel Sanatlar Akademisi'nin kuruluşuna dayanan “devlet himayesinde sanat” düşüncesi eskimiş ve işlevini yitirmişti. 
Yerini “özgür” ve “açık” sanata bırakmalıydı. Bahsedilen, sermayenin “kullanımına açık” sanattı. 


Sermayenin dünyada egemenlik alanını genişletmek için sanatı, himaye kisvesi altında sistematik olarak kullanmaya başlaması İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. Ancak Amerikan sermayesi, daha savaş sürerken desteklemeye başladığı soyut dışa- 


1 Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis, Üçüncü Basım. 
İstanbul. 2012. s. 110-114. 


vurumculuk akımını “özgür” sanatın yegâne örneği olarak pazarlarken, Sosyalist Blok'un resmi sanatı olarak sunulan sosyalist gerçekçiliği, devletin himayesinde araçsallaştığı gerekçesiyle kitsch sıfatıyla yaftalıyordu. Hâlbuki sanat tarihçisi T. J. Clark'ın gözünde asıl “soyut dışavurumculuk” aristokrasiye özenen belli bir küçük burjuva kesiminin stili olduğu için vülger ve kitsch'ti."? New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) çatısı altında organize edilen soyut dışavurumculuk sergilerinin, aslında Birleşik Devletler Haberalma Dairesi tarafından Sosyalist Blok'a karşı "saman altından” yürütülen kültürel savaşın en önemli ayaklarından biri olduğu ortaya çıktığında (MoMA'da 1945'ten sonra yöneticilik yapanların neredeyse tamamı ClA'nin öncüsü olan Birleşik Devletler Haberalma Dairesi'nde yetiştirilmişti) bu akımın “özgürlük” meşalesi de tamamen söndü. 


Bu durum, sermayenin sosyalist toplumlara ve Türkiye gibi yarı sömürge ulus-devlet yapılarına karşı sürdürdüğü mücadelede sanatı elinden bıraktığı anlamına gelmedi. Aksine aynı amaçlar doğrultusunda yeni yöntemlere başvuruldu. Sanata 
19. Yüzyılın ikinci yarısında yüklenen “uluslaşma- nın gereklerinden olan ortak beğeni, ortak bir kültür inşa etme; Endüstri Devrimiyle birlikte kentlere akın eden yığınları yeni rollerine uyarlayarak disiplin altına alma ve yurttaş olarak terbiye etme” rolü rafa kaldırıldı. Yeni hedef kitle yalnızca “entelijansiya”yı kapsayacak şekilde daraltıldı. Bu, hem daha ucuz hem de toplumu etkileme gücü açısından daha verimliydi. “Ortak Kültür” yerini “sermayenin çıkarlarına hizmet eden kültür”e bırakırken, tasarlanan bu dönüşüm, pazarlama ve reklam taktikleri gereği sanat kelimesinin önünde yer alan “modern” sıfatının yerine “çağdaş” koyularak ilan edildi. Bunun basit bir kelime oyunu olmadığının farkına varan 


2 T.J. Clark'tan aktaran Ali Artun, Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (Sanat Hayat 22). İletişim. İstanbul. 2011. s. 45 


3 Ali Artun. a. g. e., s. 86 
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Paul Virilio'nun sorusu gecikmedi: 
“İyi hoş da, ne ile çağdaş?” 

Küreselleşme planlarında sanatın sermaye tarafından neoliberal değerlerin propagandacısı olarak kullanılabilmesi için önce “özgürleşmesi” yani devlet desteğinden mahrum bırakılması gerekiyordu. Britanya'da Margaret Thatcher ve Amerika'da Ronald 
Reagan önderliğindeki muhafazakâr hükümetler, 80'lerde sanata sağlanan devlet fonlarını keserek, çağdaş sanatı piyasa koşullarına bağımlı kıldılar. Şirketlerin cazip sponsorluk teklifleri doğrultusunda, benzer kararlar kısa sürede Türkiye de dâhil küreselleşmeye boyun eğen bütün hükümetler tarafından uygulamaya konuldu. Artık ardında, küresel planlar peşindeki bir sermaye grubu olmayan herhangi bir sanat etkinliğinin düşünülmediği döneme girilmişti. Geçen yıl, Meksikalı telefon milyarderi Carlos Slim koleksiyonunda yer alan iki Van Gogh tablosunu sergilenmesi için altı aylığına Hollanda'ya ödünç verdiğinde, ülkenin telefon şirketi KPN'i satın almaya çalışıyordu. (Bu olay, ironik bir biçimde, papazlığı reddedip resim yapmayı tercih ettiği için Hollanda toplumu tarafından “ömür boyu açlığa” mahküm edilmiş olan 
Van Gogh'un mezarında bile acı çekmeye devam ettiğine tanıklık eder.) Benzer bir olay 2003 yılında İstanbul Bienali çerçevesinde de yaşanmıştı. JTI (Japon Tobacco International) 2003 yılında özelleştirilmek istenen Tekel'i satın almak için, değerinin çok altında olan 1,15 milyar dolarlık teklif verdiğinde, o yıl sekizincisi düzenlenen Bienalin ana sponsoruydu." 


4 Sibel Yardımcı, Küreselleşen İstanbul'da Bienal 
(Sanat Hayat 8). İletişim, İstanbul, 2005, s. 105 


Otuz yıldır o “faydalarını dinlediğimiz küreselleşme ve özelleştirmenin sonuçlarının ne olduğu her geçen gün daha netleşiyor. (Bir süre önce Soma'da yaşanan katliamdan sonra hala “özelleştirme”nin faziletlerine inananlar varsa, artık insan hayatı da özelleştirilmiş demektir.) Üzerinde yaşadığımız gezegen, antik dönemde yaşayan atalarımızı haklı çıkarırcasına, paranın boynuzuna oturtulmuş, namlunun desteğiyle dengede duran düz bir dünya halini almıştır: herkesin aynı içecek eşliğinde aynı filmi izleyip, aynı araba ve cep telefonunu kullanarak “farklı” olduğunu hayal ettiği düz, yüzeysel ve derinlikten yoksun bir dünyada yaşıyoruz. Toplumsal bilinç hiç bu kadar “ilkel” ve gerici olmamıştı. 


Başlangıçta hesabına yatırılan paraların sarhoşluğu ve işi üzerindeki tüm vesayetin kalktığı yanılgısı içindeki sanatçı neye alet edildiğini hemen anlayamadı. Devlet desteğini kaybettiğinde, temel kaygısı kamu mülkiyetini ve doğal kaynakları ele geçirmekle birlikte paranın serbest dolaşımı önündeki engelleri ortadan kaldırmak olan uluslararası sermaye için (müttefik olarak) kolay yutulur bir lokma halini almıştı. Sanatçı üretim aşamasında ne kadar özgür olursa olsun, yapıtının dolaşıma sokulması ve kullanım biçimi konusunda asıl söz sahibi olan sermaye karşısında zayıf kalmış, en başından eşit olmayanların ittifakı olan bu ilişkide, edilgenliği kaçınılmaz hale gelmişti. Özünde kanonlar inşa etme aracı olan bienaller ve gezici “temalı” sergiler yoluyla ülkedeki sanatçılara, bu alana dâhil olabilmeleri için kendilerinden ne beklendiği, adeta, “öğretildi” Bu süreç, misyonerlerin sergiler aracılığıyla “yamyam”lara medeniyet götürdükleri kolonizasyon sürecinin tıpkıbasım kopyasıydı. 


Çağdaş (ya da bazı küratörlerin tercih ettiği tabirle “güncel”) sanatın Türkiye'ye girişinin 12 Eylül darbesi sonrasında olması her şeyi açıklar niteliktedir. Bu darbenin ardından hız kazanan özelleştirmenin faziletlerini vurgulama sürecinde sermaye kendisini, “öteki” 


olarak konumlandırdığı “ceberut-hantal devletçilik”in antitezi olarak tanımlayarak, Cumhuriyet'in kendi medeniyet tanımını yaparken karşısına Osmanlının yoksulluk ve ilkelliğini koyması ile eşdeğer bir durum sergiledi. Reçete her ülkede aynıydı: topluma kurtuluşunun yegâne yolunun özelleştirmeden geçtiğine inandırılmasında ve bu tanımlamanın öncelikle entelijansiyanın gözünde inandırıcı olabilmesinde sanat en önemli araç olarak kullanıldı. (Hatta sanatın 90'larda Sosyalist Blok'un parçalanarak piyasa ekonomisine dâhil edilme sürecinde kullanımı “sanatın balkanlaştırılması” adı altında literatüre geçti.) Sermayenin dayattığı “piyasa güçlerine açık” sistemin toplum tarafından hazmedilebilmesinde “sanat, neoliberalizmin ajanı olarak çalışmalı, faydalı bir müttefik olarak özelleştirmeye ve metalaştırmanın sömürgeleştirici gücüne hizmet etmeliydi.” 


Bir sanatçının artık küresel çağdaş sanat ortamı içinde görünür olabilmesinin temel şartı. niyeti bu olmasa da, sermayenin kültürel taşeronu olarak kullanıma açık olmasından geçer. Bu anlamda, özel sermaye iddia ettiği gibi devletten farklı çalışmaz. Cumhuriyet ve Osmanlı devleti sanata nasıl yaklaşmışsa, sermayenin bugün sanata yaklaşımı da aynıdır. Zamanında üretilen bir sanat eserinin “makbül ve mu'teber olması" Muhteşem Süleymanın iltifatına bağlı iken6, bugün bu kararı sermayenin hizmetindeki küratörler ve tamamı büyük burjuvaziden oluşan koleksiyonerler vermektedir. Gerçekte olan şudur ki, sanatın “kültürel hayırseverlik” adı altında desteklenmesi “Kültürel alanın özel sermaye tarafından işgal edilmesi anlamına gelir. Böyle bir girişimin esas amacı da, aykırı sanatsal eğilimleri ehlileştirip denetim altına almak ve Zorlayıcı bir hayırseverlik’ biçimi oluşturmaktır: yani, 


5 Julian Stallabrass, Sanat A.Ş.- Çağdaş Sanat ve Bienaller (Sanat Hayat 17), İletişim, İstanbul, 2009, s. 73 


6 Halil İnalcık. Şarr ve Patron. Doğubatı, Üçüncü Basım, Ankara, 2010, s. 15 
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sanatçıların, ayakta kalmak için, kültür yöneticilerinin hazırladığı belirli programlara ve projelere 'sanatsal' cevaplar üretmek zorunda kalacakları bir sistem.” 

CHP'nin “iktidarını pekiştirdiği 
1931 yılından sonra yürürlüğe koyduğu kırı kolonize etme” programının temel amacı köylerin milli ekonomiye olan katkısını artırmaktı... 1930'ların en ilginç yönlerinden biri, kolonizasyon teriminin hiçbir olumsuz yananlamı olmamasıydı: kıra medeniyet getiren, ilerici ve aydınlanmış bir durum anlamına geliyordu.5 Bu paralelde günümüz sanat ortamında yaşananlar, özel sermayenin ekonomideki payını artırmak için çağdaş sanat üzerinden yaydığı “özgürleştirici” imajıyla, onu üreterek veya izleyici olarak katılan entalijansiyayı kolonize etme sürecidir. Ona, çağdaş sanat içine “iliştirilmiş” (embedded) mesajlar aracılığıyla nasıl düşünmesi gerektiğini, neyin doğru olduğunu telkin ederek kendi çıkarlarını topluma kabul ettirmenin temellerini atar. Sermaye açısından egemenliğinin meşruiyetini topluma kabul ettirme sürecinde “liberalleştirilmiş entalijansiya"yı kendi saflarına dâhil edebilmesi (askeri tabirle) stratejik açıdan kilit öneme sahiptir. 


Son yılların en ilginç yönlerinden biri de “liberalizm” teriminin sanat camiasında hiçbir olumsuz yananlamının olmamasıdır. sanata özgürlük getiren, ilerici ve yaratıcılığı destekleyen bir durum. Sanatçılar bu terimin gerçekte ne anlama geldiğini düşünme konusunda epey geç kalmadılar mı? 


7 Octavian Esanu. Çağdaş Sanat Nedir? (Sanat 
Hayat 28). İletişım. İstanbul. 2013. s. 101 


8 Sibel Bozdoğan. a. g. e., s. 114-121. 
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Q sf, 2 


öykü 


Yalan 


SEYİT SOYDAN 


Bu çocuk böyle değildi. 


Alıp başını gitmezdi eskiden. Evden işe, işten eve. 
Kahvesi kumarı yoktu. Sevdalansa bilirdim. Gerçi sevdiğini belli etmezdi. Utangaçtı. İçliydi, oğlum. 


Fabrikada ağzı var dili yoktu. 'Ocakta insan içine karışır, olgunlaşır, askerlik yapmayanı adamdan saymazlar” dedi babası. Başkaları gibi düğün-dernek yapamadık. Cümbüşler çalmadık, alaylar düzemedik. Gidişi sessizce oldu. Gelişi de. 


Oradan gelişiyle oğulcuğuma bir haller oldu. 
İşten güçten vazgeçtik, evde tutabilene aşk olsun. 
Aklına estikçe alıp başını gidiyor. O öylece yol boylarında rüzgârda salınan kavaklar gibi. Başını iki yana sallayarak yürüyor. Bir makam tutturmuş uzun havaya benzer, durmadan onu söylüyor. Oysa ne kadar uzatsa da dilinden arşı alaya erişen bir tek kelime: Yalan! 


Alay edeni mi sorarsın, dalga geçeni, taşa tutanı mı? 


Otoban yoluna çıkıyor Ali'm. Gece gündüz dinlemiyor, Yanından yöresinden vızır vızır kamyonlar, otobüsler geçiyor. Arabanın birisi vurup da parçalayacak diye ödüm kopuyor. Ormanlara giriyor. Sık dalların arasında kaybediyorum onu. Kahroluyorum. Sokakta bulmadım ya, bu yaşına kadar ne emeklerle büyüttüm. 
Hastalık nedir bilmedi ne ballar. arı sütleri içirdim. sağlıklı büyüsün diye. Helak oluyorum peşinde. Askerlik yadigârı bir avcı bıçağı var cebinde, dalları keserek yol açmasını iyi biliyor. 

Kaç kez yüreğim ağzıma geldi. Sıçrayıp duruyor yatağında. Uyku tünek yok bize. Yalım yalım parlıyor keskin bıçak. Can alacak gibi dolanıyor karanlığın içinde. Savrulup duruyor, anlamsız sözler çıkıyor boğazından, hırıltıyla. Belli ki aklını orda bırakmış. 
Dağ başında. 


Kuzum neden bu hallere düştün, ne oldu sana böyle? Ağzında yalnızca bir kelime: Yalan! Ah, başka bir şey yok dilinde. Eskiden, askere gidene öldü derlermiş. Emir demiri kesermiş ne bilsin yavrum, korkuyu bile öğretmemiştik. 


Bahçede küçük bir kulübe yaptı babası. Hasır bir yer yatağı, mini buzdolabı, canı çeker diye Allah ne verdiyse koyduk içine. Bereket, yuvasına dönen kuşlar gibi dönüp geliyor. Geceyi yırtan sesinden biliyorum dönüşünü. İnsan büyüttüğünü bilmez mi? Hiç konuşmaz civanım. Hep içindedir yarası. Dilim dilim doğrasan bir kelime alamazsın ağzından. 

Geçen gece feryatlarıyla yeri göğü inletti. Saba- 


ha yer yatağında cansız bulduk Ali'mizi. Eğri bıçağıyla boğazını kesmişti. Hasır yatak kan gölüydü. 


Şimdi dilimde yalnızca bir kelime: Yalan! 
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Dünya kupası ve beyaz filler 


MİTHAT FABİAN SÖZMEN 


Milyarlarca insanın Dünya Kupası delisi olması için haklı gerekçeler mevcut. Futbol, dünyanın en popüler sporu ve bunu sağlayan harikulade atletler ve takımların yarattığı enstantaneler takdir edilmeyi hak ediyor. 


1950'de Maracanayı sessizliğe boğan Ghiggia'nın vuruşu, 1970 finalinde Jules Rimet'nin ebedi sahibi olacak Brezilya'nın tarihin en iyisi olduğunu simgeleyen Carlos Alberto golü, 1986 Meksika'da Maradona'nın eliyle ve ayağıyla becerdikleri... Bir ömür boyu unutulmayan, kuşaktan kuşağa aktarılan anılar, İnternet çağında bile Dünya Kupası büyüsünün yaygınlığını sağlayan unsurların başında geliyor. 


Ancak Brezilya 2014 Dünya Kupası, henüz sahalarına hiçbir futbolcu düşmeden yarattığı enstantanelerle tarihe geçti. Brezilya halkı, son yıllarda iyice belirginleşen FIFA-10C (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), yerel hükümet ve sermaye dörtlüsünün mega-organizasyon düzenine karşı ayağa kalktı. 2013 
Konfederasyon Kupası öncesi ulaşım ücretlerine yapılan zamla patlak veren ve tüm ülkeye yayılan, temelde yetersiz kamu hizmetlerine karşılık kaynakların şirketlere peşkeş çekilmesini, özelleştirmeleri, 


polis şiddetini, yolsuzluğu ve anti-demokratik uygulamaları hedef alan direnişin en önemli hedeflerinden biri de bu şer dörtgeni oldu. 


Bu da çok anlaşılırdı zira yukarıda saydığımız. halkın öfkelenmesine neden olan gerekçelerin hepsi 2014 
Dünya Kupası ve 2016 Rio Yaz Olimpiyatları için hayata geçirilen uygulamaların kesişim kümesi. Kuşkusuz yukarıda bahsettiğimiz dörtgen ve mega organizasyon düzeni Brezilya 2014'e has bir şey değil. Daha önceki turnuvalarda da geçerliydi (örneğin Güney Afrika 2010). Ve daha önceki turnuvalarda da kendisine bir muhalefet yaratmayı başarıyordu. Ancak Brezilya halkını bu anlamda tarihe geçiren şey protestoların ilk kez bu kadar kitlesel, yaygın ve güçlü taleplerle vuku bulmuş olması oldu. Ve belki de en önemlisi: Protestocular siyasal iktidarla yaşadıkları toplumsal mağduriyetin bağını kurabildiler. Bu deneyim, önümüzdeki turnuvalar için de önemli bir “miras” bıraktı. 


Bugüne gelindiğinde, en azından bu yazının yazıldığı turnuvanın ilk günleri itibarıyla protestoların geçtiğimiz yılki büyüklüğüne erişmediğini görüyoruz. 
Yapılan anketlerde 2014 Dünya Kupası'nın halka yarardan çok zarar verdiğine ilişkin kanı yüzde 60O'lara varsa da 2013'teki gibi kitlesel ve yaygın protestolara tanıklık etmedik. Bunun elbette anlaşılır sebepleri var. Her şeyden önce İşçi Partisi hükürneti polise hiçbir gösteriye müsamaha göstermemeleri talimatı verdi. 
Her eylem saldırıyla karşılanıyor. Bir yıl içinde 20'yi aşkın insan polis saldırılarında yaşamını yitirdi. Dilma Rousseff'in terörizmin tanımını genişletmeyi hedefleyen yasa tasarısı Demokles'in kılıcı gibi halkın üzerinde sallanıyor. Burjuva medya müthiş bir karşı propaganda yürütüyor. Sol gruplar ise alışılageldiği üzere parçalı yapılarıyla her yerde irili ufaklı devam eden eylemleri birleştirme becerisini göstermekten uzak duruyor. Tüm bunları ve Dünya Kupası havasını işin içine kattığımızda eylemlerin FIFA ve hükümet için dünyayı karartacak seviyeye gelmemesini normal karşılamak gerekiyor. Ancak bundan sonra yaşanabileceklere dair de hiçbir iktidar odağı kendini rahat hissetmiyordur. 


Truva atı stadyumlar 


Brezilya 2014'ün bu halk lehine tarihi etkisine dikkat çektikten sonra ülkeyi tanımlayan ve Dünya Kupası ile birlikte -ironik bir şekilde- tehdit altına giren karakteristiğine, futbol kültürüne mercek tutalım. Brezilya'da futbolun tıpkı bir din gibi günlük hayat üzerinde etkili olduğu herkesin malumu. Bu 


> 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kültürün en önemli tamamlayıcılarından biri olan stadyumlar aynı zamanda kültürü tehdit eden saldırının da merkezi konumunda. 


FIFA, 2014 Dünya Kupası için Brezilya'dan “FIFA kalitesinde" en az 8 stadyum istedi. Sermaye için ışığı gören Brezilya hükümeti ise “8 yetmez ben 
12 şehre 12 stadyum yapacağım” diyerek süreci 
başlattı. Hükümetten, 2009'da yapılan açıklamada inşa edilecek stadyumlar için halkın cebinden para çıkmayacağı öne sürüldü. Ancak bu vaat elbette gerçeğin yakınından dahi geçemedi. Bügün gelinen aşamada resmi olarak 4 milyar doları aşkın para stadyum inşaatlarına harcanırken söz konusu stadyumlar ya özelleştirildi ya da Yap-İşlet-Devret modelleri ve Kamu-Özel Ortaklığı adı altındaki neoliberal yöntemlerle halkın elinden alındı. 


Sadece Brezilya'da kalacağı ve yasal olarak stadyumların sahibi olacağı 30 günü düşünen FIFA'nın stadyum siparişleri yerel şartlar, umursamaz. “FIFA kalitesindeki stadyumlar”ın Dünya Kupası sonrası ne olacağı onları ilgilendirmez. Bu yüzden stadyumun yerelle bağı hükümetin göz önüne alması gereken bir unsurdur. Gelin görün ki hükümet de bu işi şirketlere devretmiştir. Halka karşı herhangi bir sorumluluğu olmayan ve kendileri açısından mantıklı bir şekilde yalnızca işin kâr boyutuna odaklanan bu şirketler için 


stadyumun stadyum olarak anlamı değişkendir. Bu değişkenlik stadyumların kısa süre içerisinde “Beyaz fille -yani büyük paralar harcanan ancak turnuva biter bitmez atıl hale gelen ve halka büyük bir mali yüke- dönüşmesini de kaçınılmaz kılmaktadır. 


Beyaz filler: Natal örneği 


Natal kentine inşa edilen Arena das Dundas' ele alalım. Ülkenin kuzeydoğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinin başkenti olan Natal için 1.3 milyar dolar yatırım sözü verildi. Bu plan dahilinde bir stadyum inşa edilecek, hastane, okul gibi yeni kamu binaları yapılacak, ulaşım altyapısı hafif raylı sistemle geliştirilecekti. Hastane ve hafif raylı sistem hiçbir zaman inşa edilmezken 45 bin kişilik “FIFA kalitesindeki stadyum” için dünyanın en revaçtaki mimarlarından biri; Christopher Lee tutuldu ve toplam maliyet de 
400 milyon doları aştı. Söz verilen yatırımların üçte 
birinden fazlası stadyuma harcandı. Peki turnuva sonrası bu stadyuma ne olacak dersiniz? Hali hazırdaki futbol takımı ortalama beş bin kişiye oynayan Natal'da 45 bin kişilik bu “FIFA harikası” stat kimin ne işine yarayacak? Eh, ona da kamu özel ortaklığıyla stadyumun haklarını eline geçiren şirket karar verecek ancak stadyumun futbol stadyumu olarak şirkete herhangi bir kâr getirmeyeceği ortada. 


Natal örneğinden tarihi Maracana'ya geçelim. 
1950 Dünya Kupası için inşa edilen ve uzun süre 200 
bin kişilik kapasitesiyle dünyanın en büyük stadyumu olan Maracana, Rio de Janeiro'nun Cristo Redentor heykeli ile birlikte simgelerinden biri oldu. 
Maracana'nın en önemli özelliklerinden biri stadın 1.8 
dolarlık koltuksuz tribünleriydi. Bu, Flamengo, Fluminense, Botafago ve Vasco de Gama gibi kulüplere ev sahipliği yapan stadyumu kentin en ucuz eğlence mekânı yapıyordu. Maracana, müthiş bir gelir uçurumu ve sınıfsal ayrımla tanımlanan Rio'da hangi toplumsal katmandan gelirse gelsin tüm insanların eşit olabildiği tek yerdi. Ancak 90'larla birlikte başlatılan neoliberal furyadan o da nasibini aldı. 92'de koltuksuz bölümlerden birinin çökmesi bahanesiyle başlatılan “reform'lar nihayetinde 2014 Dünya Kupası'na giderken stadın özelleştirilmesiyle son buldu. Stadın kaderi, Brezilya'nın en büyük inşaat şirketi Odebrecht ve ortaklarına terk edildi. Aynı zamanda başka sektörlerde de faaliyet gösteren ve ülkenin en nüfuzlu şirketlerinden olan Odebrecht, İşçi Partisi ile 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işbirliği sayesinde 2014 Dünya Kupası'nın en önemli kazananlarından biri olarak öne çıktı. Odebrecht'in Maracana sı, “FIFA kalitesinde” şüphe yok. Ancak özelleştirme ilk önce bilet fiyatlarını vurdu. Çoktan tarih olan 1.8 dolarlık biletleri geçtik, en ucuz bilet 18 
dolara yükseldi. Ortalama biletin 40 doları bulduğu stadyumda Flamengo-Fluminense maçları bile 25 bin taraftarı zar zor çekiyor. Maracana bu haliyle halkın buluşma noktası olma özelliğini kaybettiği gibi, tıpkı kentin geri kalanında olduğu gibi halkın dışlandığı ve bunun görünür kılındığı alanlardan birine dönüştü. 


Bu sorun elbette Maracana ile sınırlı değil. Dört milyar doları aşkın harcama ve özelleştirmeler bilet fiyatlarında artışı beraberinde getirirken, statların doluluk oranı da kaçınılmaz bir biçimde düştü. Öyle ki Brezilya birinci ligindeki seyirci ortalaması, ABD liginin dahi gerisine düştü. 

Bu durumdan daha ironik ne olabilir, tahmin etmek güç. Futbolun en büyük organizasyonu, misafir olduğu ülkenin futboluna da yarar sağlamayacak- sa neye yarar sağlayacak? Bu soruyu sorduğum, Brezilya'da yaşayan ve uzun süredir 2014 Dünya Kupası'nın ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri üzerine çalışan Christopher Gaffney, “Dünya Kupası hiçbir zaman birilerine yardım etmek için değildir. Dünyada refahın hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olan bir mega organizasyon yok. Bunların hepsi hali hazırda çok fazla parası olanların sermaye birikim mekanizmaları olarak işlev görüyor" yanıtını vermişti. 
Gaffney'nin FIFA'nın Dünya Kupası adlı oyuncağıyla en azından bu açıdan verdiği zararı önlemenin yolu olarak önerdiği yöntem ise gayet mantıklı; 


1-FIFA stat masraflarını kendisi karşılamalı. 


2- FIFAnın statların turnuva sonrası kamu sahipliğine geçmesi yönünde bir ajandası olmalı. 

FIFA (ve IOC) ve hükümetlerin mega organizasyonları sermaye birikiminin çok yönlü bir aracı olarak gören bugünkü anlayışıyla bu çizgiye yönelmesinin imkanı yok. Çünkü Odebrecht'ler buna izin vermeyecektir, FIFA krallığı da sıfır koyup 100 almak gibi bir konforu elinden bırakmak istemeyecektir. Bu durumda Dünya Kupası ve futbolun FIFA eliyle kendi değerlerini yok edişini izlemeye devam edeceğiz. Bunu engelleyebilecek olan tek şeyse Brezilya halkının, Brezilya 2014'ü şimdiden tarihe geçiren protestolarının dünya çapında yaygınlaşması. Brezilya 2014'ü sahadaki güzel futbol- dan çok bu mirasıyla hatırlayacağız. 


kesen öyküler sınavı 


1. neden kıyımlı evlerin kadınları hep siyah giyer? 
bütün topraklarda başından vururlar 

ayağı kırılmış küheylanları şaha kalkan kısrağın eyeri oynar yerinden acının incelttiği zaman yorgun destanlar biler ömrün ekip, destursuz törelerin biçtiği gelinlerden sorar sırtını sıvazlayan teselli, ceketi astarsız halktan hayıtlardan örülen sepete bir çimenin hayatı sığar mı bilmez mi payına düşen adsızlık ve zırnıktır gövel ördek duruşlu bu topraklardan vakitsiz pus basar mavzerlerin duldasına sineni kan damlar, damat kınası, gelin telleri susar ezilir puslu mevsimler ağzında bir ilkbahar. 


2. neden kıyımlı evlerin kadınları hep uzun susar? 
bütün topraklarda dil körüktür ağızda 

kıvılcımı yalım eder urbasız gerçeklerden 

saç teli kadar incelir, kesilirken keser damarda nabzını kuş dağını soran tekmil zümrüdünü arayan ankalar (ylasalar sus der, kırbaçlanan ağızlarda acılar susar kaval ezgisini kepeneklerde demlese de 

erken inen dumandan kurt uluması toplar 

ey hayatı çere çöpe indirgeyen derin çukur 

dil'dedir can suyunu fidana pompalayan esrar susturursan ki heyhat bilinmez kaç bin ölüye dayandı yemin ezilir dünyanın nalları altında bir ilkbahar 


3. neden kıyımlı evlerin kadınları hep gri bakar? 

bütün topraklarda deniz bile yemez ölü tenleri 

dalgalar atar kıyıya dağ kokan sarmaşık gidenleri 

faili meçhulse de tanır ensesine yapışıp kalmış gözler 

bir dipçik bir postal bir pus'la düzen eleğinden elenenleri meçhule açık kapılar kilitsiz rezesiz sövesizdir 

ten karışmaz toprağa, çul çürümez, kan solmaz 

derin ki ah, gömlek parçasından tanır ana kokusu yitiğini birden her şey susar gök taş su susar 

bir ömrü ağrıyla sütüne saran susar 

kızıl bir külçe siyah bir kurtuluştur dağlar- artık yarası çoklumezilir dünyanın loğ taşları arasında bir ilkbahar. 


dünya köşeli, dağlar puslu, gök taştan, toprak katran, ağıt katar katar işte ondan yüreğimin sızısı / kıyımlı evlerin kadınları 


hep siyah giyer, hep uzun susar, hep gri bakar... 


Bilsen Başaran 
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12 Mart ve Kırk Yedi'liler 


NİLÜFER ALTUNKAYA 


12 Mart romanları derken... 


12 Mart" konu alan romanları 12 Mart romanları 
şeklinde sınıflandırmak, tarihsel roman, Tolitik roman şeklindeki kavramsal yaklaşımları da kaçınılmaz kılmaktadır. Böyle bir sınıflandırma ile söz konusu romanların konunun odağındaki 12 Mart döneminin toplumsal etkilerini, bireyler üzerindeki yansımalarını ya da birey-toplum sorunsallarını bazı ortak özellikler taşıyarak aktardıkları kabul edilmiş olmaktadır. 


Bu açıdan bakıldığında 12 Mart romanlarının kültürel işlevi, yaşananların tanıklığını aktarmak, aynı kuşağın yaşantılarını sosyal travmalar ve bireysel çatışmalar açısından ele almak, tarihle yüzleşmek böylece geçmişin sorgulanmasını sağlamak şeklinde özetlenebilir. 12 Martromanı ifadesinin bu kadar yaygınlık kazanmasının altında yatan bir diğer gerçek de baskın köy edebiyatının bu tarihten itibaren etkisini yitirmesi ve 12 Mart edebiyatının biçimsel anlamda önemli farklılıklar içermesidir. Köy romanlarında devlet, ağa, köylü ve aydın arasındaki çatışmalar ezenezilen ekseninde verilirken 12 Mart edebiyatı devlet ve bireyin konumlanışını, siyasi mahkümlara yönelik baskı, işkence, yargılama ve cezalandırma süreçlerini, devrimcilerin yaşadıkları yenilginin sorgulanmasını ve bireysel hesaplaşmaları konu edinmiştir. 


12 Mart döneminde rejimde yaşanan tıkanıklık o 
kadar ciddi boyutlardadır ki artık suçlu ile suçsuzu, haklı ile haksızı, iyi ve kötüyü ayırt etmek imkânsız hale gelmiştir. Bu yüzden de 12 Mart edebiyatının kahramanları ağırlıklı olarak sol ideolojiye vurulan darbe sonrasını anlamaya çalışan ve isyanın yerine hesaplaşmayı koyan devrimcilerdir. Adaletsiz yargılamalar, her türlü şiddet ve işkence ile devletin otoritesinden güç alanların karşıt düşüncede olan devrimcilere uyguladığı baskı ve şiddet 12 Mart romanlarının temel konusudur. Bu tarihi sürecin edebiyatımızda iz bırakan romanlarına eleştirmenlerin yaklaşımı “içerdekiler-dışardakiler” şeklinde yapılan bir ayrımı içermektedir. “Burada kastedilen hapishanedekiler ile dışarıdakiler anlamında değil, sol politikanın içinde veya dışında durmaktır; içeriden bakan biri devrimcilere duyduğu sempati ve o dönemde gözaltına alınan, işkence gören, öldürülenleri meşru gösterme çabasından öte, eleştirel bir yaklaşımla yaşananları anlamlandırmaya çalışacaktır.”1 

Özellikle sol ideolojinin kendisiyle hesaplaşmasını da içeren 12 Mart romanlarına yönelik eleştirilerde dönemin gerçekçi bir yaklaşımla yansıtılamadığı 


1 Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul. 
2006'da “12 Mart Romanları” 
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şeklinde olduğunu görmekteyiz. 
Bu romanların ele aldıkları dönemin politik (gerçekliğiyle örtüşmeyen yönlerini vurgulayan 
Ömer Türkeş de Murat Belge'nin 
“soruna yanlış bakış” görüşüne katılmaktadır: 


“12 Mart romanları yalnızca ele aldıkları konularıyla bir yenilik getirmediler, aynı zamanda irkiltici, rahatsız edici ve çarpıcıydılar. Bu romanların yazıldığı tarihlerde, Türkiye'de geçmişini 
12 Mart öncesi siyasi yoğunluklara dayandıran daha yığınsal bir devrimci pratiğin başlaması da, romanların büyük ilgi görmesine, ama estetik ve ideolojik sorgulamalarının ihmal edilmesine yol açtı. Bugün geriye dönüp baktığımızda, 68 
ve sonrasındaki devrimci hareketler ve hareketlerin failleri için 'suçsuzdular' nitelemesini kullanmak hiç de doğru gelmiyor bana. Eylemlerinin bedelini idam sehpalarında, Kızıldere'lerde, Nurhaklar'da yaşamlarıyla ödeyen devrimci gençler karşılarına aldıkları sistemin hukukuna göre elbette suçluydular. Ne var ki onlar eylemlerini o hukukun terazisinde tartmayı hiç düşünmemişlerdi. Kısacası romanlarda anlatıldığı gibi, sorgu ve işkencelerin başlarına neden geldiğini bilmeyecek kadar saf değillerdi. İsyanları bilinçli bir tercihti.”” 

Bir dönemin romanını yazmak gerçeklerden yola çıkarak geçmişi yeniden anlamlandırmak gibi bir iddia da barındırdığı için yaşanmışlıklarla kıyaslanarak eleştirilebilir. Elbette estetik nitelikten ödün vermeden kahramanların yaşantılarından tarihsel yaşanmışlıklara uzanarak iyi bir tarihsel roman ortaya koymak kolay olmasa gerek. 12 Mart romanları edebiyatımızda bu açıdan da ayrıca değerlendirilebilir. 


Daha fazla ayrıntıya girmeden genel olarak vurgulanması gereken diğer bir nokta, 12 Mart romanlarının devrimciler açısından beklenmeyen ve birçok haksız yargılamaya, baskıya, işkenceye neden olan 12 Mart'ın unutulmamasının, toplumsal belleğimizde ve vicdanımızda bıraktığı izlerin tekrar tekrar yorumlanmasının en etkili araçları oldu- 


2 Ömer Türkeş, Füruzanın 477ileri, http://romanyazilari.blogcu. 
com/743801/ 


ğudur. 12 Mart edebiyatında önemli bir yer edinmiş yazarların 'hatırlama'nın toplumsal işlevine yönelik bu niyetleri romanların okur üzerinde bıraktığı etkiyi artırmış olmalıdır ki; eleştirel yargıların ötesinde bir işlev kazanmışlardır. Çünkü bu geçmişle hesaplaşma yarının düne benzememesini amaçlayan bir diyalektiği barındırırken iktidarın bugünkü hegemonyasının doğru yorumlanmasını sağlayacaktır. 


Kırk Yedi'liler 


12 Mart romanları içinde özellikle sol yelpazede 
dikkat çekmiş. belli başlı yazarlar ve eserleri Erdal Öz, Yaralısın (1974); Çetin Altan, Büyük Gözaltı (1972) ve Bir Avuç Gökyüzü (1974): Füruzan, 47'liler (1974: Tarik Dursun K., Gün Doğdu (1974). Sevgi Soysal, Şafak (1975) ve Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu: Samim Kocagöz, Tartışma (1976). Adalet Ağaoğlu. Bir Düğün Gecesi (1979); Pınar Kür, Yarın Yarın (1976) olarak sayılabilir. 


Füruzan'ın Kırk Yedi'liler adlı romanı 12 Mart romanı olma özelliğinin ötesinde bir öneme sahiptir. 
“Yaşları doğumları aşağı yukarı 1945'le başlayıp 47- 
48 arası değişen hatta bazen 51'e varan yani ortalamasına 47'liler diyebileceğimiz kuşağın” verdiği mücadelelerin sonrasını ele alır. Özellikle işkence sahnelerinin vuruculuğu ve işkencecilerin insafsızlığını keskin bir dille aktarışı bakımından önemli bir 
12 Mart romanı olduğu kadar bilinç akışı tekniğinin 
etkili kullanılışı, zamansal dönüşlerin kurguyu güçlendirişi, kahramanların iç dünyalarının başarıyla aktarılışı bakımından da güçlü bir modern romandır. 


Sadece dönemin olayları ve yaşanan acıların sorgulanması değildir yazarın amaçladığı... Aile kurumuna ve ulusalcı rejiminin ideallerine yönelik eleştirel yaklaşımın süzdüğü bir bilinçle bireyin psikolojik çatışmalarını da başarılı bir şekilde okura yansıttığı için çok katmanlı bir romandır. 


Adorno, geleneksel roman ile modern roman kurgusunda yazarın metinle ve okurla ilgili konumlanışını 


"estetik mesafe” ifadesi açısından ele alır.? “Estetik mesafe’ anlatıcının konumunu belirleyen, anlatıcı ve okur ilişkisindeki temel bir yapıdır. Bu mesafe geleneksel romanda sabit kalırken modern kurguda sinemadaki kamera açıları gibi değişmektedir. 


Füruzan Kırk Yedi'liler adlı romanında bu mesafeyi öyle özgün kurar ki; roman kahramanlarının yaşantılarına farklı açılardan yaklaşmayı başarır. 
Böylece hem iç hem dış yaşantıların ayrıntılarını işlevsel kılmış olur. Ayrıntı zenginliği, dilin sözdizimsel unsurlarıyla anlamdizimsel unsurlarını ustaca bağdaştırırken bakış açısının çeşitliliği okurun algısını çoğul düzlemlere yansıtmaktadır. Füruzan zamansal sıçramaları romanın ana karakteri Emine'nin bilinci üzerinden yapar ve beklenmedik dönüşlerle okuru Emine'nin yaşantısı nasılsa öyle bir metne hazırlar. 
Sanki anlatımdaki zamansal sıçrayışlar yaşananların duygu yoğunluğu ve algılanışındaki duruma göre hız kazanmakta ya da yavaşlamaktadır. Böylece şiddetin temposu bilinçteki bu duyumsayışlarla verilirken sözcüklerin özenli seçilmesi ve acıyı anlatmadan duyumsatması sağlanmaktadır. 


Anne-kız ilişkisi ve aile kavramının devrimci açıdan sorgulanması romanı feminist kuramlar açısından da önemli kılıyor, bana göre. Emine'nin cinselliğe yönelik ilk farkındalıkları, merakı ve önyargısı, bakirelik, Seçil'in evli bir erkeğe olan aşkına yönelik annesinin verdiği hırçın ve şiddet içeren tepkisi gibi birçok kadınsal çatışma bu açıdan değerlendirilebilir. 


Aslında sahip olduğu ideolojinin ötesinde anlayışsız bir anne olarak çizilen Nüveyre Hanım, eğitim ordusunun Kemalist bir neferi olmakla övünürken ülkenin burjuva sınıfına dâhil olmak için de aile bireylerinin istek ve özlemlerini, kişisel var oluşlarını yok saymaktadır. Böylece ne küçük kızı Emine'nin kendisine yönelik tepkilerini doğru yorumlayabilir ne de Emine'nin ablası Seçil'i intihara sürükleyen yolu kendisinin çizdiğini fark edebilir. Anne ve kız çocukları açısından bakıldığında Füruzan, bir standart anne figüründen uzak, annenin simgelediği toplumsal işlevleri de sorgulayacak bir karakter yaratmıştır denebilir. Böylece sevecen ve edilgen bir geleneksel annenin yerine, güç almaya çalıştığı Kemalist ülkücülüğün yarattığı katı değerlere saplanmış bir orta sınıf öğretmen anne etkin kılınmıştır. 


3 Theodor W. Adorno, Edebiyat Yazıları, Çağdaş Romanda Anlatıcının 
Konumu 
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Aile içi çatışmalar Emine'nin devrimci düşünceleriyle sorguladığı sisteme yönelik başlamamıştır aslında. Hem ideolojik hem de varoluşsal çatışmalar birbirini beslemiştir. Anne Nüveyre Hanım'ın bu çatışmalardaki rolü ne kadar büyükse babanın da razı oluşu o kadar önem kazanmaktadır. Aslında sosyal değerleri ve sınıfsal statüleri savunan anne ve edilgen baba figürü arasındaki köprü çoktan yıkılmıştır. 
Ve aile bütün bu yıkılmışlıkların görmezden gelindiği bir düzenin sürdürülmesi için herkesin susmayı seçtiği bir yaşanmazlıkla dolmuştur. 

“Demek babası yenilgiyi iyice üstlenmişti. O günlerde bir ara odada yalnız kaldıklarında tüllerin ardından puslu Çankaya'ya doğru bakıp: 

-Aç açık olmayınca mutsuzluğa alışılıyor kızım, demişti. Herkesi nasıl yaşıyor sanıyorsun yani. Ailelerin çoğunluğu... Yorgunluk var Emine çocuğum, yorgunluk.” (s. 90) 


Yorgunluk babanın mutsuzluğa alışma şekli olmuştur. Emine'nin ailesi bireyler arasında yaşanan yoğun çatışmalarla doludur ama Haydar'ın ailesi geçim sıkıntısına rağmen bu kadar huzursuz değildir. Toplumdaki burjuva ve dar gelirli sınıfları temsil eden bu ailelerin çocukları aynı fakültelerde aynı idealler uğruna yola çıkarken faklı gerçekliklerden beslenmişlerdir. Haydar'ın farkındalığı daha doğrudan ve yaşamsaldır ama Emine'nin farkındalığı daha vicdani gibidir. 

Behçet Necatigil'in 47”liler romanındaki aile içi trajedileri birer 'Sosyal Otopsi' olarak tanımlaması boşuna değildir.* Bu sosyal otopside farklı iki ailenin kuşak çatışması verilirken dar gelirli ailelerin durumu da önemli gözlemler ve vurucu ayrıntılarla ele alınmıştır. Böylece 12 Mart gençliğinin verdiği kavga, yaşadığı zor süreçler ülkenin en çalkantılı tarihsel dönemlerinden birinin uzamında birçok açıdan okura sunulmuştur. 


Sonuç olarak bu yazıda yeterince ele almanın mümkün olmadığı birçok anlam katmanı olan bir romandır, Kırk Yedi'liler. Ve Füruzan'ın bu romanı eleştirilebilecek yanlarına rağmen yaşananların unutulmaması adına iletişimsel işlevinin yanı sıra akıcı kurgusu, zengin imgeleriyle edebi işlevini de gerçekleştirmeyi başarmıştır. 


4 Behçet Necatigil. Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Varlık Yayınları, 
İstanbul 1979. s. 277 
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ənə 5 Tonguç OK 17 yıldır ağırlaştırılmış müebbetten cezaevinde yatıyor. Genç 


1” x a 


ez? yaşında, Ingiliz Dili ve Edebiyatı okurken tutuklanan OK, cezaevinde Ingi-T lizcesini geliştirmenin yanı sıra Kürtçe, italyanca ve İspanyolca öğrendi. 
iH Türkçe ye ve Kürtçeye birçok eser kazandırdı. Geçtiğimiz ay Türkiye Yayıncı- 


əəən lar Birliği nden Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Ödülü alan Tonguç Ok'un 

i deyimiyle "müddetname”sinde “ölünceye kadar” hapiste kalmak yazılı. Üstejf lik AİHM in insanı dışarı çıkma umudu olmadan, ölünceye kadar hapsetmeili nin insanlık onuruna aykırı ve aşırı uzun bir ceza olduğuna dair çok sayıda 

ii kararı da mevcut. Mektupla yaptığımız söyleşi hem Tonguç Ok'un durumunu 

531 i hem de benzer biçimde cezaevlerinde kalanları kamuoyuna hatırlatmaya ve 
ı İl dikkat çekmeye bir nebze katkıda bulunursa ne mutlu bize... 


Dört duvar arasında sözcükler 


TONGUÇ OK ile söyleşi C. HAKKI ZARİÇ 


Hayat nasıl geçiyor orada, günler nasıl anlam buluyor gibi sorular sormak için 17 yıl kadar geç kalmış olmalıyız. Bir yerden başlamak gerek yine de. 


Zaman burada da akıp gidiyor, tıpkı dışarıdaki gibi. Belki daha da hızlı diyebilirim. Geçen gün voltada konuşuyorduk Necip'le (Necip Baysal); cezamız onaylanıp bizi hücreye koyduklarından bu yana beş yıl geçmiş. Daha dün gibi oysa. 


Bir çevirmen olarak hapishanede olmanın getirdiği zorluklardan bahseder misiniz? Dışarıdaki çevirmenler blogları, interaktif sözlükleri kullanarak bir sözcük hakkında çok fazla insanın fikrini öğrenme olanağına sahipler. Bilgiye daha çabuk ve kolay ulaşabiliyorlar. Sizin orada durum nasıl, karşılaştığınız zorlukları nasıl aşıyorsunuz, başvuru kaynaklarınız sözlüklerle mi sınırlı? 


İçeride olmanın çeviri açısından avantajları da var dezavantajları da. Çeviri kelimenin gerçek anlamıyla emek-yoğun bir iş. Zaman da istiyor. Hapishanede zaman bol. Yolumun üzerinde geçerken uğrayacağım bir kütüphane olmasını isterdim. İnternet de işleri kolaylaştırıyordur mutlaka. Fakat bence en büyük sıkıntı genel anlamda hayatın dışında olmak. 
Dil hayat demektir. Minibüste, vapurda hiç tanımadığım birileriyle sohbet ederken öğreneceklerimden yoksunum örneğin. 


Elimde iyi sözlükler var ve temel başvuru kaynaklarım bunlar. İnteraktif sözlük nedir bilmiyorum. 
Senin sorundan ve sözcüğün kendisinden bir şeyler çıkarsamaya çalışıyorum. Burada o olanak yok ne yazık ki. Bir zorlukla karşılaştığımda elimdeki sözlük ve kitapları tarıyor, yan hücrelerde kalan arkadaşlara danışıyorum. Türkçeye yaptığım çevirileri Necip'e okuturum mutlaka. Çevirdiğim metnin doğru olmasının yanında akıcı, anlaşılır ve sade olmasına önem veririm. Necip çok yardımcı oluyor bu konuda. Kürtçe çevirileri de yine uzak-hücre komşum olan değerli dostumuz Emin Gurban'a gönderiyorum hava yoluyla. Onun önerilerini de aldıktan sonra son şeklini veriyorum çeviriye. 


İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Kürtçe dillerinden çeviri yapabiliyorsunuz. Örneğin Komünist Manifesto'yu Kürtçe'ye ilk siz çevirdiniz. Çevireceğiniz kitapları neye göre seçiyorsunuz? Çalışmalarınızda motivasyon ve üretim kaynaklarınızı neler belirliyor? 

Çevirilerimi genellikle İngilizce'den Türkçeye ve Kürtçeye yapıyorum. İspanyolca'dan bir kitap, birkaç dergi ve makale çevirdim. İtalyanca'dan çevirdiğim bir kitap da var, İl. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'nın yeniden kuruluşunu anlatan. Fakat yayınevleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle o kitap basılamadı. Basılmasını en çok istediğim çevirilerimden biriydi oysa. Teoria e Prassi'den çevirdiğim iki makale Özgürlük Dünyası'nda yayımlandı. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak İngilizceden Türkçeye ve Kürtçeye çeviri yapıyorum. 

Çevirdiğim kitap ve makaleleri bazen ben seçiyorum, bazen yayınevinden arkadaşlar öneriyorlar. 
Manifesto'yu Kürtçeye çevirmek benim fikrimdi. Sanırım yıllar önce bir deneme yapılmış, ama derli toplu ilk Manifesto çevirisi benimkisi diyebilirim. Benim çevirim basıldıktan birkaç hafta sonra da Sami Tan çevirisi çıktı. Demek ki zamanı gelmiş. 


Dünyanın neresinde toplumsal ve sınıfsal mücadele yükselmişse, Manifesto o ülkenin diline çevrilmiş. Bir bakıma, Manifesto'nun yayımlanma tarihi modern zamanların toplumsal mücadeleler tarihi de denilebilir. Doğrusunu isterseniz Kürtçe'de çok daha önce yayımlanmalıydı. Ben Kürtçeyi hapishanede öğrendim. Artık yapabilirim dediğim anda da Manifesto çevirisine başladım. Hemen ardından da Stalin'in Marksizm ve Dilbiliminin Sorunları'nı çevirdim Kürtçeye. Bu kitabın dil alanında verilen mücadeleye ışık tutacağına inanıyorum. Kürtçeye çevirmemin nedeni de bu. 


Belli bir çalışma periyodum yok. Genelde başladığım çeviriyi ara vermeden bitiririm. 


Edebiyatla aranız nasıl, sanatın başka disiplinlerine dair neler okuyorsunuz? Dünya edebiyatından takip ettiğiniz yazarlar var mı? Çevirmeyi düşündüğünüz, istediğiniz bir roman, şiir, öykü var mı? Dünyanın herhangi bir ülkesinde iletişim halinde olduğunuz, mektuplaştığınız yazar var mı? 


Edebiyatı severim ve iyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. Necip'e gelen yayınlar üzerinden uzaktan uzağa resim sanatını da takip ediyorum. Fakat ikisinde de tercihim klasikler. Modern edebiyata da modern resme de ısınamadım. 


Edebi çeviri ayrı bir iş. Denemedim hiç. Ama bunu mutlaka çevirmeliyim diyeceğim bir eser geçerse elime denerim. Klasiklerin hemen hepsi Türkçeye çevrilmiş. Kürtçeye çevirmek isterdim diyeceğim bir iki roman var. Hakkını verebilirim dediğim anda başına geçerim ama henüz değil. 


Yazıştığım, iletişim halinde olduğum yabancı bir yazar yok. Türkiye'den Kürtçe öykü-roman yazarı ve çevirmen İsmail Dindar'la yazışıyorum. Müzik ada- mı olarak bilinen ama bence Türkiye'nin en büyük öykü yazarlarından biri olan Ahmet Say zaman zaman yazar. Ayrıca, Köln'de yaşayan çevirmen, sevgili Hülya Engin'le merhabalaşıyoruz. 


de Özgürlüğü Özel Ödülü aldınız. Tebrikler... Bu ödül hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir duygu? Bu haberi aldığınızda aklınızdan neler geçti, duygularını zı kimlerle, nasıl paylaştınız? 


Doğrusunu isterseniz bu ödülün neden bana verildiğini bilmiyorum. Türkiye Yayıncılar Birliği'nden bana ulaşan bir yazı, bilgilendirme olmadı. Avukatım Ziya Çelik'ten öğrendim. Bir de yayınevinden tören- de okunmak üzere kısa bir yazı istediler. Hepsi bu. 
Ben de tahmin yürüttüm; 2006'dan bu yana yaptığım çevirilerden dolayı olsa gerek diye düşündüm. 

Takdir edilmek güzel bir duygu ama nedenini de 


bilseydim daha mutlu olurdum. Belki bu röportaj yayımlanana kadar öğrenmiş olurum. Içeride olmanın azizliği diyelim. Dışarıdaki iletişimin hızına erişemedik henüz. 


Necip benden önce öğrenmişti zaten, avukatımız aynı. Telefon görüşünde de eşime ve ablama söyledim, sevindiler. Bir de aynı hapishanede kaldığım dostum Dursun'la paylaştım. 


Aklımdan geçen şu oldu: Umarım hapishanede olduğum için değil de çevirilerim okuyup beğenildiği için bu ödül verilmiştir. Oldum olası “hapishane edebiyatı”ndan haz etmem, uzak durmaya çalışırım. 
Manifesto basıldıktan sonra Diyarbakır Kitap Fuarı'nda okunmak üzere “Cezaevinde Yazar Olmak” konulu bir yazı istemişlerdi benden. Yazmadım. Manifesto Kürtçeye çevrilmiş, bunun anlamı ve önemi konuşulmalı, çevirinin nerede yapıldığı değil diye düşündüm. Bir işin hapishanede yapılmış olması onu daha değerli kılmaz. 

İki-üç ay önce İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Yardımcı Doçent Doktor Alper Dizdar'dan bir mektup almıştım. Öğrencilere benim yaptığım Bernal çevirilerini okumalarını öneriyormuş. Ne yalan söyleyeyim, her türlü ödülden daha anlamlıydı o mektup benim için. İsmail Dindar'ın Manifesto çevirisi üzerine Diğername sitesinde yazdıkları da öyle. “İçerdeki çevirmen” olarak bilinmektense, (büyük fizikçi) Bernal'in ve Manifesto'nun çevirmeni olarak anılmayı yeğlerim. 


Sosyal hayatınız nasıl? Haberleşme ve iletişimi nasıl kuruyorsunuz? 


On yedi yıldır içerde, son beş yıldır da tek başına hücrede kalan birine göre hiç de fena değil diyebilirim sosyal hayatım için. Dört arkadaş günün belli saatlerinde (dört saat) havalandırmada bir aradayız. 
Dışarıyla ilişkimiz mektup üzerinden oluyor haliyle. 
Düzenli yazan, çok sevdiğim dostlarım var. Zaman zaman ismimi duyup yazanlar da oluyor. Sıcak, içten mektuplar alıyorum. Eşim, ablam, annem ve babam düzenli olarak geliyorlar ziyaretime. Avukatımız sevgili Ziya Çelik de her ay uğrar mutlaka. 


Hep içeride olmanın kısıtlılıklarından bahsettik ama bütün bu internet çağı ve sosyal medyadan uzak olmanın iyi bir tarafı da olduğunu düşünüyor musunuz? Belki bu hıza yetişmek zorunda kalmayarak olayları daha ağır ağır sindirebilmeniz veya çok fazla ayrıntı ve yorumla bulandırılmadan gündemi daha net bir yerden görebilmeniz söz konusu oluyor mu? 
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Nasreddin Hoca, "şu kepçeyi ver de biraz da biz ölelim” diye yanıtlardı herhalde bu soruyu. Sosyal medyayı merak ediyorum. Ben de kullanırdım muhtemelen ama kendimi kaptıracağımı sanmam. 
Ablam Manifesto basıldıktan sonra hakkımda yapılan yorumları derleyip göndermişti. Birisi, “sen bu çeviriden para kazanamazsın. O çok sevdiğin Kürtler kitabın korsanını basarlar” diye yazmıştı. 
Manifesto'nun para kazanmak için çevrilebileceğini sanıyor adam. Kürtçe kitapların zararına basıldığından da haberi yok. Ayrıca okunacaksa kim nasıl basarsa bassın Manifesto'yu, benim hakkım helaldir. 
Bir başkası, “Tonguç Ok İtalyancayı Scala Beşiktaş'a teknik direktör olunca öğrendi. Hatta ona takımın durumuyla ilgili İtalyanca bir mektup da yazıp gönderdi” demiş. Kim bilmiyorum, ama beni iyi tanıdığı kesin. 
Scalaya mektup yazmadım elbette. Bunları okuyunca hem şaşırdım hem de güldüm. “Çene suyu çorba" gibi gelmişti bana bu sosyal medya. Ama Gezi direnişi sırasında etkili olduğunu da gördük... 


Gezi demişken oradan devam edelim: Gezi ne anlattı, neyi özletti? Orada olamama yoksunluğunun sizde kalan toplamı nedir? 


Gezi'ye dair yazılmadık cümle, söylenmedik söz kaldı mı bilmiyorum. Son üç dört yıldır toplumda muazzam bir öfkenin biriktiğini görüyor, biliyorduk. İki nedenle: birincisi, her ne kadar toplumdan yalıtılma- ya çalışılsak da, biz de toplumun bir parçasıyız. Aynı öfkenin içimizde kabardığını hissediyorduk. İkincisi, yazıştığım ve politikayla doğrudan ilişkisi bulunmayan pek çok arkadaştan bu öfkenin işaretlerini alıyorduk. Ama kuşkusuz, bu öfkenin Türkiye tarihinin en yaygın kitle gösterilerine/direnişine yol açacağını beklemiyorduk. Herkes gibi biz de şaşırdık. Oysa şair uyarmıştı bizi: “Sen bakma havanın durgunluğuna/ derya dediğin uyur uyur uyanır.” Gelişmeleri “penguen medyası”ndan takip ediyorduk zorunlu olarak. 
Ekranda, Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçen insanları görünce, öncekilere benzemeyen çok ciddi bir toplumsal olayın cereyan ettiğini anladım. On yedi yılda pek çok gösteriyi, direnişi içeriden, kendimizi de içinde hissederek izledik. Ama ben, kendi payıma, dışarıdaki direnişle/hayatla bu kadar özdeşleştiğimi, kendimi bu kadar olayların içinde bulduğumu hatırlamıyorum. Günlerce biz de sizlerle beraber yürüdük, güldük, eğlendik, kızdık, öfkelendik: küfürler 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savurduk, sonra direnişteki kadın arkadaşların haklı uyarısıyla bunları, en azından cinsiyetçi olanları geri aldık. Parkta geceledik, gaz yedik vs., vs. 

Gezi'de öfkenin sahiciliğiydi en çok dikkatimi çeken. Dünya tatlısı bir mektup arkadaşım var (Derya). 
Gezi'nin hemen öncesinde yazmıştı bana: “Tonguç”, diyordu, “bu yıl 1 Mayısa katılamadım; gaz yerim diye korktum açıkçası.” Aynı kız bir ay boyunca Gezi'deydi, direnişin içinde, orta yerinde. Hatta doğum gününü de orada kutlamış, ayrılmamış parktan. Yediği gazı haddi hesabı yok tabi... 


Gezi'den Soma'ya geçilim mi? Resmi rakamlara göre 301 madencinin yaşamına mal olan Soma'daki maden ocağı katliamına içerden bakınca hangi açmazlar. uzlaşmazlıklar, çelişkiler görülüyor? 


Gerek Gezi'yle, gerek Soma'yla ilgili pek çok değerlendirme yapıldı, yapılıyor. Ben aynı şeyleri tekrar etmek yerine, kendimce eksik kaldığını/bırakıldığını düşündüğüm bir noktaya dikkat çekmek isterim. İşçi sınıfı örgütlüyse her şeydir, örgütsüzse hiçbir şey. 
Günlerdir TV ekranlarında Soma işçilerinin, katledildikleri yetmezmiş gibi, şimdi de dilencileştirilmeye, zavallılaştırılmaya çalışıldığını izliyoruz. İçimi en çok acıtan bu, diyebilirim. İşçi sınıfı mütevazı bir dayanışma kampanyasıyla kendi yarasını rahatlıkla sarabilir oysa. Gezi direnişine Kürt hareketinin yeterince destek verip vermediği -haklı olarak- sorgulanıyor. 
Fakat bence asıl eksiklik işçi sınıfının örgütlü bir biçimde direnişe katılmamasıydı. Soma katliamının bir nedeni hükümetin taşeron politikası ve genel anlamda sermayenin kâr hırsıysa, diğer bir anlamı da işçi sınıfının örgütsüzlüğüdür. 


Dışarıya çıktığınız ilk gün ne yapmak istersiniz? 

Müddetnamemde “ölünceye kadar içerde kalır” diye yazıyor. Bu durumda, çıkar çıkmaz istikamet kabristan gibi gözüküyor. Şaka bir yana, mümkün olursa çıktığımı kimseye haber etmeden, önce eşimi iş çıkışı kapıdan alıp oradan birlikte eve, annemlere gitmek isterdim. 


Teşekkür ederim. 


Ben teşekkür ederim. Herkese gönül dolusu sevgi, selam buradan. 
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selə öykü 
Melek ve Hüsam'ın ilk iş günü 


SANİYE KISAKÜREK 


-Ben ne zaman geliyorsam, siz de benden yarım saat önce geleceksiniz, dedi okul müdürü. 


-Ama efendim, iş kurumu bize dokuz-altı arası bir iş olduğunu söyledi, dedi Melek. 


- Ben onun bunu bilmem. Geç kaldınız. Hadi bugün ilk iş gününüz diyelim. Kulaklarınızı iyi açın da beni dinleyin. Buranın belli kuralları var, saat altıda burada olacaksınız. Her yeri slip süpürüp, tertemiz yapacak, sonra da çay servisine başlayacaksınız, dedi okul müdürü. 


Çaresiz kabullendi Melek ve Hüsam. Okuldaki ilk günlerinde böyle despot bir müdürle karşılaşmak onları bir hayli üzmüştü. Melek'in güçlü kolları şimdiden yorulmuş gibi iki yana savruldu. Güneşten al al olmuş yüzü sarardı. Bu sözleri duyunca Melek'in kalbi alev alev yandı. 


Melek müdürle konuşurken ağlamaklı çıkmıştı sesi. Oysa o Hüsam'dan daha güçlüydü; her zaman hakkını arardı. Hatta bazen fazlasıyla gerilir, kadın olduğunu bile unuturdu. 


Hüsam ise pek aldırmamış görünüyordu. Yine de bazı belirtiler vardı üzerinde; kelleşmiş kafası böyle durumlarda kızarırdı. Yine öyle olmuştu. Uzun kaşları gözlerini kapatıyor, böylece müdüre bakmaktan kurtuluyordu. Hüsam sindikçe sindi. Bir devekuşu gibi başını nereye sokacağını bilemedi. 


O an telefonundan duyduğu mesaj sesiyle irkildi. 
Sonra toparladı kendini. Telefonunun silinmiş tuşlarına çocuksu bir heyecanla dokundu. Böylece bir an da olsa bu gergin ortamdan uzaklaştığını hissetti. 
Uzun lastik çizmeleriyle, elindeki paspası bir kenara bırakarak dışarı çıktı. Melek ise Hüsam'ın bıraktıkla- 


rını alıp müdürün odasından hızla çıktı. 


Hüsam Melek'ten daha kısa olmasına rağmen geniş vücudu hemen dikkat çekerdi. Hüsam bundan rahatsız olurdu. Ama her zaman Melek'in arkasına sığınmayı severdi. Melek sert bakışlarıyla Hüsam'ı şöyle bir süzdü mü dünya dururdu. 


İş bulmanın verdiği bütün heyecan bitti Melek için. Bundan sonra Melek için huzursuz günler başlıyordu. Daha hava aydınlanmadan kalkacak, çocuklarının halini bilmeden yola koyulacaktı. Hüsam'la birlikte köpek havlamaları ve içlerine işleyen soğuk eşliğinde okulun yolunu tutacaklardı. Bir de şu despot müdürden bir azar yememek için dikkat edeceklerdi davranışlarına. 


Okula gelmeleri de ayrı bir dertti. Henüz ısınmamış soğuk koridorları baştan aşağı silmeleri gere - kecekti. Salyalanmış, kirli suların yerine temiz suyu doldurup, rengi griden siyaha dönen paspasla yerleri silmekle geçecekti saatleri. Daha önce çalıştıkları başka bir okuldan dolayı bu işlerde bir hayli tecrübeliydiler. 


Saat altıyı geçerken, öğretmenler odasında demledikleri sıcak çayın buharı onları bir nebze olsun ısıtacaktı belki. Ardından çocukların doldurduğu boş koridorlar, çalan zilin ezgili sesi, öğretmenlerin havadan sudan konuşmaları dolduracaktı odaları, sınıfları. 


Zaman çabuk geçerdi. Öğlen vakti oldu mu yeni bir koşturmaca başlardı. Yeni çocuklar gelirdi bu sefer. Melek ve Hüsam acıkmış olan karınlarını kantinden aldıkları ılık tostlarla doyururlardı. Yarım saatlik mola böylece hemen biterdi. İşlerine bu sefer yarım günü bitirmenin heyecanıyla sarılırlardı. Müdür her gün yaptıkları işi kontrol eder, göz ucuyla 


onların bakışlarını denetlerdi. Belki de en ufak bir kusuru bahane edip işlerine son verebilirdi. Bu yüzden Melek asi bakışlarını saklamak ister, Hüsam da işini yaparken boynunu bükerdi. İşlerini kaybetmek demek aylarca iş bulma kurumunda, sefalet içinde beklemek demekti onlar için. 


Akşamsa en ağır işler başlardı. Tuvaletlerin temizliği, içilen çayların bardaklarda bıraktığı sararmış lekelerin yıkanması, sınıfları havalandırılıp tozların alınması gibi... Her akşam böyle bir yorgunlukla bitecekti bundan sonra. 


Melek bunları düşündü hızlıca kapıdan çıkarken. 
O an gözü karardı, okula gelen çocukların gülüşerek konuşmaları onu rahatsız etti. Melek ilk günün kötü bir tecrübeyle başlamasına bozulmuş, şimdiden tepesi atmıştı. Hüsam'ın o beş para etmez telefonla oynamasına kızdı. 


Bu arada okul müdürünün sesi uzaklardan duyulan tiz bir borazan sesi gibi duyuluyordu. Hâlâ onlara karşısında duruyorlarmış gibi öğüt veriyor, kızıyor, bağırıyordu, bir yandan da elini kolunu sağa sola savuruyordu. 


-Bu okulun kuralları var. Herkes bunlara uymak zorunda. Şunlara bak, daha ilk günden afra tafra yapıyorlar. 

Melek ve Hüsam, o tiz sesler arasından duyabildikleriyle başlarını öne eğip, ilk iş günlerinin buruk başlamasına çok üzüldüler. Sonra ellerine fırçalarını, paspası, toz bezlerini alıp okulun mermerimsi, büyük demir kapısını silmek için harekete geçtiler. 
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> Figen Şakacı, 2011 yılında Bitirgen'le buluştu ilk kez okuyucusuyla. 
O günden beri büyüme işine cesaretle, incelikle, ironiyle yaklaşıyor yazar. Bu söyleşide bahsedeceğimiz Pala Hayriye, sıradışı bir kadının 18'inde başlayıp 40 yaşlara uzanan yolculuğunda ikinci durağımız. 
Serüvenin yokuşlu yollarında bireysel bir direnişin toplumsal bir direnişe saygı duruşuna şahit oluyoruz. Hayriye'nin dik duruşunu da Şakacı 'ya soruyoruz haliyle... 


, E üyümek yaralı bir süreç 


s 


“Her şeyin karşısına” geçmenizle baş seferiniz. 
Bir nevi zincirlerini koparma, sizi çevreleyen parmak- 


lıklara isyan mıydı Bitirgen'le başlayan? 


Her şeyin karşına geçen Hayriye. Ama onun bu “karşı” duruşunun tohumlarını Bitirgen'de ekmeye başlamıştım. Nasıl bir çocukluk geçirdiğiniz, nasıl bir insan olacağınızı da aşağı yukarı belirler. Hayriye de büyümenin o dikenli yollarından geçerek koparıyor zincirlerini. Karşı durmadan, bir şeylere karşı çıkma- dan kendiniz olma hakkını edinmeniz maalesef çok zor bu memlekette. 


ii 5 FİGEN ŞAKACI ile söyleşi ZEYNEP GİZEM ŞENEL 


“Kendinizi koyduğunuz aşağılarda bir yeri bir çırpıda çıkarmalarını beklediğiniz sipsivri bi Š tü sek” diye tanımlamışsınız hayranlığı: bir anlamda tapınma, ibadet midir hayran olmak? 


Birine hayran olmak doz aşımına uğradığında iki tarafı da esir alır. Nesnelliğinizi yitirir, yazıdan çok yazarına bağlanmaya, ona yazdığı gibi yaşaması gerekiyormuş baskısı yapmaya başlarsınız. Üstelik bunu yaparken çoğu zaman farkında bile olmazsınız. Yazarın egosu sizin hayranlığınızla beslenirken siz de kendi kafanızdaki imgeye sıkı sıkıya sarılır, zamanla gerçeklik 


duygunuzu yitirirsiniz. Ona hata yapma, şapşallaşma hakkı tanımayan misyonlar yüklediğinizde durum iyice çetrefilleşir, bazen bir anda o küçülür gözünüzde bazen de siz onun karşısında un ufak olursunuz. Herkesle en azından bir kol boyu mesafe her zaman iyidir. 


Aşk gibi mi bir nevi, her iki tarafı da tüketiyor mu yani? 


Aşkın içinde de hayranlık vardır ama olmazsa olmazı değildir. Hayriye'nin Türker'e duyduğu aşk- ta var mesela bu hayranlık. Sonu da hiç hayırlı olmadı malum. 


Alkışlardan suçluluk duymaktan bahsediyorsunuz; “Pekiyilerin üstünü kimseye bırakmadan ben çiziyordum” diyorsunuz; nasıl bir şey başarıdan suçluluk duymak? 


Büyürken en çok düştüğümüz çukurlardan biri kendine güvensizliktir. Bir türlü emin olamayız yaptığımız şeylerin doğruluğundan; ancak bir yetkili onaylarsa başarımız tasdiklenir. Hayriye'nin yetişkinliğe geçerken içinde yürüttüğü kazı çalışmalarıyla dışarıdaln) belirlenen başarı kriterleri aynı kefeye girmedi hiç. Hal böyle olunca ne kendiyle kavgası bitti ne de o dünyanın değerleriyle dalaşmaktan vazgeçti. 


Toplumun değerleriyle çelişmesi onu yıprattı, vaz mı geçti mücadeleden? 


Kitabın sonunda mücadelenin bitmediğini anlatıyor Hayriye. Onu yalancı çıkarır mıyım hiç? 


Akışkan bir melodi dinler gibi, tökezlemeden, bir taşa falan takılıp düşmeden çevirip sayfaları bir çırpıda geliyoruz finale; hiç tiz ses barındırmayan bir şarkı oluşturuyor sanki seçtiğiniz kelimeler; şiire yatkınlıktan mı kaynaklanıyor bu? 

Şiir ana kucağı gibi bir yer benim için. Ne zaman başım sıkışsa onun dizine yatarım, şiirde bulurum bu dünyadan kaçış yollarını. Her genç gibi ben de zamanında şiir yazmayı denedim, neyse ki haddimi erken bildim de sadık bir okur olarak kalmayı seçtim. Döne döne Dünyanın En Güzel Arabistanı'nda gezindim, Yeryüzü Halleri'ni anlamaya çalıştım, Çağrılmayan Yakup'un yolunu gözledim, yaşamaktan yorulduğumda Necatigil'in önüme serdiği Kilim'e uzandım, Pulbiber Mahallesi'nde çok dolandım, boyuna gidip Ah'lar Ağacı'na yaslandım. Ezcümle şiirle sardım bazı yaralarımı. 
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Yarattığınız karakterin muhalif bir çizgisi var. 
Çemberin dışında olmak, karşı gelmek hep yara mı aldırır insana? 


Büyümek zaten yaralı bir süreç. Hele anlattığım 90'lı yıllar; yaralarla yoğrulduğumuz, yorulmak bilmeden koşturup durduğumuz bir dönem... Aman herkes beni sevsin derdinde değilseniz, sırtınızı iktidara, güce yaslamadan yürümeye yeminliyseniz elbette açılacak muhtemel yaraları da göze almışsınız demektir. Benim Hayriye'm de yaralandı ama yine de o “çemberin” içine adımını atmadı. Muhalif olmanın meşrebinde düşünceyle filizlenen, eylemle biçimlenen bir karşı-tutum vardır ki yarası da güzeldir. 


Pala Hayriye bir noktada, hayata ve ilişkilere gelince söz, “Ne olursa olsun kürküme küsüp söylenmekten vazgeçmeli, ben de kendim cürmüm kadar oyunlara katılmalıydım” diyor. Kendini bilmek mi? 
Haddini bilmek mi? Alçak gönüllülük mü? Hangisi bu? 

Şimdi bu konuda ne desem, o sözün hikâyedeki bağlamını bilmeyen okurlar için yazarlık taslamış olacağım. Hayriye, kendini zorlayarak içine girmeye çaıştığı o oyunu da zaten eline yüzüne bulaştırıyor daha doğrusu kendine o oyunda doğru-dürüst bir rol seçemiyor. Arna illa bir cevap vermem gerekirse: e-) Hiçbiri 


Evden kaçan, geleneklere, kalıplara karşı çıkan, biraz aykırı, biraz da hayata dişiyle tırnağıyla tutunan bir karakter Pala Hayriye. Kadın olmak hep bu kadar zor mu? Ya da Türkiye" de mi zor kadın olmak? 


Zor bir uğraş demeyi tercih ederim. Her kuşak, bir öncekinin dertlerini emanet alıp ondan kurtulmaya ya da beslenmeye çalışarak buluyor kendi kimliğini. Hele bizim gibi çok kültürlü topraklarda büyüyenler için birey olmak, bilmem kaç yıl önce yaşayan atalarımızın mirasını da ruhumuzda, özümüzde, hafızamızda taşımak demektir. Bence bu ülkede asıl zor olan, kendiniz olabilmek, kendilik hakkınızı elinizden almaya, size genelin ahlâkına, anlayışına, inanışına göre çeki düzen vermeye çaunutmadan yola devam etmektir. Belki büyümek en çok bu anlamda bir değer katar kişiye. Kendiyle tanışması uzun sürer belki ama kendi gibi olmanın kıymetini de anlar zaman içinde. 
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FİGEN ŞAKACI? 


“Dünya yansa saçının telinin peşi- ne düşecek kadar kendisiyle rneşgul, kimse onu sevmezse, kimseyle sevişemezse ölecekmişçesine telaşlı bir karakter var; Sevil var hikâyenizde, bazen sırf kendiyle meşgul görünmek, yalnızlıktan/ kaybetmekten duyulan korkunun üzerini örtme kisvesi midir? 


Hayriye'nin kendini ve insanları anlamak için karşısında durduğu boy aynalarından biri de Sevil. Birbirinden bağımsız gibi duran her hikâye Hayriye'nin iç dünyasında başka bir kapı açıyor. Sevil'in varlığı ve yaşam biçimi Hayriye'nin kendisiyle ilgili önemli kırılma noktalarından birini temsil ediyor. Sevil'i yargılama derdinde değil Hayriye, kendimizi anlamak/tanımak için hep bir “öteki"ne ihtiyaç duyarız ya, Sevil de onlardan biri sadece. Onunlla) yaşadığı hayata bakarak ruhunda hasar tespit çalışmaları yapıyor o kadar. 


“Ne zaman her şeyden korkma- ya başladım, büyüdüğümü anladım” diyorsunuz; Korku, bilincin olgunluğa 


erişmesiyle ilgili bir kavram mı? Gençken daha cahil, daha cesur mu olur insan? 


Bilincimiz ne zaman olgunluğa erişir, erişir mi gerçekten bilmiyorum. Ama korku korur bizi bazen, bazen de ketler, elden ayaktan keser, yavaşlatır, sürekli endişe sahibi yapar. Büyüdükçe yaşantı biriktiririz boyuna, tecrübe az hata yapmak değildir, hatalı sollamalara karşı tedbirli olmak demektir. Bir ayağımız hep frendedir yetişkinlikte, kolay kolay gaza gelmeyiz falan. Gençliğimizdeki cahil cesaretini yitiririz, bu bizi daha korkak yapmaz ama gençlere oranla daha cesur olduğumuz da söylenemez. 


Metin Göktepe ve Hüseyin Toraman anısına yazılmış bölüm çok ilgi çekti kitabınızda. Neydi faili rneçhulleri haksızlıkları hikâyenize taşıyan duygu? 

Metin 90'lı yıllarda öldürülen gazetecilerden sadece biri. Hüseyin Toraman da faili meçhul diye bize yutturulan ama faillerin devlet tarafından korunduğunu çok iyi bildiğimiz kurbanlardan... O yılları anlatırken ikisini de unutmak, unutturmak olmazdı. İçimde hep bir öfke, acı ve isyan duygusuyla yazdım o bölümleri. Yazarken en çok zorlandığım metinlerdi. 


Bugün de faillerin devlet tarafından korunduğuna inanılan yeni kurbanlar var. Bu kaybetme, kendine karşı olanı yok etme zihniyeti değişir mi, ya da nasıl değişir ? 

On iki yıldır sadece kendine karşı olanı değil, kendinden olmayanı da yok etme derdine düştü devlet. Üstelik bunu göstere göstere, intikam hırsıyla, âdeta övünerek yapıyor. 90'larda bu "işler" sessiz sedasız olurdu. Şimdi bas bas bağırıyorlar; “emri ben verdim"”diyerek... 
Ama unutmayalım ki bu zihniyeti besleyen devlet geleneği yalnızca kurban verdiklerimizin kanlarıyla değil, onurları, inançlarıyla direnenlerin alın terleri, fikirleriyle de yazıldı. Bugüne geçmişten doğru bakınca yeni nesil u'mutlandırıyor beni. Tek tipleşmeden örgütlenmeyi, klişelere kulak asmadan slogan üretmeyi, iktidara karşı silahla değil mizahla da direnilebileceğini gösterdiler bize... Bir şeyler elbette değişecek, nasıl/ ne zaman olduğu ayrı bir tartışma konusu. 


Gezi Günleri'ne atıf yapıyorsunuz finalde, "Yeni neslin koluna girmek” isyan ateşini yeniden yaktı mı sizde? 

İçimdeki o ateş sönmedi ki, hele de içinden geçtiğimiz otoriterliğin şaha kalktığı şu zamanlarda. Berkin Elvan'ın” öldürenlere, Ali İsmail Korkmaz'ın linç edilişine, yitirdiğimiz gençlere, gözlerini, konuşma yeteneğini kaybedenlere, Metin Göktepe'yi öldürenlerin hâlâ elini kolunu sallayarak dolaşmasına ne kadar içerliyorsam bir o kadar da isyan ediyorum buna. Ama isyan söylenmekle, ah'lanmakla olmaz. Gezi Direnişi bize bunun nasıl olacağını gösterdi. 90'lı yıllardan bu yana değişen eylem biçimlerine dikkat çekmek içindi o atıf. Politik olanların, “apolitik” diye burun kıvırdığı gençlere bir saygı duruşuydu. 


ali ismail, bizim en acılı evimizdir 


Ne çok eksiliyoruz diyen bir sesin peşindeyiz Artık, yoklama defterinde eksik adımız Anılar, arkadaş günlüğünde karanfil... 


Kan, avuçlarımızdan sızınca bir kentin sokağına Her adım yokluğa açılıyor 
Dönülmez bir derya deniz... 


Kendi ülkemizde düşman kalesindeyiz diyor sokağın sesi Hadi, adımlayalım bu esareti! 


Ey, geride gülüşü kalmış çocuk 
Senden sonra ölüm, bizim en acılı evimiz Ve bu yüzden, kentin kapatılmıştır perdeleri... 


Şimdi, ben senin fotoğraflarına bakarken Hep güzel sözcüklerin sesine büyürüm Dağınık harfler dizerim yokluğuna... 


Sen hiç, çok sesli bir yalnızlık gördün mü? 
Ben gördüm, o genç ölümlerin ardından Uzun yağmurlar yağdığında bir yaraya... 


Ey acı evinin gözlere düşmüş yası Geldiğim yolun kalp büyümesi seninki 
Ali İsmail'den önce ve sonra... 


Bütün iklimlerde, bütün iklimlerde 
Zaman noktaya varmak üzereydi 
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Duydunuz mu, bir ölüm cümlesi son kez nefes aldı 


Şimdi ben, içimin acıdığı yerdeyim 


Bağışlanmış bir haziran resmi kalsın dostlara 


Ömrün genç ikliminde büyüyen... 


Elleri, senin gençliğini kapatan adamlar sessiz olduğumuzu anlayınca, harflerin sesini kısıp uzaklaştılar. 


Geride gülüşü kalmış çocuk 

Gittin ya, gençliğin inceliği kayboldu 

Ve artık, senden sonra ölüm 

Birlikte yürünmüş Eskişehir günlüğünde bizim en acılı evimizdir 


bizim en acılı evimizdir... 


Ey, bizim en acılı evimizdir diyorum vicdanın sesine sağır durmuş katiller 


Ali Ismail bizim en acılı evimizdir... 


Rahmi Emeç 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normalliğin yırtığı 


Çıplak dal çıplak bebek tütsünün ateşinde 


cadının teni düzmece kadife 


Ey Kırlangıçlarl 

silinmesin o eşsiz hafızalarınızdan 

yağmura yataklık etmiş nice yasasız yaşamlar ışığın inceliği dehlizlerinize olsun 

pürüzsüz tazeliğiyle 


Çatıların sahili sokak kırlangıçların kumsalı gökyüzü benim bağım sensin adı dilimden silinmez cıngılım 


Yola çıktım kırdığım erik dalından 

akrilik boyalı imgeler çağırırken çocukları ayinlerine 

kendi klanlarının 


Çaplarını sorsanız çeperlerine takılıyor dilleri çanların 


Külü eşeleyen bilir 

“olmak” 

inatçı bir dildir 

yazıya inanmışların barbarlığında 


Ah kararmış kapılar! 

cepheleriniz hep kuzeye açılıyor 

eşiklerinizde birikiyor çarpışmalarınızın gölgeleri kurmasanız 

sokak saatlerinin zembereği duracak 


Genişledikçe genişliyor normalliğin yırtığı ışkınım sana uzuyor nar vaktim 


A. Nail Deniz 
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Alaaddin Kara”nın yıkanmış masalları 


SENNUR SEZER 


Ocak gel der 


Ocak gel dedi mi durulmaz. Uykunun arasında çağırır. Işıldar. Sevda gibi bir şey. Hani ilk sevdası delikanlının. Belki ilk sevda yatağı. 
Kaçılmaz. 


34 


Acemi ağacı uslandırmak 


Acemi tayı alıştırır gibi, usul usul, güzel sözlerle yontulur ağaç. Yadırgamasın karanlığı... 


Yalnız kalmayacağını söylersin, balta sesini taklit edersin. Arkadaşının eli okşar ağacın kabuğunu, geçmiş bir güzün soğuğunu anlatır. Kar yağmayacak artık karanlıkta. Ilık bir buğu 


döner ortalıkta 


Bir orman gibi 


Bir orman gibidir ocakta ağaçlar. Birbirinin sıcağını duyarak, rüzgârı yanındakinin yaprağından sezerek. 
Yarası yeni ağacın acısını paylaşıp, ocakçının anlattığına gülerek... 


Bir orman gibi uğuldar ocakta ağaçlar, makine sesi sanır bilmeyen. 


Fayton keyfi bu 


Sularımızı dökündük, temizleri giyindik. Faytona bindik. Heyy, arkadaşlar kolay gelsin. Helal edin hakkınızı. Yarın arife, bayrama hazırlanıyoruz. 
Ocağımızın çilekeş Arabı, sana da kolay gele... Helal et hakkını hele. 


Benim cefakeş lambam 


Seni ne güneşe değişirim ne ay ışığına. Sarışınım benim vefalım. Ayrılma gözüm önünden. Ocağın ışıltıları başlar birazdan. Altın damlar tavandan sanki. 
Gözümü çeler bir taş. Ayşe'ye yüzük, Haticeye toka...şıl ışıl. Bir kazmalık işi var der iblis. Sen sevgili lambam çek çevir beni. Biriciğim. Sana güvenirim. 
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Bu ocak neden kapalı 


Sen bilirsin Ağabey bu giriş neden kapatıldı. Arkadaşlar mı var içerde. 

Yangın mı çıktı. Sen bilirsin gel gel eden nedir derinliklerde. Hangi muradına ermemiş dilber, hangi ergen delikanlı. Şarkı mı duyulurmuş gece, hangi masal anlatılır da bunca demir kondu bu girişe... 

Hangi sevdalı tehlike... 


Geçmiş olsun 


Geçmiş olsun arkadaşlar. Burnumuz kanamadan bitti vardiyamız. Geçmiş olsun arkadaşlar, keskin olsun kazmanız. Rahat uyuyalım bu gece, kara haber istemez. 
Bir elma pekmezi kokusu sarmıştır bahçeyi şimdi... Bir de helva vurmuşlardır ocağa. Geçmiş olsun, geçmiş olsun gecikmeyelim yıkanıp paklanmaya. 


Tara”nın objektifinden Çerkesler 


ERCÜMENT AKDENİZ 


Çerkesler son büyük çarpışmayı da kaybetmişlerdi. Takvim yaprakları 21 Mayıs 1864'ü gösteriyor ve Çarın muzaffer ordusu bir geçit töreniyle zaferini ilan ediyordu. Bu tören, tarihin en büyük soykırım ve sürgünlerinden biri olan “Çerkes Sürgünü'nün de başlangıcı olacaktı. 


Bir buçuk asır sonra yani Çerkes sürgününün 
150. yıldönümünde, İstanbul Ortaköy'de bir fotoğraf sergisi açıldı. Sanatçı Serena Haratoka Tara, atalarının izinden giderek yeniden Kafkasya'ya uzanmıştı. 
Çekimleri üç haftada tamamlanan Tara fotoğrafları, geçtiğimiz Mayıs ayında “Balkar-Kabardey ve Çerkesler” adıyla sergilendi. 

Çeşitli ülkelere dağılmış Çerkesler, anayurtlarından uzakta, yıllarca memlekete hasret yaşadılar. 


Küçük Çerkes çocukları dede ve ninelerinin masallarından, ninni ve ağıtlarından dinledikleri Kafkasya'yı hayal dünyalarında yaşatmaya çalıştılar. Çerkes-Kabardey bir ailenin en küçük kızı olan Serena Haratoka da bu çocuklardan biriydi. Tara büyüdü ve bir fotoğraf sanatçısı olarak Kafkasya'nın yolunu tuttu. 
Amacı, atalarının 150 yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları toprakları sürgündekilere yansıtmaktı. 


Karlı dağları, kızıl sarp kayalıkları, buzlu nehirlerin aynasında boy veren ağaçlarıyla Kafkasya muhteşem bir doğaya sahipti. Dağı çıkamayana, sarp kayalıklara boyu tutulurcasına bakamayana; en azından o doğanın ihtişamlı fotoğrafları götürülebilirdi. Tara da öyle yaptı, fotoğrafı ve estetiği birleştirerek 150 yıllık sürgüne doğa üzerinden bir gönderme yaptı. 
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Tara, fotoğraf çalışmaları için Kafkasya'nın Balkar-Kabardey özek bölgesinde, Nalçik te kalmış. 
Ulaşabildiği akrabaları kendilerini çok güzel ağırlamışlar. Dağları, şehirleri ve nehir yollarını geçerken birbirinden güzel fotoğraflar çekmiş. Bu fotoğrafların bir serisinde yaşlı ve genç Çerkesler dans ediyorlar. Tara bu ilginç anı şöyle anlatıyor: 


“Bu fotoğrafı Nalçik'de düzenlenen bir festivalde çektim. Kafkas Birliği'nin düzenlediği bir festivaldi. 
Çerkesler orada buna benzer kültür ve barış festivalleri düzenliyorlar. Fakat olayın garip tarafı şu ki Çerkeslerin festivalinde Çerkesce konuşmak yasaktı! Bütün anonslar Rusça yapılıyordu. Kafkaslar biraya gelip kültürlerini gösteriyorlar ama dillerini konuşamıyorlardı.” 


Tara, Kafkas danslarının bu kadar coşkun olmasını Çerkeslerin kendilerini özgürce ifade edememesine bağlıyor. Dostluk ve arkadaşlığın oldukça güçlü olduğu Çerkes toplumunda, danslar, kendini ifade edebilmenin de en güçlü aracı olmuş. 


Setenay'dan Maria”ya 


Nart destanını anlatan resimler Çerkes kültürünün en önemli figürlerindendir. Tek zayıf yanı dizleri olan masalsı kahramanlar Yunan mitolojisindeki Arshilles'in topuğunu hatırlatırlar. Çünkü ateşten sonra onların bir tek dizleri suya tutulmamış ve bu nedenle çelikleşememiştir. Nart Destanı'nda, Prometheus gibi ateşi tanrılardan çalıp insanlara getiren kahramanlara da rastlamak mümkündür. 


Tara 2012 yılında Nart Destanı'nın önemli kahramanlarından Setenay" da fotoğraflamış. Çünkü Setenay anaerkil yaşamın bir simgesi. Ukrayna'da yaşayan bir ressamın duvar resimlerinde Setenay yeniden can bulmuş ve Tara da bunu çekmeye karar vermiş. Resimde Setenay'ın bindiği at Kafkasların en güçlü ve en hızlı atıdır, çünkü o bir Çerkes atıdır. 
Dörtnala koşan atın boynuna sarılmış Setenay'ın elleri ise üzerinde bilgeliğin tüm işaretlerini taşır. 


Çerkes halkının güzel ve bilge Setenay'ı, gün gelir Prenses Maria'nın heykelinde vücut bulur. Tara objektifini bu kez Maria'ya doğrultur. Göğe yükselen tarihi bir binanın tepesinde dikilmiş ve bulutlara hüzünle bakan Maria, Setenay'ın aksine, artık Çerkesler için hüznün, çaresizliğin ve trajedinin sembolüdür. Zira bir Kabardey kızı olan Maria, Kabardey-Rus ilişkilerini düzeltmek için Korkunç İvan'la evlendirilmış ve 19 yaşında gelin gittiği saraydan 25 yaşında zehirlenerek ölü çıkmıştır. 

Bizim için serginin belki de en dikkat çekici bölümü “Kaberdinskaya Caddesi” fotoğrafları. Tara, caddede gezerken çevre binaların birçoğunda -daha çok Latinlere özgü- dev duvar resimlerini görüyor. Derken onları fotoğraflamaya karar veriyor. Tara aslında burada temel bir çelişkiye dikkat 


çekerek Rus hükümetine ironik bir eleştiride bulunuyor. Şöyle ki; Putin hükümeti, diline ambargo koyduğu Çerkeslerin festivaline uzak diyarlardan duvar ressamlarını getirerek, bir nevi asimilasyo - nun üstünü sıvamış. Tara'nın İstanbul'a getirdiği fotoğraflar ise bu sıvayı kazıyarak asimilasyon gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor. 

Kaberdinskaya Caddesi'nden İstanbul'a gelenler, elbette sadece duvar resimleri değil. Zira Tara yanında Kaberdinskaya'dan Eski Pobeda Sinemasının fotoğraflarını da getirmiş. 


Pobeda, gözlerden kaçırılmak istenen ve gelenlerin içeri sokulmadığı eski bir Sovyet yapısıymış. Ama bu bina ne Tara'nın gözlerinden kaçmış ne de kapıdaki görevli ona engel olabilmiş. Pobeda Sineması ile karşılaşmasını Tara bize şöyle anlatıyor: 


“Buraya tesadüfen girdim, girmek kesinlikle yasaktı, Sanırım 2013 yılıydı. Girdiğimde inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Burası bölgenin sinema ve tiyatro malzemelerinin deposu olarak kullanılıyormuş. Eski afişler. kıyafetler, spot lambalar vs burada biriktiriliyor. Orada sadece bir insan yaşıyor, ona çok rica ettim, beni simsiyah bir yere soktu, Hiç ışık yoktu içeride, küçücük bir fenerim vardı. Feneri açınca bunu gördüm (neredeyse dökülmüş haldeki sinema salonu 
Pobeda'yı gösteriyor) Flaşsız çektim evet ancak 250 
bin asada bunu çekebildim” 


Tara, Pobeda'nın görkemli günlerini kastederek “Bu dönem 60 yıl öncesinde kaldı ne yazık ki” diyor. 
Sovyetler bu estetik yapıyla aynı zamanda Çerkes sanatını da yüceltmişler. Tara'ya göre; 1950'lerden sonra durum değişse de Sovyetlerin o dönemde Çerkeslere verdiği değer çok önemli. 


Pobeda Sineması aslında 1932 yılında yapılmış. 
Kaberdinskaya Caddesi'nin en önemli yapılarından biri olan bu binaya “Pobeda” ismi ikinci dünya savaşından sonra verilmiş. O yıllarda, sinema gösterim günleri gelince: bütün cadde kapatılıyor ve büyük bir orkestra kurularak halka dinletiler sunuluyormuş. 
Tarihi binanın üzerindeki motifler 1936 yılına ait. Bu çalışma Neyo Moyi adında bir Çerkes heykeltıraşa yaptırılmış. Yani bina başlı başma Çerkes sanatçıları yüceltme mahiyetinde yapılmış. İkinci Dünya Savaşından sonra Nalçik'te restore edilen ilk bina da burasıymış. 1943'te yani Alman işgali döneminde bina komple yıkılmış ve 1950'de yeniden yapılmış. Fakat restore edildikten sonra bir dönem kullanılıp yeniden kapatılmış. 


Tara, Pobeda'nın içindeki zifiri karanlığa feneri tuttuğunda ilginç bir nesne gördüğünü söylüyor. O anı Şöyle anlatıyor. "Victory yani faşizme karşı zafer kabartması gözüme çarptı. Kabartma, binanın bir kenarında, yerde duruyordu. Belki de oranın bu halini son kez çeken insan ben oldum. Zaten ilk çeken de ben oldum. En az 30 senedir bu bina hiç açılmamış!” 


Tara, Kabardeylerin çok savaşçı özelliklere sahip bir halk olduğunu söylüyor. Almanlarla Rusların çarpıştığı en önemli bölgelerden olan bu yerde Kabardeyler faşist işgale karşı direnişe tüm güçleriyle katılmışlar. Tüm güçler dediysek öyle sayıca gözünüzde fazla büyütmeyin. Zira Çerkesler çok önceden 


yani Çarlık zamanında sürüldükleri için nüfusları bu bölgede bir hayli azalmış. 


Kabardeylerin aksine yine bir Çerkes kolu olan Balkarlar ise savaşta Nazilerle işbirliği yolunu seçmişler. O nedenle savaştan sonra Sovyetler Balkarları o bölgeden göndermiş. Tara Balkarların bölgeye geri dönüşünün ancak 1956'dan sonra mümkün olabildiğini söylüyor. Tara yerdeki zafer kabartmasını göstererek “Ama Kabardeyler direnişe ihanet etmediler" diyor. 
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Hıdırellezvari dilek tutulmaları 


Yazı ve fotoğraflar: TANJU AKLEMAN 


Hıdırellezvari dilek tutulmalarının sanal ortamların semalarında dolaştığı bir partinin sürekli konuklarıyız. Oyunlar oynuyoruz. Kimi zaman mikadoların ruhani çöpleri arasında gezintiler alemine karışarak, kimi zaman domino taşlarının sıfırları, birleri, ikileri 

ile karşılıklı süzülerek, kimi zaman da bebek ve silahlarla örülü ebeveynlerin düş alemlerinde. 
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(Ebeveyn Cemiyeti 

ilk adımı atar, 

Kırılgan, nazenin, o ince beden. 

Benden ne ister ve de senden. 

Aman. 

O, ilk adımı atar. 

Korumacıdır o korku. 

Hep 

Daima 

Durmaksızın. bir ömür boyu. 

Aman dikkat. 

Cesaret törpülenir, baskı çok koyu. 

Beden atar o ilk adımı. 

O ilkadım, 

Bir devrimdir sanki, o küçücük nazenin beden için, Oysa... 

Koysa çıkınına tüm adımlarını, 

Çıkın ezer onu, 

Çıkın artık desem kendinize ait olmayan bedenlerinizden. 

Zor. 

“Aman dikkat”, arka planda onun beklediği düstur olur hep. 

Bedenler başka bedenlerin esiridir hep. 

Zor, çıkmak zor. 

Bu, insanoğluna bayağı, bayağı kor. 

Kor ama, 

Nedense herkes, 

Ebeveyn cemiyetinin bir üyesidir hep.) 


Çıkın ezer bizi. Görüntüler alemindeki dilek tutulmalarının altında o çıkın ezer bizi. Erkek olarak yetiştirilerek ezer, kadın olarak yetiştirilerek ezer bizi o çıkın. Görselliklerimizde oluşturduğumuz o dileklerin altında da ezer, yaşamlarımızda oluşturduğumuz ve de gerçek sandığımız görüntülerin altında ezer bizi. 


(Fotoğrafa dönüşür her şey, geleceğe ışık tutacağına inanılan görselliğe dönüşmüş fotoğrafa. 


Bazen umuda dönüşür, bazen acıya. Umudu, acıyı ve daha da çeşitlendirilebilecek birçok duyguyu içerir görüntüler. O görüntülerle oyun oynar fotoğrafçılar. Çocukların oynadıkları oyunlar gibi oyunlar. 
Ama artık büyümüşlerdir. Zihinlerinde yuvalanmış birikimler artık çocukluklarındaki oyun anlayışından başka bir noktaya sürüklemelidir onları. Yoksa hala ebeveynlerinin onları öğrettikleri yaşam biçiminin labirentinde tıkılı kalırlar ve ebeveyn cemiyetinin üyesi olmaya devam ederler.) 


Dileklere dönüşmüştür çocukluklarımıza ilişkin davranış biçimlerimiz, tıpkı Hızır ve İlyas Peygamberlere adanarak küçücük ağaççıklara asılan paçavralardaki dileklere. Sanal ortamlardaki görüntüler kalabalığındaki paçavralarda oluşturulmuş görsel dileklere. 
"Bu fotoğrafımı da paylaşayım sevsinler birileri, severlerse çok ama çok mutlu olurum” “Şu fotoğrafımı bir yarışma ortamında paylaşayım da dereceye gireyim ve fotoğraf dünyasında adımı tanıtayım” “Uluslararası yarışmalarda derecelere gireyim de puanlar alayım, alayım da unvanlar kazanayım” 


Bitmez dileklerimiz, Hızır ve İlyas Peygamberler çok memnundur bu dileklerimizin bitmemesinden. 
Hıdırellezvari dilek tutulmalarının sanal ortamların semalarında dolaştığı bir partinin sürekli konukları olmaya devam eder dururuz. 
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(Bedenler başka bedenlerin esiridir hep. 


Beyinler başka beyinlerin esiridir. O esaretten sıyrılabilmiş olabilmektir değerli olan. 


O esaretten sıyrılarak ortaya çıkarılmış her çalışma değerlidir. Hele de o çalışma sanat adına oluşturulmuş bir çalışma ise. Bir edebi eser de olabilir bu, bir resim de, bir ebru da, bir fotoğraf da. 
Görüntülerle oyun oynar fotoğrafçılar. Kimi zaman misketleri dizerek art arda; kimi zaman salıncakta, kimi zaman deniz kenarındaki bir barfikste dolanarak; kimi zaman masa başında tavla, okey ya da kağıt oyunları oynayarak; kimi zaman da ev ortamı oluşturup bebekleri dizerek. Aynı zamanda yaşamlarla oynar fotoğrafçılar. Oyunlarını geçmiş esaretlerindeki duygulardan sıyırabildikleri anda değerlidir yaptıkları çalışmalar. Beyinlerinin kıvrımlarında birikmiş bilgileri işin içine anlamlı bir bütünler silsilesi haline dönüştürerek oyunlarını biçimlendirdiklerinde değerlidir. Hıdırellezvari dilek tutulmalarının sanal ortamların semalarında dolaştığı bir partinin sürekli konukları olmaya devam ettiklerinde değil.) 


hh 


5 Sahi ne çok insan öldürülüyor bu dünyada? Hatta 
neredeyse her gün desek yanlış olmaz. Fakat en çok da ölümlerin katillerin yanına kar kalması koyuyor insana. Haziran Direnişi'nin ilk gününde ve güpe gündüz Kızılay'da öldürülen Ethem Sarısülük de katili cezalandırılmayanlardan. Neler yapılmadı ki Ethem'in ardından? 
Katiller mi korunmadı, hakimler mi uyumadı mahkeme salonlarında, öldürüldükten sonra omuz omuza kavga ettiği insanlardan şikayetçi gibi mi gösterilmedi? 

Ethem'in davasında da kan aktı ama bildiğimiz anlamda değil. Genç bir kadın, içi kan kırmızısı boya 


dolu poşeti o gün adliye duvarına fırlattı. O gün giydiğim gömleğe sıçrayan boya hala çıkmadı. Sanırım mesaj yerine ulaştı. Çünkü tüm katiller yargılanana dek o kan hepimizin yanı başında olacak. 


Sema Yayla, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde okuyor ve az önce anlattığımız performans gösterisi nedeniyle açılan davada, hakkında 6 yıl hapis isteniyor. “Beni ilk ifadeye çağırdıklarında da bu performansın doğrudan bir kişi veya kuruma değil adalete olduğunu söyledim” diyen Yayla'yla sohbet ettik. 


İlginç bir eylem... Böyle bir performans yapmaya nasıl karar verdiniz? 

Bir hafta boyunca Ethem'in davası için eylem çağrısı yapılıyordu. Benim istediğim de bu davanın herkes tarafından sahiplenilmesi ve katilin gereken cezayı almasıydı. Fakat Gezi sürecinde bir kez daha gördük ki adalet çökmüş durumda. Adaletin tamamen kan, katliam üzerine kurulu hale geldiğini düşünüyorum. 
Bu da büyük ihtimalle gördüğümüz diğer davalar gibi düşecektir. Bunu herkese anlatabilmek için adaletten nasıl kan aktığını göstermek istedim. Birkaç gün çizimler yaptım. Daha sonra ise bunun sadece kağıtta veya galeride bir resim olmaması gerektiğini düşünerek performans yapmaya karar verdim. Öncelikle bu performansın herkes tarafından hissedilmesi ve düşüncemin doğrudan algılanması için somut bir şeyler yapmak gerekiyordu. Önce adliye binası önünde bir tuvale resim yapmayı düşündüm. Bu da yetersizdi. 
Adaletten kan aktığını gösteren, adaletin simgelerini kullandığım bir resim mesela... Yaptığım eskizlerde yerde kan revan yatan insanlar vardı. Ancak resimlerdeki kan, çilek kırmızı rengindeydi. Ancak böylesine hassas bir konuyu, kan rengini tiye alarak anlatamayacağıma karar verdim. Geçmişte olan, tarihe not düşen olayları inceledim, adalet simgelerini araştırdım. 
En sonunda adaleti gerçekten simgeleyen şeyin adliye kapısı olduğundan hareket ettim. 


Adliye kapılarında çok zaman geçiriyoruz değil mi? 


Sivas'ta Madımak'ta birçok sanatçının yanarak can vermesi beni etkileyen olaylardan biridir. Dava zaman aşımına uğradığında adliye kapısındaydım. Adaletin meşhur gaz kapsülleri o gün üzerimize yağdı. Performansı gerçekleştirmemin ve adalet simgesi olarak adliye kapısını seçmemin asıl sebebi o gündür. Buradan hareketle o kapıya kırmızı boya atma fikri oluştu. 
Performans sanatı, herkesin gözü önünde düşünce- nin olduğu gibi ve doğaçlama bir yolla aktarılmasıdır. 
Performans yapmanın düşüncemi ifade etmekte iyi bir yol olduğunu düşündüm. Dava günü bahçede duruşmadan haaberler alıyorduk. Savcılar uyuyor, katil polis kimliğini gizlemek için peruk ve gözlük takıyor... 
Ethem'in katilinin gereken cezayı almaması için her şey yapıldı yani. Bana da adalete ne olduğunu hatırlatmak için boyayı fırlatmak kaldı. Beni ilk ifadeye çağırdıklarında da bu performansın doğrudan bir kişi veya kuruma değil adalete olduğunu söyledim. 
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Performansın bir galerideki resim veya kağıt üzerindeki desenden daha çarpıcı olabildiğini söyledin. 
Peki yalnızca bu olay için mi, yoksa genel olarak mı böyle düşünüyorsun? 


Genel olarak benim çalışmalarım kavramsal sanata daha yakın. Kavramsal sanat ise 1960'larda çıkan performans sanatının devamı niteliğinde. 
Her iki disiplinde de asıl olarak düşünce ön planda. Performans sanatı birçok sanat alanıyla ortak yönü olmasına rağmen plastik sanatlarla gelişmiştir. 
O dönemin eskizi yapılan, planlanan ve sadece sanatçıya ait olan sanat anlayışını yıkarak herkese mal etmiştir. Aslında çıkışında üst sanat kavramına karşı bir düşünce akımı bu. Ancak bugüne kadar performans yapmamamın sebebi sadece boya ve fırçayı sadece kâğıt üzerinde kullanmamın yeterli olduğunu düşünmemdi. Beş yıl boyunca kadınlar üzerine çalışmalarım oldu. Burada en çok dikkat çekici ve çoğu zaman eleştirilen din kıskacındaki kadınlar serisiydi. 


Adalet kavramı çalışmaların da unsuru oldu mu? 


Evet. Aynı zamanda adalet ve din üzerine çalışmalardı. Sahaftan aldığım dağılmış Kur'an sayfaları üzerine çizilmiş kadın figürlerinden oluşuyordu. Burada anlatmak istediğim de sokakların kadınların kanlarıyla dolu olduğu ve adaletin sessiz kaldığıydı. 
Aynı zamanda kadınlara sunulan adalet Kur'an'da “onlar sizin kadınlarınızdır” sözleriyle ifade ediliyordu. 


Başka bir kadın çalışmasında da travestilerin yaşadıkları sorunları işledim. Bu seride de her gün öldürülmelerine seyirci kaldığımız, farklı cinsel tercihlere sahip insanların adalet tarafından görmezden gelinmesi vardı. Siyah mürekkeple yapılan bu çalışmalarda adaletin görünmeyişini anlattım. 


Toplumsal muhalefetin güçlenmesiyle sanatta da politik eğilimler artmaya başladı. Sokağa yönelim de öyle. Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz? 


Bizim topraklarımız için bu sorunun başlangıç yerlerinden biri olan Gezi Direnişi'ne bakmak gerekiyor. Elbette öncesinde de birçok büyük direnişler, eylemlilikler oldu ama Gezi'nin önemli noktalarından biri bireyin özgürleşmesiydi. Herkes sokaktaydı ve birçok düşünce bir aradaydı. Bu düşünceler, önceden insanların kendi kendilerine yaptıkları şeyle sokağa taşındı. Ben bu süreçte insanların kendilerini özgür 


hissettiği ve her zaman bizden uzaklaştırılan sanatın kendimizde olduğunu algıladıklarını düşünüyorum. 
Birçok kişi duvarlara çizimler yaptı, dizeler yazdı. 
Sokağa çıktığımda gördüğüm sanatın artık kendimiz ve hepimiz için olduğuydu. 


Bu durum sanatın toplumsallaşması ile ilgili yeni bir eğilim mi peki? 

Zaten sanatın toplumdan kopuk olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz bir örnekle anlatayım. Okulda serbest proje verilmişti. Bir arkadaşım da aşk konusunu seçmişti. Çalışmalarının hepsinde ayrılık, gözyaşı ve hüzün vardı. Aşk konusunu neden seçtiğini sorduğumda o meşhur sözü söyledi: “Nerede o eski aşklar.” Bu çalışmanın kendisine ait olduğunu ve kendi duygularını yansıttığını söyledi. Ona göre çalışmaları bireyseldi. Ben de “bu yaptığın çalışmalarda gösterdiğin imgeler doğru. Fakat kaçırdığın nokta geçmişte Leyla ile Mecnun'un olması, şu anda ise herkesin bir Leyla ile Mecnun arayışı sistemin bu alanları örgütlemesinden kaynaklanıyor” dedim. Yani şu an ikili ilişkilerin bu derece yıpranması bireyin ön plana çıkmasından dolayı. Sanatın topluma göbekten bağlı olması, bireysel olarak görülen eserlerin de toplumsal olmasından kaynaklanıyor aslında. Eminim bu soru uzun yıllar sanat camiasını meşgul eden bir soru olacak. Bence Gezi, iddia olacak ama yepyeni bir sanat akımının'çıkmasına da zemin oluşturuyor. 


Eleştirdiğin adaleti veya başka bir deyişle adaletsizliği kanla anlatıyorsun. Olması gereken adalet neyle anlatılabilir? 


Aslında adalet tanımı ortadan kalkmalı. Adaleti devletler oluşturur ve kendini ayakta tutmak için bir takım kurallar ortaya koyar. Bu kurallar toplumun değil, devletin korunması için vardır. Bugün içinde olduğumuz kapitalist sistemde ise devletler, kandan beslenerek adaleti kanla şekillendirir. Bu düzende doğru bir çarkın olamayacağını düşünüyorum. Siz ne derseniz deyin, eğer devlete zarar verebilecek bir durum varsa yine adalet dağıttığını iddia eden kurumlar tarafından ortadan kaldırılır. Bugün olması gereken adalet biçimi ekolojik sistem içerisinde memeli bir hayvan olduğumuzu hatırlayıp, ona göre yaşama biçimidir. Yani adalet ancak yeni insanlar ve yeni bir toplum yapısıyla mümkün. Turgut Uyar'ın dediği gibi “ikimiz birden sevinebilir, göğe bakalım.” Mavi güzeldir. 
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Napoleon Mısır'da 


Devrim Fransa”sının emperyal açılımı 


NAMİK SİNAN TURAN 


17. yüzyılda Osmanlı başkentine karşı askeri bir harekat düzenlemeden önce alınması gereken önlemler üzerine düşünenler "çocuğu elde etmek için annesini yakalamak” gerektiği konusunda birleşiyorlardı. Anne olarak tarif edilen yer Mısır'dı. Onlara göre, Nil Mısır'ın sütannesi olup; İstanbul her bakımdan bu eyalete bağlıydı. Mısır'ın ve özellikle onun eski başkenti Memfis'in fethi aynı yüzyılın kehanet edebiyatında bir Haçlı Seferi hedefi olarak tayin edilmişti. 
XIII. Louis dinsiz Hilal'in boynuzunu parçalayacak, bir vuruşla Memfis" silip süpürecekti. XIV. Louis ise bu şehrin burçlarına bayrağını dikmek için yaratılmıştı.1 
18. yüzyıldan itibaren Fransa'nın Akdeniz ticaretinde- ki hacminin genişlemesi, Avrupalı devletlerin bölgede nüfuz mücadelesine girişmeleriyle Mısır'ın bölgedeki önemi arttı. Daha bu dönemde Fransa'nın Mısır'a yerleşmesi yönünde görüşlere rastlanıyordu.” 1676'ya kadar Paris'te kalan ancak düşüncelerini XIV. Louis'e açma fırsatı bulamayan Alman düşünür Leibnitz'e göre Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatabilmek için Fransa ve Almanya ortak hareket etmeliydi. Nitekim XIV. Louis ve bakanları Fransa ile Hindistan arasında İskenderiye ve Süveyş'ten geçecek bir ticaret yolunun açılmasını sağlamak için Babıali ile müzakerelere girişecek ancak sonuç alamayacaktı.? 


Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküyor olduğuna yönelik inanç Fransız emperyalizmi üzerinde uyarıcı etkide bulundu. Fransız Dışişleri Bakanı Duc de Choiseul, 


1 Faruk Bilici, Louis XIV. Et Son Projet De Conquete D'istanbul, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s. 74-76. 


2 Henry Laurens, Les Origines intellectuelles De UExpedition DEgypte: 
LOrtentalisme Islamisant en France 1698-1789. Editions Isis. İstanbul-Parıs, 1987, s. 171-185. Edhem Eldem, French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century. Leiden 1999, 


3 Alexander Yali Haran, “A Precursor of Bonaparte's Expedition to 
Egypt: Leibnitz. Author of the Consilium Aegyptiacum to Louis XIV” Napoleon and the French in Egypt and the Holy Land 1798-1801. Ed. 
Aryeh Shmuelevitz. The İsıs Press, İstanbul 2002. s. 135-141. 


Mısır Seferi Napoleonun kariyerindeki ilk başarısızlıktı 


İstanbul'daki elçisine ilettiği 17 Temmuz 1768 tarihli mektubunda Mısır'ın Osmanlı denetiminden şimdiden çıktığını yazmaktaydı. 1777'de Mısır'a seyahat yapan De Tott dönüşünde hazırladığı raporda Mısır'daki karışık duruma dikkat çekmiş ve Mısır'ın zaptı için gerekli önlemlere değinmişti. Fransa'da kısa süre sonra esecek olan devrim rüzgârı Mısır'la ilgili projelerin bir süreliğine ertelenmesine neden oldu. Osmanlı İmparatorluğu devrimi kendi sonları açısından da tehlikeli gören Avrupa monarşilerinin oluşturduğu ittifakın dışında kalmakla birlikte tepki çekmemek için devrim hükümetini tanımadı. 1792-1797 arasında Fransa Babıdli nezdinde gönderdiği üç elçiyle Fransa'daki hü-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Fransız Ordusu Kölemenlere karşı girdiği savaşlarda üstünlüğünü ortaya koymuştu 


kümetin tanınması ve Osmanlıların müttefik sıfatıyla Fransa yanında savaşa girmesi konusunda baskı yapmaya çalıştı. Babıali bir Avrupa ülkesinin tanıması şartına bağladığı tanımayı Prusya'nın devrim hükümetini resmen tanımasının ardından gerçekleştirdi." 


Fransa'daki direktuvar hükümetinin Mısır'a olan ilgisinin artmasında Napoleon'un etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Napoleon İngiltere'nin Atlas Okyanusundaki hakimiyetine karşılık Akdeniz hakimiyetini, Fransa'nın Kuzey Amerika'da, İngilizlere kaptırdığı sömürgeler yerineyse Yunan Adaları ile Mısır'ı Fransa'ya kazandırma isteğindeydi. 1797 ilkbaharında Venedik Cumhuriyeti'ne ait Korfu, Zenta ve Kefalonya'yı zapt ettirmiş, ayrıca direktuvar hükümetini yeni hedefler konusunda uyarmaya çalışmıştı. Ona göre İngiltere'yi bütünüyle ezmek için Mısır'a hakim olmak gerekiyordu. Napoleon'un şansı düşüncelerine destek olan bir siyasi müttefike sahip olmasıydı. 1792-96 yılları arasında İngiltere ve Amerika'da seyahatler gerçekleştirmiş olan Talleyrand'ın buralardaki gelişmişlik düzeyini gördükten sonra Fransa'nın bu düzeye ancak sömürgeler elde ederek ulaşabileceğine olan inancı artmıştı. 
Napoleon'a yazdığı 16 Temmuz 1797 tarihli mektubunda bu duruma işaret ediyordu. 


Kimilerine göre Napoleon'u Mısır'a gönderen güç, Fransa siyasetinde onun önlenemez yükselişine yönelik kuşkucu tavır ve ülkeden uzaklaştırma isteğiydi. 
Oysa devrimin Fransa'nın durumunu Avrupa'da zor- 


4 Bernard Levvis. "The Impact of the French Revolution on Turkey” 
Journal of World History. 1. 1953, s. 105-125. 


laştırdığı bir dönemde bunca para ve askeri Mısır'a yönlendirmenin arkasındaki neden çok daha maliyetine katlanılır nitelikte olmalıydı. İngiltere'nin ticari çıkarlarını Doğuda sarsmak ve Hindistan'a giden yolu ele geçirmek Fransa siyasetinde Mısır'ı stratejik bir hedef haline getirmekteydi. Bunun yanında Osmanlı mirası konusunda İngiltere'den daha az ihtiraslı olmayan Avusturya ve Rusya'nın ilgisi buraya çekilecek Fransa üzerindeki baskı azalacaktı.” Sanılanın aksine Napoleon Mısır'ın işgalinin büyük bir tepki doğurmayacağına inanıyordu. 13 Eylül 1797 tarihli mektubunda Talleyrand'a Mısır'da Sultanın bir otoritesinin kalmadığına işaret etmekteydi. Amacının direktuvar hükümetini bu eylemin Avrupa'da Fransa karşıtı yeni bir ihtilaf yaratmayacağına ikna olduğu açıktı.” Cevabi mektubunda Talleyrand, Mısır seferi için bir gerekçe de uydurmuş durumdaydı. Planına göre bu sefer İngiliz, Rus entrikalarına son vermek için yapılacak ve tam anlamıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun lehine olacaktı. Oldukça safiyane bu tavra göre Babıali Mısır'ın Fransızlar tarafından işgalini kendisine yapılmış büyük bir hizmet olarak görecek ve buradaki hakimiyetini terk edecekti. Dışişleri Bakanının hayalciliği karşısında Napoleon siyasetini ince bir strateji üzerine inşa ediyordu. Ekim 1797'de Avusturya ile Kampo Formi- 


5 Darrel Dykstra, "The French Occupation of Egypt. 1789-1801”, The 
Cambridge History Egypt. Ed. M. W. Daly. Cambridge 1998. s. 113- 
138. 


6 Enver Ziya Karal, Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu (1792- 
1802). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul 1938. s. 39. 


yo Antlaşması'nı imzalayıp Venedik'i paylaşan Fransa, Yunan Adaları ve Arnavutluk sahillerine yerleşecek böylece Osmanlıları denetleyebilecek bir konuma sahip olacaktı. Napoleon Misir seferi sırasında Arnavutluk ve Mora'da ayaklanmalar çıkararak Osmanlıları meşgul etmek niyetindeydi. Ayrıca yükseliş halindeki Yunan milliyetçiliğini kışkırtmaktan çekinmeyecekti.” 


Napoleon'un İngiltere'ye saldırma projesinin incelemesi için çıktığı Manş yolculuğu (Şubat 1798) bekleneni vermeyince bu kez İngiltere'yi sömürgelerinde vurma planı ve ilk önce Mısır'ın ele geçirilmesi konusu daha ciddiyetle ele alındı. Hint yolu üzerindeki Mısır'ın istilası Fransa için olumlu sonuçlar doğuracaktı. 1790- 92'de Hindistan'da İngilizlere karşı ayaklanan ve mağlup olan Tippo-Saib Mısır'dan gönderilecek Fransız birliklerince takviye edilecek ve İngilizler Hindistan'dan kovulacaktı. 28 yaşında 20 zafer kazanmış ihtiraslı bir komutan olarak Napoleon için Mısır, zaferlerine yeni bir halka daha eklemek anlamına gelecekti. 


19 Mayıs 1798'de Napoleon 38 bin asker ve 280 
parçalık bir filo ile Akdeniz'e çıktığında Talleyrand da Paris ve İstanbul'da diplomatik görüşmeler yürütüyordu. Bu zeki diplomat için Paris'teki Osmanlı elçisi Moralı Ali Efendi'yi oyalamak iş değildi. Ancak İstanbul'daki İngiliz ve Rus elçiler için aynı şey söylenemezdi. 
İstanbul'daki Fransız temsilcisine yazdığı raporda Mısır seferinin Osmanlı hükümetine karşı düşmanca bir hareket olmadığı iddiasında bulunuyor, Halep, Akka, İzmir ve özellikle Kahire'de Fransızların uğradığı hakaret karşısında Osmanlıların koruyamadıkları haklarını korumak için buraya gittiklerini belirtiyordu. İstanbul halkının Mısır'dan kahve, kenevir, keten ve Hint kumaşları almaya devam edeceğini, bölgedeki Müslümanların haklarına İtalya'da Katolik kurumlarına yapıldığı gibi saygı gösterileceğini belirttiği bu raporda Talleyrand, diplomatik biçimde bir Osmanlı eyaletinin değil Osmanlı Sultanının elinden alınmış bir eyaletin istila edildiğini kaydediyordu. Böylelikle sözde Sultanın haklarının gasp edilmediğine gönderme yapılıyordu. Talleyrand'ın girişimlerinden anlaşıldığı üzere Mısır'da resmi yazışmalar Sultan adına yayınlanacak, İslam dini ve ulema saygı görecek, Mekke'ye giden hacılar himaye edilecek, padişah senede 1500 kese varidat alacaktı. Fransa'nın Babıaliye bahşettiği bu menfaatler karşısında ise bek- 


7 Owen Connely. The French Revolution and Napoleonic Era, Harcourt 
College Publishers, 2000, s. 189, Matthew Smith Anderson, Doğu Sorunu 1774-1923: Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, çev. 
İdil Eser, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001. s. 47-49. 
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lentisi Mısır'da ordu bulundurmak, bütün vergileri toplamak ve ancak uygun gördüğü devletlere Mısır'la ticari ilişki kurma izni vermekti.8 


Babiâli'nin Fransa'nın girişimlerinden haberdar olmaması mümkün değildir. Mora valisi ve Rus Çarı- nın aktardıkları Akdeniz'deki gelişmeler hakkında fikir veriyordu şüphesiz. Yunan adalarının işgalinin ardından gelişmeleri takip eden Babiâli, Paris elçisi Esseyid Ali Efendiden hazırlıkların içeriği hakkında bilgi edinmiş, ancak uzun zaman seferin Mısır'a değil Arnavutluk ya da Moraya yapılacağını düşünmüştür. Esseyid Ali Efendi 1797 yazında yani Napoleonun İtalya seferi döneminde Paris'te göreve başlamıştı. Gerçi o yeni bir sefer hazırlığı konusundaki dedikoduları işitmiş ve Babıali ye iletmişti, ancak öngörüsünde sorun olduğu anlaşılıyordu. Yazdığı rapora göre Tulon'da hazırlanan donanma Hindistan'a giderek İngilizleri buradan çıkaracaktı. Bununla birlikte elçi 21 Nisan 1798 tarihli bir başka raporunda gazetelerin Tulon hazırlıklarına dair ortaya attığı haberlerden bahsetmekte buna göre söz konusu kuvvetlerin Sayda Valisi Ahmed Paşa ile birleşerek kara yoluyla Mısır'a gideceklerinin konuşulduğunu ancak kendisinin halkı oyalamak için çıkarılan bu haberlere inanmadığını bildir mekteydi.* 


Babıali bu tür haberler sonucunda harekete geçmiş Reisülküttab ile Fransa'nın İstanbul'daki maslahatgüzarı Ruffin arasında 17 Haziran 1798'de üç saatlik bir görüşme yapılmıştı. Ruffin Tulon hazırlıkları konusunda kendisinin bilgisinin olmadığını bildirmişti, ancak kişisel düşüncesi Mısır üzerine muhtemel bir Fransız saldırısının olabileceği şeklindeydi. Ruffin'e göre Fransa Mısır ticaretine muhtaçtı ve buradaki Fransız tüccarı bölgedeki beylerin baskısından bunalmıştı. Babıâli duruma engel olamadığından Fransa sorunu kökünden çözmek ve İngilizlerin Hint ticaretine darbe indirmek için Mısır'a bir sefer düzenleyebilirdi.19 


Ruffin tezinde haklıydı Fransız donanması 9 Haziranda Malta önlerine gelerek burayı işgal etti. 
Malta'dan hareket ettiğinde yayınladığı bir beyanatta Napoleon, askerinin merakını gideriyor ve seferin tam adresini veriyordu. Mısır hakkında çeşitli uyarıların yer aldığı bu beyanatta askere bölge halkının alışkanlık- 


8 Karal. age.. 54-55. 


9 Maurice Herbette, Fransa'da İlk Daimi Türk Elçisi Moralı Esseyit Ali 
Efendi 1797-1802. çev. Erol Üyepazarcı, Pera Yayıncılık. İstanbul 1997. s. 143. 


10 Karal. age.. s. 66-67. 
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ları, İslam'ın temel hassasiyetleri ve dikkatli olunması gereken hususlar anlatılmaktaydı. 1 Temmuzda eski İskenderiye limanına askerini çıkaran Napoleon fazla bir direnişle karşılaşmadan şehri teslim aldı ve ünlü beyannamesini yayınladı.11 Kahire'ye hareket etmeden önce İstanbul'daki Fransız maslahatgüzarına yazdığı mektupta Babıaliye karşı şu argümanların kullanılmasını istiyordu: “Mısır seferinden iki hedefimiz olduğunu Babıâli'ye söylemelisiniz. Birincisi ticaretimize karşı her türlü güçlükleri yaratan beyleri cezalandırmak ikincisi de İngilizlerin ticaretine mani olmak.” Napoleon sultanın otoritesini tanımayan Kölemen beylerinin cezalandırılacağını söyleyerek Babidli'yi sakinleştirmeyi umuyordu. 


Napoleon İskenderiye'nin idari ve beledi işleriyle uğraşmak üzere yerel seçkinlerden bir meclis oluşturduktan sonra burada 300 asker bırakarak Kahire'ye doğru hareket etti. Bu arada İskenderiye'nin işgal güçlerini yıkmak isteyen Sultanın Fransızlarla işbirliğinin bir sonucu gibi algıladıkları anlaşılmaktadır. 13 
Temmuzdaki ilk çarpışmanın ardından 21 Temmuzda Kahire yakınlarında gerçekleşen Ehramlar Savaşı'nda Kölemen beylerinin ordusu yenildi ve Kahire ele geçirildi. Napoleon yerli halkın Kölemen beylerinden olan rahatsızlığından yararlanmayı bilmişti.1? 


Fransızların İskenderiye'yi işgali Rodos'taki Osmanlı otoritelerince 17 Temmuzda öğrenilmiş ve bir hafta kadar sonra haber İstanbul'a ulaştırılmıştır. Aslında Fransa'nın Maltayı işgalinden bir gün sonra 3 
Temmuzda Ali Efendi Paris'ten İstanbul'a yazdığı bir mektupta haberin Paris'te ne şekilde karşılandığını bildirmiştir. Haberden son derece memnun kaldığı anlaşılan elçi Ali Efendi'ye göre seferin nihai hedefi belli olmuştu.!? Mısır'ın işgali Osmanlı İmparatorluğu için son derece zor bir döneme rastlamıştı. Babıali bu sırada bir yandan Vidin'de ayaklanan Pazvant oğlu isyanıyla uğraşmakta, diğer yandan Hicaz'da güçlenen Vehhabi sorunuyla yüzleşmekteydi. Yaşanan ilk şaşkınlığın sonrasında yeni önlemler alınmış, Akdeniz'de güçlü bir Fransız donanmasının oluşu göz önünde bulundurularak Osmanlı sahillerine yapılacak saldırı olasılığına karşılık bazı memuriyetlerde deği- 


11 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 1309, c. VI, s. 328-333, Al- 
Jabarti's History of Egypt. ed. Jane Hathaway. Markus Wiener Pub- 


lishers, Princeton 2009, s. 179-180. 
12 Al-Jabarti's Hıstory of Egypt. s. 183. 
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şiklik yapılmıştı. Asıl sorun Fransa'ya karşı savaşacak orduyu idare edecek kişinin belirlenmesiydi. Nihayet Sayda Valisi Cezzar Ahmed Paşa'nın seraskerlikle Fransızlara karşı gönderilmesi fikri ortaya atıldı.14 Ayrıca Akdeniz'de dolaşan İngiliz donanmasının uğradığı Osmanlı limanlarında iyi muamele görmesi konusunda karar alındı. Aynı dönemde İngiliz donanmasının Ebukır'da Fransız donanmasını yakması Babıâli'de bir güven havası yaratacaktı (1 Ağustos 1798). İngiliz Amirali Nelson'ın Ebukır deniz savaşındaki başarısı Akdeniz hakimiyetini İngilizlere kazandırdığı gibi Napoleon'u Mısır'da mahsur bırakıyordu.!5 


İngilizlerin deniz zaferi Babıali için uyarıcı oldu. 
O güne değin Fransızlara karşı savaş konusunda kararsız olan Osmanlı yönetiminin savaş kararını hızlandırdı. Erzurum Valisi Yusuf Paşa sadarete getirilirken 2 Eylülde Fransızlara savaş ilan edildi. 
Babiâli savaşa girmeden önce İngiltere ve Rusya'nın kendisine böyle bir savaşta destek olmalarını ve Avusturya'nın tarafsız kalmasını sağlamıştır. Böylelikle İngiltere ve Rusya ile ittifak yaparak Fransa'ya karşı yeni bir koalisyon oluşturmuştur. 


Osmanlı İmparatorluğu'nun 13 gün arayla Rusya ve İngiltere ile imzaladığı ittifaklar (Osmanlı-Rus 
23 Aralık 1798/0smanlı-İngiliz ittifakı 5 Ocak 1798) 
sayesinde Akdeniz'de Osmanlı, İngiliz ve Rus olmak üzere üç donanma ve karada iki ordu (İngiliz-Osmanlı) Fransa'yı Mısır'dan çıkarmak için mücadele edecektir. Napoleon'un İtalyan savaşları sırasında Rum tebaayı ayaklandırmaya yönelik girişimleri karşısında Rusya Babidli'ye uyarılarda bulunmuş, Tulon'daki hazırlıklar neticesinde bunun Mora ve Arnavutluk sahillerine yönelik bir saldırı girişimi olduğunu düşünen Çar, İstanbul'daki elçisi aracılığıyla Karadeniz'de hazır tuttuğu donanmasını Babıâli hizmetinde kullanabileceğini bildirmişti. Fransaya güvenmemekle birlikte Rusya'ya karşı da çekingen kalan Ill. Selim bu teklifi geri çevirmişti. Mısır'ın işgali Akdeniz'deki Rus çıkarlarını da zarar uğratacağından Rusya'nın Karadeniz donanması Çarın emriyle boğaza gelmiş bu emrivaki karşısında Rus donanmasının Büyükdere önünde demirlemesine izin verilmişti. 


14 DarendeliİzzetHasan Efendi. Ziyânâme, Haz. İlkin Erkutun. Kitabevi, 
İstanbul 2009 s. LII. 


15 Connely. The French Revolution and Napoleonic Era, s. 194-195. 
Stanford J. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III. Harvard University Press. 1971. s. 211-247. 


Rusya söz konusu ittifak sayesinde filosuyla boğazları geçiyor ve yine ilk defa Akdeniz'de eski ve önemli bir tüccar devlet olan Fransa ile çarpışıyordu. 
Bu ittifakın bir başka açıdan önemi ise Babiâli'nin 
19. yüzyıl boyunca takip edeceği denge politikasının başlangıcını oluşturmasıydı. İngiltere ile yapılan ittifakın 10. maddesinde Babiâli İngiltere ye Akdeniz'de Fransız ticaretine darbe indirmeyi, bunun için bütün limanlarını Fransız gemilerine kapamayı ve onları Mısır'dan çıkarmak için 150 bin kişilik bir kuvvetle donanmasını hazırlamayı taahhüt ediyordu. İngiliz ittifakından birkaç gün sonra Babıâli Akdeniz'de önemli bir devlet olan İki Sicilya Krallığı ile bir ittifak imzalıyordu (21 Ocak 1799). Böylelikle Fransa'ya karşı dört devletten oluşan ikinci bir ittifak kurulmuş oluyordu. Aslında bu koalisyon 19. yüzyılda sıkça görülen garip ittifaklardan biriydi. Taraflar çıkarları birbiriyle çatışan güçlerden oluşuyordu. İngiltere ile Rusya, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu aralarında çözümü güç ihtilaflar bulunuyordu. İngiliz ve Rus siyaseti doğu ve güney Asya'da mücadele ediyordu. 


Üçlü ittifakın Mısır operasyonunda savaşın kara boyutunu Babiâli üstlenirken Rus donanması Fransızların elindeki Yunan Adalarına saldırıyor, İngiliz donanması da Iskenderiye ve Ebukır" kuşatarak Fransızların ana vatanıyla ilişkisini kesiyor, onları Mısır'da mahsur bırakıyordu. Elinde yeterli bir ordu bulunmayan Babiğli'nin aldığı ilk tedbir Suriye'de yarı bağımsız bir paşa olan Cezzar'ın yetkilerini artırarak 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onu Mısır'da görevlendir mekti.15 Aynı sıralarda Napoleon da Suriye'ye yönelmişti. Napoleon Bonaparte'ın Suriye'ye yönelişinin görünürdeki nedeni Mısır'ın işgalinde kullanılan gerekçelerden farklı değildi. Bonaparte St-Helene'de yazdığı anılarında bunu Hindistan'ı fethetmek ve İngilizleri buradan çıkarmak olarak açıklar. Aslında bu hayalden öte bir iş değildir. Çünkü bu dönemde Napoleon'un Hindistan konusunda ciddi bir hazırlığı yoktur. Gücü günden güne azalan 25.000 
kişilik ordunun bir kısmıyla bu işe girişmek akla yatkın değildir. Donanması Ebukır'da Nelson tarafından yakılan Napoleon Osmanlı ile uzlaşmaya fırsat bulamadan Osmanlı, Rus, İngiliz ve Sicilya ittifakıyla karşı karşıya kalmıştır. Fransa ile bağı kesildiğinden içine kıstırıldığı kapandan çıkabilmesi için Suriye'ye hakim olması gerekmektedir. Kısacası Suriye'nin işgali onun için coğrafi ve stratejik bir zorunluluktur. 


Napoleon 13.000 kişilik bir kuvvetle 22 Aralık 1798'de Mısır'dan Suriye'ye hareket etti. 20 Şubatta Elariş'i, 24 Şubatta Gazze'yi aldı. Dört günlük bir kuşatmanın ardından aldığı Yafa'yı yağmaladı. Akka önüne 24 Martta vardı. Cezzar Ahmed Paşa'ya gönderdiği mektuplara yanıt alamayan Napoleon bir ara Dürzileri ayaklandırmayı denedi.1” Ancak Cebeli 


16 Mustafa Güler, Cezzar Ahmed Paşa ve Akka Savunması, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2013. s. 103-104. 

17 İsmailHakkı Uzunçarşılı, "Bonapartın Cezzar AhmedPaşa Mektubu 
ve Akka Muhasarasına Dâir Bir Deyiş”. Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1964. c. 28/3, s. 456-457, ayrıca Şehabettin Te-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Dürz hakimi Emir Beşir onun çağrısını ciddiye almadı. Son ve ümitsiz bir saldırı karşısında Napoleon ordusuna 25 Mayısta Mısır"a dönüş emri verdi. Bu yenilgi Tulon'dan beri Fransız ordusunun ilk başarısızlığıydı. Napoleon'un mağlup olmazlığı şeklindeki algı zarar görmüştü.15 Napoleon'un Mısır günleri de pek iç açıcı geçmeyecekti. Ordu gittikçe zayıflıyordu. General Kleber bir gün kendisine “Düşmanın yerinde olsam size her gün bir zafer kazandıracağım” demişti. Bundan böyle her Fransız zaferi ordunun zayıf kalması anlamına geliyordu.!? Nitekim Direktuvara yazdığı bir mektupta en azından 6000 kişilik bir kuvvet desteği olsa diyordu. Ancak böyle bir desteğin gelmesine imkan yoktu. 

Napoleon'un Mısır'da yaptığı propagandalardan sonraki dönemde en etkili olanı milliyetçilik kışkırtmasıydı. Suriye'de uğradığı yenilgiye kadar Osmanlı karşıtı bir dil kullanmaktan kaçınan Napoleon Mısır'a dönüşünde Mısır milliyetçiliğini kışkırtmak için “Mısır Mısırlılarındır” şeklinde bir propagandaya başlamıştı. El-Nusüli'ye göre Fransız hamlesinin top sesleri Mısır halkını derin uykusundan uyandırmıştı. Hans Henle ise durumu “Doğunun prensesinin bin yıllik uykusundan uyanışı” olarak tasvir etmekteydi.” 
İstanbul'dan gönderilmesi adet olan Mısır kazaskeri yerine yerli bir isim getirilirken bütün kadılıklara Mısırlıların atanması emredilmişti. Bu uygulama padişahın Mısır üzerindeki hukukundan birinin sökülüp atılması anlamına geliyordu. 


Aynı günlerde 100 yelkenliden oluşan bir Osmanlı donanması Ebukır'a geldi. Burada karaya çıkan Mustafa Paşa komutasındaki orduyu yenmek Napoleon için zor olmadı. Bu başarı Fransızların Mısır'daki konumunu güçlendirdi ve umutlarını artırdı. Ancak aynı günlerde Fransız ordularının Ren çevresi ve İtalya'da Avusturyalılara yenildikleri şeklindeki haberler Napoleon'un Fransa'ya dönüşüne neden oluşturdu. 17 Ağustos 1799'da yetkilerini General Kleber'e devrederek iki 


kindağ. “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Bonapart'ın Akka Muhasarası” Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1965, sayı 20. s. 1-20. 

18 Amnon Cohen. "Napoleon and lezzar: A Local Perspective” Napoleon ond the French in Egypt and the Haly Land 1798-1801. Ed. Aryeh Shmuelevitz. The ISIS Press, İstanbul 2002, s. 79-86. 

19 Tarıh-i Cevdet, VII. 1309, s. 12. 
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Bessam Tibi. Arap Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı. çev. Taşkın Temiz, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1998. s. 97. 


gemi eşliğinde Fransa'ya döndü.”1 Aslında bu dönüş asker arasında bir nevi firar gibi algılanmış ve moral bozukluğuna neden olmuştu. Aynı dönemde Yusuf Paşa komutasında 60.000 kişilik bir ordunun geliyor olduğu haberi Fransızları endişeye sevk etmekteydi. 
Bunun üzerine General Kleber tahliye konusunda anlaşmak üzere Yusuf Paşa'ya müracaat etti. 


Fransızların diplomatik girişiminden Sidney Smith'i haberdar eden Yusuf Paşa barış görüşmelerinin başlaması konusunda gerekli desteği aldı. 
İngilizler barış için ön şart olarak “Mısır'ın meşru sahibine iadesini” ileri sürmüşlerdi. 24 Ocak 1800'de Mısır'ın tahliyesini içeren şartname imzalandı. Buna göre Fransız ordusu Fransa'ya nakledilmek üzere Fransız ve ihtiyaca göre Osmanlı gemilerince desteklenecekti. Şartname sonrası üç ay mütareke devresi 
olarak kabul ediliyordu. Kahire şehri mümkünse 40 
gün içinde veya en geç şartnamenin imzasından 45 
gün sonra tahliye olunacaktı. 


Şartname ile Mısır sorununun halledildiği düşünülürken ilginç bir gelişme oldu. Sidney Smith'in Londra'ya gönderdiği metin kabine tarafından Fransa'nın o çıkarına değerlendirilerek reddedildi. Buna karşılık Babıali”nin tahliye baskısı Fransız General Kleber tarafından geri çevrildi. 20 Mart 1800'de Serdar-ı Ekrem'in 60 bin kişilik ordusu Helyepolis'te Mısır için savaştı. Osmanlı ordusunun yenilgisi Kleber'in Napoleon sonrasında ikinci kez Mısır fatihi olmasını sağladı. Ancak 14 Haziranda Halepli Süleyman tarafından öldürüldü. Bu gelişmeler yaşanırken Paris'te hükümet ile Ali Efendi arasında barış görüşmeleri başlamıştı. Osmanlı ordusunun sürekli mağlubiyetleri üzerine İngilizler bizzat Fransızları Mısır'dan atmak için harekete geçmişler, Eylül 1780'de bir ordu hazırlamaya girişmişlerdi. Çabalar sonuç verdi ve birkaç çarpışmanın ardından 27 
Haziran 1801'de Kahire, 2 Eylülde ise İskenderiye Osmanlılara teslim oldu. Bu tarihten birkaç gün önce Fransızlar ve İngilizler arasında tahliye görüşmeleri başlamıştı. 31 Ağustosta imzalanan konvansiyon gereğince Fransızlar silah ve ağırlıklarıyla Mısır'ı terk etmeği kabul ediyordu. İstanbul ve Paris'te sevinçle karşılanan konvansiyonun ardından nihai barış için elçi Ali Efendiye talimat verildi.?2 


21 Tarih-i Cevdet Vil. 1309. s. 57-58. 


22 Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. çev. Nilüfer 
Epçeli, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2011. c. VI. s. 617-618. 


Ali Efendi ve Talleyrand arasındaki görüşmeler sonrasında 9 Ekim 1801'de imzalanan barış antlaşması Rusya ve İngiltere tarafından hiddetle karşılanmıştı. Rusya Osmanlı ile ittifaka Fransa'nın nüfusunu kırmak için girdiği halde Osmanlı-Fransız barışı kırmak bir yana artırıyordu. 
Benzer şekilde İngiltere verdiği destek karşılığın- da Kızıldeniz'de bir liman ve Mısır'da ticari imtiyazlar bekliyordu, oysa şimdi bu tür kazanımlar sağladığında Fransa da aynı ayrıcalıkları kazanacaktı. İngiliz ve Rus baskısı karşısında Babiâli Ali Efendi'nin imzaladığı barış şartlarının tadiline karar verdi. Napoleon'un Paris'te konsüllük rejimi kurup tekrar Avrupa ile savaşa başlaması Mısır cephesini kapatmasında etkili oldu. 25 Haziran 1802'de Paris'te imzalanan barışla Mısır sorunu sona eriyordu. Barış antlaşmasının ilk maddeleriyle Fransa'nın Osmanlı ülkelerinde sahip olduğu bütün kapitülasyon haklarının devam edeceği bildirilmekteydi. Antlaşmanın 5. maddesiyle Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini kabul ediyorlardı.”? 


19. yüzyıla geçiş sürecinde sorunlu bir dönem olacağının ilk işareti olan Mısır'ın Fransızlarca işgali girişimi hem Akdeniz hem de Osmanlı tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Önceleri bir devletin bir diğerine saldırısı şeklinde başlayan süreç kısa sürede İngiliz, Rus ve İki Sicilya Krallığının katılımıyla oluşan ittifaklarla uluslararası bir sorun halini almış, Avrupa politikasının ağırlık merkezini üç yıldan fazla bir süre Akdeniz'in doğusuna Mısır'a kaydırmıştır. Fransa'nın neden olduğu kriz yine Fransa'nın aleyhine sonuçlanmıştır. Fransa Mısır'a ayak basmayı ve buradaki Kölemenleri kaldırmayı başarmışsa da ilan ettiği gibi Hindistan'a gitme ve İngilizleri kovma niyetleri gerçekleşmemiştir. Üstelik bu amaç doğrultusunda büyük bir donanma ve ordusunun bir kısmını yitirmiştir. Mısır'ın işgali Fransa'nın Kuzey Afrika'da gelecekte kuracağı emperyal sömürgeci açılımının başarısız ilk adımıdır. 
Napoleon'un kariyerindeki bu ilk başarısızlık onun imparatorluğu sırasında Akdeniz'i Fransız denizine 
dönüştürme projesinin uzantısı olarak 1803, 1807 
ve 1810'daki girişimlerinin de sonuçsuz kalmasını beraberinde getirecektir. 


23 Muahedat Mecmuası. c. 1, s. 38 ayrıca Anderson. age. s. 52. Shaw, 
age.. 281. 
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titretir gölgeyi hep rüzgar 
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Kiymik 


ZAFER DORUK 


2010 Orhan Kemal Öykü Ödülü sahibi Aysun 
Kara, yeni öykü kitabı Kıymık'ta yer alan on dokuz öyküyü, taşıdıkları ortak izlekler ve kimilerinin ortak mekânlarda geçmesi bakımından; 'kıymık”, “öykü şiire âşıktır” “gerçek ile düş arasında ince bir çizgi” ve "kısa” alt başlıklarıyla dört bölüme ayırmış. 

"Kıymık” adlı öyküde iki ihtiyar anlatılıyor. “İlk ihtiyar ve “sonuncu ihtiyar" diye nitelenen iki öykü kişisinden ilk ihtiyar o yaşa kadar hayattan dersler çıkarmamış, yüreğinin kapısını sevgiye kapal tutmuş, sırtını mülküne dayamış, onun getirdiği üstünlükle mutlu olmaya çalışmıştır; dolayısıyla, insani değerlerden yoksundur, ilktir, ilerlememiştir. 
Sonuncu ihtiyar yoksuldur, ama babasından kalan hamallık mirasına sahip çıkacak, ayakları üstünde duracak kadar onurlu biridir, güngörmüş geçirmiş bir son bilgedir. Bu iki ihtiyar çocuklukta sınıf arkadaşıdır. Şimdi ilki, sonuncunun mülkünde barınmaktadır, onun işlerini görür, aralarındaki uçurum giderek büyür, erk sahibinin üstünlük gösterisi onu ezer, kırar, çocukluğunu düşünür. Babasının odun taşıdığı küfeye odun doldururken hep bir odun eksik bırakmıştır. O gün parmağına batan ve çıktığını sandığı, bunu herkesten gizlediği kıymık o odunun kıymığıdır, sevgiden dolayıdır, bedeninde yıllarca dolaşıp durmuş, duygularına, davranışlarına yön vermiştir. Günün birinde kendisi odun taşırken arkadaşı sözde ona yardım amacıyla küfesine bir odun fazla atar, çocukluk arkadaşının bu hesapçı davranışı yaşadığı bütün kırgınlıkları bastırmıştır, o güne kadar yüreğinde biriktirdiği ne varsa o odunun kıymığına dönüşmüştür... 


'Masal'adlı öykü, henüz masal çağında olan küçük bir kızın, hayatın katı gerçekliğiyle yüz yüze gelmesinin öyküsüdür. Küçük kız düşlerinde kaçıp sığındığı masal diyarından ailesi tarafından koparılmış, körpe bedeni korkulu bir masalın içine tutsak edilmiştir; eti, ruhu, hastalıklı ruhlar tarafından yağmalanmıştır, hayat, sırtında taşıdığı dayanılmaz bir 'yük'tür. Şim- 


di o, şehrin sokaklarında yürürken adı anılmayan bir “O'dur, 'bütün şehrin gözünü uydurduğu bir anahtar deliğidir, kendi masalını kendisi anlatır... 


"Asiye” adlı öykünün anlatıcısı, Asiye'nin okul arkadaşıdır. Asiye'nin okula devamsızlığının nedeni sırtına vurulmuş bir yüktür. Dinamitle balık avlarken babası gözünü ve ellerini yitirmiştir. Annesi temizliğe gittiği, kardeşleri de küçük olduğu için babasına bakma görevi Asiye'nindir. Yükü nedeniyle vaktinden önce büyümüş, acısını sigarasının dumanında gizlemiştir. Babasını zehirleyip öldürmekle suçlanır. 
“Babası belki de elleri ve gözleri olmadan bir yük gibi taşımaktan bıkmıştır gövdesini’, sonunu kendi hazırlamıştır ya da dinamitlediği balıkların günahını daha fazla taşıyamamıştır. Asiye hapishaneden çıkarılır, bir hastanenin intihar kliniğinde işe başlamıştır, anlatıcıyla karşılaşması öyküye yakışan bir sondur: 


... Kapıyı kilitlemeyi sakın unutma!” “Tamam, peki” diyeceği yerde yüzüme dik dik bakıp “Neden?” diye sordu. “İntihar eden olursa işinden olursun” dedim, “başımız derde girer.” Yarıya kadar içtiği sigarayı yere atıp ayağının ucuyla ezerken başını belli belirsiz salladı. 


İntihar Kliniği adlı öykü de bir klinikte geçer; anlatıcının asistan doktor olarak göreve başladığı hastane- de amacı, tezini bitirip gitmektir, tanık olduğu olaylar, intihar hikâyeleri insan yanına dokunur. Bitkisel hayata girmiş hasta bir kadının hikâyesi ilgisini çekmiştir: Antep'ten İstanbul'a varsıl, malıyla mülküyle övünen bir aileye gelin gitmiştir kadın. Bildiği bu kadardır. Bilmedikleri, hikâyesinin iç yüzünde kalanlar, varsayımlar, çağrışımlar, onu kapısı aralanan bir öykünün içine çeker. Doktor bilinci hastasının ölüm sürecini dikkatli bir soğukkanlılıkla izlerken, öykücü bilinci harekete geçip zihninde sınırsız sayıda sahneler kurar; örneğin araya bir yasak aşk girer; bunu kör parmağım gözüne anlatmaz yazar, sezdirir, geçmişe gider; kızı istemeye geldiklerinde televizyondaki dizi filmde “yasak aşkın kadını” intihar etmek üzeredir. Baba 'kısmetse olur” derken, televizyonda silah patlar, yasak aşkın kadını yere yığılmıştır” Bir süre sonra da yeni evlilerin “Yasak Aşk” dizisinin çekildiği yalının yakınında oturacaklarından söz edilir. Okur bu iki ayrıntının çağrıştırdıklarından yola çıkarak intihar nedenlerine yasak aşkın payını da ekleyebilir... 

Aysun Kara doktordur, yoğun hikayeleri olan acılı insanlarla karşılaşır, öykülerine bunları konu ve ayrıntı zenginliği olarak katar; hem kendisi rahatlar 


hem de bize o dünyanın sancılı yerlerini gösterir. 


"Aynı Hikâyede Var Olma” İhtimali adlı öykü, yine iki sınıf arkadaşının, Özgür'le Nuri'nin çatışan kişilikleri ekseninde örülür. Kara kalemle kızların resimlerini çizen Nuri, karşı cinse ilgisizdir, içinde taşıdığı yük ve bunun getirdiği suçluluk duygusu onu içine kapatmıştır, 'çizmediği zamanlarda sarışın bir görünmezliktir. Onun gibi olamadığı, dünyasına giremediği arkadaşı Özgür'e karşı içinde öç duyguları besler. Öç alma biçimi ilginçtir: suçunu hile yoluyla arkadaşına aktarıp aşağılanmaktan kurtulma yolunu seçer; sonuç ikisi için de yaralayıcıdır. 

"Canlı Ölüm” adlı öykü kişilerinden Nuri, -aklıma bir önceki öykünün sorunlu öykü kişisi Nuri takıldı; 
bu Nuri, o Nuri olabilir mi?” intihar kliniğinde temizlik görevlisidir. Ölüm hakkını kullanan bir hastanın ölüm anı televizyon tarafından naklen verilecektir. Nuri doktorun son komutunu beklemeden solunum cihazının fişini çekerek hastanın işini bitirir. 
Ölü sahiplerinin onu suçlamaması, adamın çalışkanlığı işgüzarlığının üstünü örtmüştür... 


"Ceket” adlı öyküde anlatıcı öykü kişisi bedenine bağlı bombayla kalabalık bir alışveriş merkezine girer. 
Onun gözünden ve eyleme hazırlık sürecinde bilincinden geçenlerden öğreniriz ki sırtında taşıdığı ceket, ruhunda sürekli kanayan bir yara- nın nesnesidir, onun için bir yüktür; kendisine ölen varsıl komşusunun karısı tarafından verilmiştir, yarası- nın kanaması ölü giysisi giydiği için değil, ceket ölü sahibi tarafından başına kakıldığı içindir, ölüme koşarken bunları anımsar... 


İlk bölümdeki öykülerde öykü kişilerinin sırtlarına kaldırabilecek-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Aysun Kara 


lerinden fazla yük vurulmuştur; kimisinin tutunabilmek için gösterdiği çaba eksilmesini, savrulmasını önleyemezken, kimisi yükünden kurtulmak için hayatını sonlandırmaya karar verir; kimisi de yükünü sırtında bir kambur gibi, yüreğinde bir kıymık gibi taşır. Yük imgesi somut belirtilerle öykülerde sık sık karşımıza çıkar. 


Yazar, 'Öykü Şiire Aşıktır” adlı ikinci bölümde yer alan "Yağmur Pansiyonunda Gül Kokusu” adlı öyküsüne başlamadan, Edip Cansever'in “Gül Kokusu” adlı şiirine, “Edip Cansever sevdiğimdir” diyerek bir selam gönderir. Bu öyküyü okurken o şiirdeki havayı soluyabiliyoruz gerçekten. Ahşap Rum evleri, deniz, güneş, yağmur, gül kokusu... Yağmur Pansiyonu'nda sandalyede uyuklayan görevli, 'İşini fark ettirmeden yapan, hayatın bir köşesinde emanet gibi duran, 'aylak 'adam'ı çağrıştıran bir adamdır. Yaz sonudur, ortalıktan el ayak çekilmiş, aşklar da çekip gitmiştir. Pansiyonda şairle sevgilisi kalmış, onların aşkı da cazibesini yitirmiştir; bir sevişme sonrası aşkın son kırıntısı da tükenir, şair sevgilisini bir şiirle aldatmıştır. 
Kapısının sevgilisi tarafından yumruklanması, aşkın intikama dönüşmesi, aylak adamın bütün bu olan biteni bir düşteymiş gibi sessizce izlemesi... Bütün bunlar yazarın zihninde geçmektedir, öykü kişileri ortama uygun atmosfer çizildikten sonra iç, dış eylemleriyle, tavırlarıyla, çizdikleri küçük ayrıntılarla öyküde birer yer bulma- ya çalışırlar. Ama aylak adam farklıdır; o, yazdan yaza gelip orada çalışan, öyküde baştan sona yer almak gibi bir derdi bulunmayan biridir, bu tavrı da onu öykünün başkişisi yapar. 


“Şiir Seven Kedi” adlı öykü, bu kez bir üçüncü gözle yine bir öykünün yazılma sürecine tanık eder bizi. Yazarın öykü yazma sürecine katılır kedi: o, yazarın yanında yöresinde dolaşmakla kalmaz, öykülerini de etkiler: ama kedi düşselliğinden, metinler arası gezme huyundan dolayı bir yerde çok fazla kalmaz, bu kez de onu düşleyen bir şairin düşlerine kaçar. 

“Öykücü, bir şaire âşık olup kendisini terk eden kedisini nankörlükle suçlamamış. Üstelik terk edildikten sonra kitapsız ve kedisiz 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bir yaşantının eksikliğini anlatan bir de kitap yazmıştır” 


'Hayal Sarnıcı", efsanevi Babil kraliçesi Semiramis'in öyküsüne de selam gönderen bir yasak aşk öyküsü. 
Betimlemelerindeki canlılık, ayrıntı işçiliği, kurgusu, dilinin inceliği ve tutumluluğu, kısacası, mitolojik bir öyküyü böyle sınırlı bir çerçevede tadında vermesi zor bir işin üstesinden geldiğini gösteriyor... 

'Şu Gördüğün Ev Daha Önceleri Daha İyi Bir Evdi adındaki öykü bir incir ağacıyla bir şairin aralarındaki bağı anlatan düşsel, fantastik, kurgusu şiirli bir öykü. 


'Çizgi” adlı öyküde yazar, evinin karşısındaki binaya bakarak kafasında bir öykü kurar, birçok öyküsünde olduğu gibi bu acı öyküyü de bir oyuna dönüştürür, düşsel, fantastik bir üst kurmaca örneğidir. Sosyal bir yaraya, kürtaj sorununa dokunur. 


“Saman Sarısı Ev'de, öykücü, Beyoğlu'nun bir arka sokağına, orada yaşanan bir trajediye odaklanır... 


Aysun Kara, öykülerini bir sorun çevresinde örüyor, toplumsal, sosyal, bireysel, ama mutlaka can alıcı bir sorunu irdeliyor. Nasıl anlatacağına, sorunun kendisinden çok kafa yoruyor; düşsel, fantastik, imgesel, içsel. samimi, sıcak anlatıyor. 
Öykülerini, dili eğip bükmeden, sözü fazla uzatma- dan; metnin ezgisine, tutarlılığına, kurgusuna, sözcüklerin anlam ağırlığına, parıltısına önem vererek yazıyor ve her yazdığı öyküde öykücülüğüne yeni bir şeyler katıyor. Öyküde söylenmeyenler, onun dil tutumluluğu yüzünden söylenenlerden çok daha şey söylüyor. 

Dördüncü ve kısa” başlıklı bölümde kısa kısa öyküler yer alıyor. Bol öykülü günler dileyerek, yazımı bu öykülerden birini buraya aktararak bitiriyorum... 


Bir parça gökyüzü 


"Havan toplarının gümbürtüsünü, çatıyı sıyırarak geçen uçakların gürültüsünü bastırmak için avazımız çıktığı kadar bağırarak şarkı söylüyorduk. 
Ona şarkı söylemeyi öğrettiğimde çok küçüktü. Tek tük sözcük biliyordu. Ekranda çatışmalarda ölenlerin sayısını bildiren çelik yelekli televizyon muhabirine baba diyordu. Günışığı alan tek penceremizden bir parça gökyüzü görünüyordu. Bir saatlik ateşkes süresince gözümüzü camdan ayırmıyorduk. Hiç kuş görmemişti.” 


at resmi 


ister inanın ister inanmayın ama 

o baktığınız 

(hem de dik dik baktığınız) 

bir at resmidir 

at resmidir amma velâkin 

dişleri kırılmış bir atın 

örselenmiş bir atın 

tahterevalliye hiç binmemiş ve 

hiç şarkı söylememiş bir atın resmidir. 


evet efendim 

o at sizindir 

nal çaktınız ona 

sonra yük koştunuz 

ah! ne hoşsunuz 

atın güldüğünü hiç duymadınız siz öldüğünü de duymadınız aslında şimdi odanızda o atın resmi asılı siz o resmin önünde soyunuyor bazen yemek yiyip bazen de karınızı öpüyorsunuz 

ve bazen de 

(tıpkı şimdi olduğu gibi) 

o resme bakıyorsunuz. 

at resmine, 

dişleri kırık, örselenmiş. 

evet efendim 

o at sizindir. 


ibrahim emre günay 
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Bir gelişim romanı 


Narziss ve Goldmund 


A. KADİR ŞAHİN 


İnsanın zevk aldığı bir eser hakkında yazması, yazmak için zevk almaya çalışan birinin tutumundan daha akıllıca gelmiştir bana her zaman. Bu yüzden bir kitabı yazmak için okumaya başlamam, tersine okuduğum bir kitaptan aldığım zevk beni yazmaya iter. 


Hoş. estetik kategoride tartışılmayan, kişiden kişiye değişebilen bir duyumsamadır. Bu duyumsama 


çevresinde dönen bir yazarın kendini bireysellikten koparıp estetik bilince çıkarması zor olacaktır. Bu yüzden haz aldığımız, çevresinde döndüğümüz “bizim yazın karasularımızdan” çıkıp bize yabancı, soğuk gelen yeni yazarları okumamız bulgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Haz ve estetik duygularımızı geliştirecek olan önemli etmenlerden birisi budur. 
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Güzel bir eserin temel özelliklerinden biri öz ve biçim bakımından yazın dünyasına getirdiği yeniliklerin yanında çağının gerçekliğini yansıtırken beslendiği geleneğin çizgisini sürdürmek, bu gelenekle tarihsel gelişim bağını her zaman canlı tutmaktır. 
Yazın dünyasında her çağ bir önceki çağın gerçekliğine nasıl bağımlıysa yaratılan eserler de kendinden önceki eserlere anlam ve biçim yönünden bağımlıdır. Yaratılan her yeni eser kendinden öncekilerle bütünleşir onları aşar ve yeni bir gerçeklikte dünya kültürüne yeni kapılar açar. Kısaca özetlediğim T. S. 
Eliot'ın bu estetik bakışı benim temel aldığım yazınsal yaklaşımlardan biridir. Dünyayı bir bütün olarak kavrayan bu estetik bakışta her eserin kültürel bir birikimin ürünü olduğu, bu birikim ile ilişki koparılmadan yeni bir bakış yakalanabildiği oranda kültürel dünyamızın varsıllaşacağını söyler. 


Kökeni Alman Halk Edebiyatına dayanan Bildungsroman bir tür kişisel toplumsal gelişim yazınıdır. Bildungsroman, roman kahramanllar)ının ahlaki, eğitim ve psikolojik gelişimini inceler. Wilhelm Dilthey'in Bildungsroman tanımı bu türü anlamamızda anahtar olabilir. Ona göre “Bildungsroman, bireyin yaşamında düzenli bir gelişmenin gözlemlendiği, her bir aşamasında kendine özgü değerlerin bulunduğu ve bu aşamaların bir sonraki aşamaya temel oluşturduğu bir süreci inceler. Yaşamın içinde gördüğümüz ahenksizlikler ve çatışmalar birey için olgunluğa ve ahenge doğru giden yolda üstesinden gelinmesi gereken geçiş noktalarıdır.” (http://e-dergi.atauni. 
edu.tr/index.php/SBED/artide/viev/File/393/386) 


Goethe'nin Wilhelm Maister'in Çıraklık Yılları adlı eseri Bildungsroman'ın ilk örneğidir. Thomas Mann'ın Büyülü Dağ ve bu yazıda incelemeye çalışacağım Hermann Hesse'nin Narziss ve Goldmund romanlarını bu yazınsal türe iyi birer örnek olarak verebiliriz. 


Hesse, bize kahramanımızın gelişiminin önemli bir bölümünü geçireceği Mariobronn Manastırı'nı tanıtmakla başlar. Henüz manastırın kapısından geçmeden kahraman ile sembolik bir ilişki kurulabileceğimiz bir ağaçtan söz eder. Bu ağaç Roma'ya hac ziyareti için gitmiş bir keşişin yanında getirdiği kestane ağacıdır. Ağacı diğerlerinden farklı kılan yalnız Roma'dan getirilmiş olması değil kuşkusuz. Ağaç, çevresindeki ağaçlardan fiziksel farklılığının ötesinde, bir takım kültürel değerleri sembolize edecek şekilde romanda nesneleşmiştir. Roma kültürünün, 


özellikle kilisenin temsili durumundaki manastır geleneğinin kutsal topraklardan Avrupa'nın kalbine taşınmasının sembolüdür."Güzelim kestane, manastır girişinde yabancı ve sevecen sallayıp duruyordu dallarını; bir başka iklimin ağacı; ince ve nazlı duygular, hafif üşümeler içinde; girişteki kumtaşından ince ve zarif çift sütunlarla kemerli pencerelerin, saçakların ve direklerin mermer bezekleriyle gizliden akraba; güneyli yabancılar tarafından sevilip el üstünde tutuluyor, yöre halkı tarafından ise egzotik bir ağaç gözüyle bakılarak hayretle seyrediliyordu.” Goldmund'un manastıra girişi sırasında yapılan bu aktarım, ağaç ile Goldmund arasında ilişki kurmamıza kapıyı açıyor. 
Öykü içinde karakterlerin gelişimi çok az yazarda bu denli başarılı doğa simgeleriyle verilir. Goldmund çıraklık yolculuğundan döndüğünde ağacı yeşermiş kestanelerini dallarından aşağı sarkıtmış görecektir. 
Ağaç ile paralel bir gelişim göstermiştir Goldmund. 
Çok şey öğrenmiş, yeşermiş artık meyvelerini verme mevsiminde manastıra geri dönecektir. 


Mariobronn manastırındaki eğitim çok yönlüdür. 
“Bilginlik ve dindarlık. safdillik ve kurnazlık, dört İncil'deki hikmet ve yunan bilgeliğini, ak büyü ve kara büyü...” Manastır, kimi zaman bir sanat merkezi görevi görüyor, ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor, kimi zaman hastane oluyor insanları iyileştiriyor. Bu miras böylece kuşaktan kuşağa aktarılırken. tıpkı manastırın girişindeki kestane ağacı gibi, diğerlerinden farklı; dikkatleri üzerine çeken, akılda kalıcı bir öğrenci her dönem olmuştur manastırda. Kitabımıza adını veren, bu unutulmayan öğrenciler o dönem için Narziss ve Goldmun'dur. Goldmund küçükken annesi babasından ayrılmış, evden kaçmıştır. Bunun günahı altında kalan baba, oğlunun, annesinin tanrıya karşı işlediği günahın kefaretini ödemesi için yaşamını tanrıya adamasını ister. Bu yüzden Goldmund'u manastıra getirmiştir. Goldmund burada ileride kendisinin ahlak değerlerini belirleyecek olan iyi ve kötü kavramı ile tanışacaktır. Kitap Goldmund'un hikâyesinden oluşmuş olsa da diğer en önemli karakter Narziss'tir. Gelişim romanlarının önemli özelliklerinden biri de, kahramana rehberlik edebilecek bir karakterin oluşturulması, kahramanın bu rehberliği ne kadar iyi kabul edebileceğini ve kahramanın hür iradesinin düzeyini ortaya koymasıdır. Şimdi Goldmund'a karakter gelişiminde en büyük rehberliği yapacak olan Narziss'i tanımaya çalışalım. İsminden anlaşılacağı gibi Narziss Yunan mitolojisindeki 


Narkissos'un simgesidir. Kısaca anımsarsak, o güne kadar aşkın ne olduğunu bilmeyen çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün Narkissos adında yakışıklı bir avcı görür. Ekho o anda bu genç avcıya âşık olur. Ancak Narkissos peri kızına karşılık vermeden uzaklaşır oradan. Bu duruma çok üzülen Ekho günden güne erir, vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda “eko” dediğimiz yankılara dönüşür. 
Tanrılar bu duruma çok kızar ve Narkissos'u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün av izindeki Narkissos susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde, sudan yansıyan yüzünün ve vücudunun güzelliğini görür. O da daha önce fark edemediği bu güzellik karşısında büyülenir olduğu yerden kalkamaz. O ana dek kimseyi sevmediği kadar, sevmiştir kendi görüntüsünü. O şekilde orada kalakalır. Ne su içebilir, ne de yemek yiyebilir, aynı Ekho gibi Narkissos da günden güne erimeye başlar ve orada kendi görüntüsünü seyrederek ömrünü tüketir 


Narkissos'un suda kendisini görmesi ve bu görüntüye aşık olması insanın dışarıda aradığı gerçeklik ve bilgeliğin kendi içinde olduğunun farkına varması süreci olarak okunabilir. Romandaki diğer bir sembol, Narziss'in dünyasal olana sırtını dönmesi, manastıra kapanıp, insanların önem verdiği maddi değerlerin kendisi için bir anlamı olmadığını anlamasıdır. Manastırda çalışan bir rahip adayıdır Narziss. 
Hayatın anlamını ve gerçeğini akla hizmet etmekte bulur. Amacı öğrencilere öncülük etmek, onları yüce ve akli amaçlar doğrultusunda tanrı yolunda eğitmektir. İnsanların yazgısının okuma becerisi ile donatıldığını düşünen Narziss'e göre kendi yazgısı ölene kadar kendi içinde taşıdığı yüce olanın görüntüsüne yani manastıra hizmet etmektir. 


Hesse'in eserlerindeki önemli ayrıntılardan biri spıritüalizmdir (Tinselcilik). Hint bilgelik öğretileri, Taoizm ve Hıristiyan mistiği onun arka alanını oluşturmuştur. Spiritüalizm kişinin benliğini aşan fizikötesi gerçekliği savunur. Kimi kaynaklarda spiritüalizm, maddesel olmayan, madde ötesi ruhsal, fakat anlaşılır gerçekliktir. Tanrı, varlık en büyük güç ya da uyanış, anlayış tanıma gibi konuları ele alır. Bu inanışta sorgulayıcı tutum, inanarak kabul etme, bilinçli olarak edimlerde bulunma savunulmaktadır. 


Narziss ne kadar ruh ise Goldmund o kadar maddedir. Her bakımdan birbirinden farklı bu iki karakterden Narziss esmer, çelimsizdir, Goldmund'sa ışıl ışıl parlayan bir kandil gibidir. Narziss düşünce ve bireyselliği Goldmund ise hayalleri, düşleri önemseyen çocuksu bir karakterdir. Ancak ikisinde ortak olan, onları birbirine çeken bir şey vardır. Bu başkalarında olmayan yetenek ve işaretlerdir. Fiziksel farklılıklardaki ironi gözümüzden kaçmasın. Narziss mitolojideki yakışıklı Narkissos değildir. Çirkin denilebilecek kadar zayıf ve çelimsizdir. Mitolojideki tüm fiziksel özellikler Goldmund'da toplanmıştır. Narziss'in güzelliği düşünceleridir. Bu düşünceler Goldmund'da maddi olana bürünecek ve Narziss'i hayatının sonuna kadar ona bağlı kılacaktır. 


Narziss'in Goldmund'u fark etmesi uzun sürmez. 
Onun canlılığı karşısında duyarsız kalamaz. Goldmund ise Narziss'in gözüne girmenin tek yolunun dersler olduğunu düşündüğü için kendini ders çalışmaya adar. Narziss'in içe dönük tinselliğine karşın Goldmund'un dışa dönüklüğü, maddi olanla ilişkisi, sık sık karşımıza çıkar. Narziss bir konuşmasında aralarındaki ilişkiyi açıklar. “Güneşle ay, denizle kara gibi biz de birbirimize yaklaşmakla görevlendirilmiş değiliz. Bizler sevgili dostum, güneş ve ay gibiyiz, deniz ve kara gibi. Amacımız iç içe geçmek birbirimize dönüşmek değil, birbirimizi tanımak birbirimizi gerçekte nasılsak öyle görüp buna saygı duymak, yani birimizin ötekinin karşıt ve bütünleyici parçası olduğunu bilmektir. Onların arasındaki dostluğun tek bir amacı vardır. O da birbirlerine hiç benzemediklerini kanıtlamaktır. 


Manastırdan köye gizli kaçamak yaptıkları günlerden birinde Goldmund hastalanır. Bu hastalık sırasında Narziss ile yaptığı konuşmalardan içindeki eksik anne figürünü bulgulamaya başlar Goldmund. 
Kollanıp gözetildiği masumiyet ve huzur dolu anlar yerini gergin bir bekleyişe bırakır. Uzun zamandır derinlere gömdüğü anne sıkıntısı gün yüzüne çıkmıştır. Çocukluğunun anne şefkatini duyumsuyor sık sık düşlerinde yaşamının altın çağına, çocukluk yıllarına, seyahatler yapıyor. Diğer yandan geleceğe yönelik içinde bulunduğu durgun zaman, düzenini altüst eden tehlikelerle dolu bir yaşamın artçılarını hissediyordur. Goldmund bilim ile olan ilişkisini babasıyla ilişkisine benzetir. Anne imgesi çıkıp gelmeden önce Baba doğru olan demektir onun için. 
Hastalık sırasında ki yoğun var oluş konuşmaları sonrasında uyanıveren anne temasının çağrısı Goldmund ile Narziss arasındaki temel farklılığı ortaya çıkarmıştır. Narziss bilim demekti ve bilim doğa içinde yaşayamaz ve ona göre akıl “Doğaya karşı, yalnız doğanın karşıtı bir güç kimliğiyle varlığını sürdürebilir” Goldmund ise doğanın kendisidir. Ona yabancı bu soğuk insan ürünü aklın onda kendisini var etmesi beklenemezdi. Narziss, Goldmund'un yerinin manastır olmadığını anlamıştır. İkisinin de amacı aynıdır. Yaşamın anlamını keşfetmek, bilgeliğe ulaşmak. Aynı hedefe farklı yollardan varmaları gerekir. 
Ve Goldmund un yolu burada Narzisss'ten ayrılır. 


Goldmund'un uyuyan gezgin ruhu uyanmıştır. 
Bu çağrıya daha sık kulak verip manastır dışında gezintilere çıkar. Bu gezintilerden birinde ormanda bir kadınla karşılaşır. Kadının kendini koşulsuz verişi, doğa içindeki o doğal yaşantı Goldmund'un daha fazla manastırda kalamayacağını haykırır. Goldmund kimseye haber vermeden manastırdan kaçar. 


Goldmund'un gelişimini üç aşamada izleriz romanda. Birinci aşama Narzisse bağımlılığı ve bu bağımlılıktan kurtuluşu, ikinci aşama doğada sürdürdüğü özgür göçebe yaşam, üçüncü aşama manastıra dönüş, olgunluk ve hasat dönemi. 

İkinci aşama, yani göçebe yaşam romanın en zayıf bölümlerini oluşturuyor. Goldmund'un gelişimini etkileyecek durak ve karakterlerin birbirlerine benzerliği, yaşam deneyimi açısından temelsiz betimlemelere zorluyor yazarı. Zor kadınlar... Muhtaç kadınlar... Zengin ve fakir kadınlar... Goldmund'un gençliğinden gelen çekicilik ve enerji karşısında direnemeyen evli, bekâr kadınlar. 

Dışa kapalı sosyokültürel, ekonomik tüm kapalılığının içinde romanın geçtiği zamanın Ortaçağ Avrupa'sı olduğunu, kentleri ölüm tarlalarına dönüştüren veba salgınından anlıyoruz. 


Ölümün sınır tanımazlığı karşısında Goldmund'un ölümü hastalıktan ayırıp doğal döngünün bir gerçekliği olarak karşılamasının altında felsefi bir temel arama çabamızı boşa çıkartıyor Hesse. Karakterdeki sorunsal ilişkinin temelsiz kuruluşu yazarın karakter hakkında yaptığı düşünsel duygusal yorumlanışını havada bırakıyor. Gelişim serüvenine hizmet edecek rastlantıların temelsizliği ve biçim olarak aynılığı, karakterde duygu ve düşünce tekrarlarını oluşturuyor. 
Bana göre bu da kitabı zayıflatan başka bir etken. 


Anne izleğinin dini bir motif olarak kullanılması ve bunun Goldmund'un sanatçı yönünü ortaya çıkarması 


serüvenin alt metinlerinden biri olarak kitap boyunca işleniyor. Anne hem güdücü örge hem de itici nesne olarak Goldmund'u harekete geçiren en büyük etken olarak da roman boyunca önemini koruyor. 


Bilim ve sanat arasındaki farkı tartışmaya açtığı bir bölümde Platon estetiğine saygısını sunarken, onu eleştirmeyi de elden bırakmıyor. İde'in görüntüsünün kopyası olarak kendini gösteren sanatın gerçekliği veremeyeceği gibi onu bozacağını söyler Platon. Bu yaklaşımla eleştiriyi, kendisini Aristoteles'in ve Aziz Thomas'ın öğrencisi olarak gören Narziss'in yapması sanat hakkında iki büyük düşünürün estetik tartışmalarının devam ettiğini gösteren önemli bir ayrıntıdır. Narzisse göre bilim aracılığıyla insanların düşünce ile iman ettikleri yüce varlığa, sanatçı daha dolayımsız ulaşabilmektedir. Düşünce ile ulaşılan yüce kavramı bedenin yok olmasıyla karanlığa gömülecektir. Sanatçının yarattığı eserde saklanan yüce imgesi düşünce ile ulaşılan yüce varlığa göre, ne kadar somut ve görünür olsa da onu izleyen ya da okuyanda ruhani bir aydınlanma yaratacaktır. Bu aydınlanma yüce olanın (Tanrının) gerçekliğidir. 


Goldmund'un gelişim serüveninin ikinci bölümü yasak bir aşk sonucu yakalanıp öldürülecekken Narziss ile karşılaşmalarıyla son bulacaktır. 


Roman'ın üçüncü bölümü Goldmund'un Manastıra dönüşü ve olgunluk yani hasat zamanıdır. Goldmund kendini heykel yapma işine verir. Azizlerin, çeşitli dini motiflerin heykellerini yapmakla geçirir günlerini. Yalnız içindeki serüven henüz dinmiş değildir. Narziss önceki gidişini desteklemiştir. Fakat bu seferki başkadır. Artık güçsüz, yaşlı ve hastadır Goldmund. 


Hesse bu romanıyla gerçeği, duygu yaşantısın- da arayan romantiklerden ayrıldığı gibi, aynı gerçeği düşünce dünyasında arayan klasiklerden de farklılaşır. Onun gerçeği kendini bütün boyutlarıyla ele alınan dünyanın maddi ve manevi yönlerinin kucaklaşmasında açığa çıkarmaya çalışır. Bunu ne kadar başarmıştır? Onu da okuyucuya bırakmak gerekir. 


Son söz: “Annesiz insan nasıl sevebilir? Nasıl ölebilir? Senin bir annen yok, ömrün boyunca yetim dolaşacaksın?.. evet sen Narziss, bir gün annen olmadan ölmeyi nasıl düşünebiliyorsun?” 


Alıntılar Hermann Hesse, Narziss Ve Goldmund. çev: Kamuran Şipal, YKY. Istanbul-2002'den yapılmıştır. 
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Taşlama ve hiciv 
üzerine- 3 


AHMET SAY 


-Içerideki arkadaşlar için biraz hava değişikliği olsun diye- 


Bu yazıyla okur dostlarıma, 1879-1953 yılları arasında yaşayan Neyzen Tevfik'i anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi “neyzen” “ney üfleyen müzikçi”ye denir. Geleneksel terminolojiye göre, ney çalınmaz, “üflenir.” Hazırladığı kitaplar arasında Neyzen Tevfik de bulunan değerli biyografi yazarı Hilmi Yücebaş (1915-1996), geleneksel müziğimizden pek haberdar olmadığı ve bu müziğin terminolojisini bilmediği için, çok sayıda baskısı yapılan Neyzen Tevfik-Hayatı-Hatıraları-Şiirleri adlı kitabında, hep “Ney çalardı” diye yazmıştır. 


Biz konumuza dönelim ve Neyzen Tevfik'in başta gelen vasfını öne alalım: Neyzen, hem Mevlevi hem de Bektaşi'ydi. Bunu, açık sözlülükle kendisi belirtmiştir: 


Mey'de Bektaşi göründüm, Ney'de oldurn Mevlevi, Meşrebim Molla-yi Rümi. mezhebim Bektaşidir. 


Neyzen'i yakından tanıyan eski tip aydınlarımız- dan Fahri Celal, onun kişilik özelliklerini şöyle anlatır: 


“Başı hoş olduğu zamanlar pek halden anlar, nüzik ve zarifti. Zaten devresi gelmeden ona kimse bir tek kadeh bile içiremezdi. Midesi ekşidiği vakit gözü döner, fena olurdu. O kötü hicivlerini de ancak böyle bozuk olduğu zamanlarda yazmıştır. (..) Onun kadar ahbabı çok, olmadık insanlarla tanışan bir kimseyi tanımadım. 
Sanki mıknatıs gibiydi. Acaip mâceralar, tuhaf vak'alar, garip hâdiseler onun etrafında döner, hâdiselere karışır, vak'alara eşhas olur, seyircilikten ziyade işlerin içinde bulunurdu bütün hüviyetiyle. Mısıra Sultan Hamid'in korkusuyla değil, Şair Eşref'in hasretiyle kaçmıştı. Kimselere eyvallah etmezken Eşref'e vurgundu. 
Hicivleri onun tesirinde, ağza alınıp iğrenilip tükürmek kabilindedir. Yoksa kuvvetli şairdi.” 
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Yukarıdaki satırlar, Neyzen Tevfik'in kişiliği üzerine yüzeysel bir değerlendirmeyi içerir. Bu tür bilgilerden yola çıkarak değerlendirmeler yapmak zor değildir. Neyzen Tevfik'i birkaç kez görmüş biri olarak ben de birkaç cümle yazabilirim: 

Adı Tevfik Kolaylı olan Neyzen'e, İstanbul'un Sirkeci, Karaköy ve Beyoğlu taraflarındaki koltuk meyhanelerinde de rastlanırdı. 60-62 yıl önce, cebimde para olduğu günlerin akşamüstleri, Karaköy'den Kadıköy'e giden vapur iskelesinin tam karşısındaki tek-tek uğrağına gittiğimde, kimi zaman Neyzen Tevfik'i görürdüm orada. Herkes, kaçamak bakışlarla onu izler, ama o, kimseye aldırış etmezdi. Eğer o sırada bir tanıdığa rastlamamışsa meyhaneciyle ya da garsonla konuşurdu. Saçları lüle lüleydi ve açık renk bir maviye boyanmıştı. Pejmürde gözükmesine karşın, giyimi kendine özgü özellikler taşırdı: Şaire değil, ortaçağ düşünürlerine benzerdi. Böyle bir dervişin şu beyti yazması doğaldır: 


Ey bana kendini büyük tanıtan, 
Halime bak da varlığından utan. 


Neyzen üzerine geniş oylumlu bir kitap yazan Hilmi Yücebaş ise konunun can damarını başkasına söyletmiştir: "Neyzen Tevfik'i, adını açıklamayan bir düşünürümüz ne güzel anlatmıştır” diyerek “adı açıklanmayan düşünürümüz”ün geniş kültüründen kaynaklanan şu tutarlı sözleri alıntılar: 


“Bence Mevlânâ ile Neyzen arasında yakın bir ilgi vardır. Bu iki kişinin de ulaşmak istediği hedef aynı, fakat izledikleri yollar ayrıdır. Mevlânâ, neyi dergâha sokmuş. Neyzen dergâhtan çıkarıp halkın ayağına götürmüştür. Mevlânâ'nın “ney"i ile Neyzen'in “meyi, aynı tasavvuf potasında birlikte eriyen iki kardeştir. 
Mevlânâ'ya “Veli” Neyzene “Deli” diyenler, veli ile deli arasındaki büyük tasavvuf kavramını anlamayanlardır. Neyzen, şu yalancı dünyaya kendini tanıtmak için gelmedi, ama yine de gerçek dünyası tanınmadan göçüp gitmiştir.” 

Bütün bu anlatımları bir yana koyarak bir de Şükran Kurdakul'un Şairler ve Yazarlar Sözlüğü'nde yer alan “Neyzen Tevfik” maddesindeki yalın, sağlam anlatıma bakalım: 


“Bodrum'da doğdu. İzmir İdadisi'ndeki öğrenimini yarıda bıraktı. Dönemin edebiyat ve müzik çevrelerine katıldı. Şair Eşref, Tokadizâde Şekip, Dede Remzi yle ar- 


kadaşlık kurdu. İlk şiirlerini Muktebes dergisinde yayınlamaya başladı (1898) Bilgisini geliştirdi. Beş yıl kadar Mısır'da kaldı. Dönüşünde İstanbul'a yerleşti. Ney çalgısındaki ustalığıyla çeşitli çevrelerin sevgisini kazandı. Her dönemde toplumsal kural ve baskıların dışında kalma çabası göstererek kendini alkole verdi. Birkaç kez akıl hastanesinde yattı. Kendine özgü kişiliğine bağlı olan hicivlerinde dil, anlatım gıbi teknik kaygıları duyrnadığı halde, bu türde gelişme sayılabilecek renkler getirdi; dizeleri uzun yıllar halk tarafından benimsenerek okundu." 


1900 yılında İstanbul'a yerleşen Neyzen, Fatihteki Fethiye Medresesi'ne girmiş, dört yıl sarıklı olarak câmi derslerine devam etmiştir. Burada hem ünlü edebiyatçılar ve müzikçilerle tanışmış, hem de içkili müzik âlemlerine dalmıştır. Medrese rezaletleri, mollaların kendi çıkarını gözetmeleri, odalık, câriye ve hülle sorunları Neyzen Tevfike üzüntü vermiş, softaları şöyle yermiştir: 


Bir çürük kürsü ile etmiştir 

Dincilik sanatı ibrâz-ı dehâ (*) 
Kisve-i zühd-ü fesâd altında (**) Gözlerinden işer, erbâb-ı riyâ. (***) 


(*) Üstünlük gösterme. 
(“9 Kendini ibadete verme kisvesi altındaki fesad. 
(***) lkiyüzlülük erbabı. 


Şu şiirinde de softalara olan nefretini kusar: 


Utanırdım garazım menfaatinden korkar. 
Yoksa her şeye müsait o sarık, o kanlı yular! 
Sargı sarmış gibi kör çıbana, manzarası, 

O kizil fes, o Grek damgası yüzler karası! 
Taşıdı yüz sene bu illeti biçâre vatan, 

O cinayet sürüsü gitti sılaya karadan. 


Neyzen Tevfik, 1903 yılından sonra padişahın baskısına ve kıyıcılığına dayanamayarak Mısır'a giderek Şair Eşref'in yanına sığınmıştır. Şair Eşref, Neyzeni şöyle tanıtmıştır: 


Kimseler Tevfik'e alnı yere gelmiş diyemez, Doğduğundan beri g.. ünü dönmedi şeytana bile. 


Yakın tarihimizde birçok kez, irticanın destek ve fırsat buldukça hortladığı bilinir. Osmanlı Devleti'nin can çekiştiği dönem için şöyle demiştir Neyzen: 


Hayliden hayli kalınlaştı yobazlık yeniden, 


Softalık zorlu anırtı ile aldı yürüdü. 
Kara bir kinle taassup pusudan çıktı yine. 
Yurdu şühüne cehalet yeni baştan bürüdül 


Cumhuriyet döneminde de rastladığı her bozukluğu eleştiren heccavımız, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Lütfü Kırdar için Hüseyin Rıfat'ın yazdığı aşağıdaki beyitten sorumlu tutulmuş ve İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan aldığı aylık 40 lira tahsisat, vali tarafından kesilmişti: 


İstanbul'a vâli olan her gelenin 
Kimi dağdan, kimi kırdan geldi. 


Kendisinin yazmadığı bu beyit yüzünden aç bırakılışına çok öfkelenen Neyzen, vilâyete giderek Lütfü Kırdar" görmek istemiş, izin verilmeyince sigara paketinin arkasına şu beyti yazarak ona verilmesini istemişti: 


Allah senin hamurunu necâsetle (*) yoğurmuş. 
Anan seni s......ken yanlışlıkla doğurmuş. 


(*) Necâset: pislik, murdarlık. kazurat. 


Bununla da yetinmeyen Neyzen, Lütfü Kırdar için bir de hicviye yazmıştı: 


Bağrıma bir tekme savurdu vali, 
Acısından avlu, dere, kır dar geldi. 
Koşacaktım doğru mahkemeye, fakat 
Bu teşebbüs yüce milliyetime ar geldi. 


Bu eşek cilvesini sanma eşek dövösı, Zannedersem katıra devre-i idbar (*) geldi. 
Tanrı'nın lütfu sanırken olağan işlerini, Öksüz Istanbul'u kahretmeye barbar geldi. 


Belediye dubarayla yemimi kesti benim, Neyleyim, kancık katıra tavlada zar geldi. 


(*) Devre-i idbar: Talihsizlik dönemi. 


Neyzen, dünyada olup bitenleri izlemiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın patlaması üzerine, Hitler için bir dörtlük yazmakla yetinmeyerek Hitler'le birlikte Mussoliniyi de katan ikinci dörtlüğü eklemiştir: 


Bay Hitler'e yaralandı. dediler; 

Menhus (*) yıldız çabuk doğar dulunur: (**) Sen köpeğe kuduz de de geçiver, 

Nasıl olsa bir öldüren bulunur. 
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(*) Menhus: uğursuz: 
(**) Dulunmak: burada “yüzünü çevir mek” anlamında. 


Çobanın ismi “Führer”dir, kasabın ismi "Duçe", Defter-i zulmünü garbın yed-i kudret dürüyor, Asgari on yedi milyon sığırı, bir sağıra Rabbimin kudretine bak ki nasıl güttürüyor! 


kkk 


Beşiktaş Musıki Derneği'nin kurucularından ve İstanbul Erkek Lisesi'nin kıdemli edebiyat öğretmenlerinden Hakkı Süha Gezgin hocamız, Neyzen'in neyini anlatırken şu olayı belirtmişti: 

“Birinci Dünya Savaşı'nda Neyzen'i askere alıp “mehter başı” yapmışlar. Söylendiğine göre, kırk elli davul zurna ve klarnet arasında, onun neyi, hava fişeği gibi yükselip süzülür ve hiç sönmezdi.” 


Neyzen Tevfik 
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Neyzen, arüz veznini Eşreften daha iyi bilir, daha iyi kullanırdı derler. Örneğin birileri için hiciv yazacak olsa, aruz veznini kullanır, öncesinde ise hep söylendiği gibi, “kalemini lâğıma batırır”dı: 


Şu boka bok derne, boklar duyarak âr eyler, Boka bir zerresi konsa, boku murdar eyler. 


O dönemde, Neyzen Tevfik'in hiç hazzetmediği iki ünlü vardı: Birincisi, “Cumhuriyet karşıtı” olduğu için yurt dışına sürgüne gönderilen 150'liklerden Ref'i Cevad Ulunay'dı, ikincisi ise şair Yahya Kemal Beyatlı'ydı. 


Ulunay, yakındığı bir yazısında, o dönemin şairlerinden Hüseyin Rifat'ın, Nâsır Hüsrev'den dilimize çevirdiği şu dörtlükten bahsetmişti: 


Gözyaşlarımla makbere (*) girdim çağladım: Elden giden dostları andım birer birer... 
"Bilmem ki nerdeler' sordumdu onları, Derhal o makber dedi: "Bilmem ki nerdeler?” 


(*) Makber: Mezar. mezarlık. 


Ulunay'ın yazısındaki şiiri, okuyan Neyzen, “150'lik” diye nitelenen, yeni kurulan cumhuriyete karşı oldukları için sürgün edilip, sonra da bağışlanan 150 kişi konusunda şu hicviyeyi yazmıştı: 


"O arkadaşlar nerede' diye sordu Ulunay, Bunun cevabını Neyzen verir misin, -Hay hay.. 
Hayâ edenleri gurbette, dönmedi yurda, Utanmayanları döndü ve hepsi de burda! 


Dönemin şişirilmiş bir şairi olan Yahya Kemal'in şairlik düzeyini yüzüne vurma sırasının geldiğini düşünen Neyzen, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Barbaros Hayrettin Paşa heykelinin arka tarafına yapıştırılmış olan Yahya Kemal'in şu şiirini görmüştü. 
(Söz konusu şiir, bugün de aynı yerdedir): 


Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 
Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. 
Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? 
Yeni doğmuş ayı gördükleri yerden geliyor 

Bu mübarek gemiler hangi seferden geliyor? 


Bu kolaycı dizeleri okuyan Neyzen, “şair” Yahya Kemal için hemen şu hicviyeyi yazmıştı: 


Edebi bilgini Hayrettin Kaptan, 
Beş asır önceden biliyor gibi, 
Ikına ıkına yazdığın şiire, 
Barbaros k..... siliyor gibi. 


1953 yılındaki ölümünden az önce, şairin şu 
dörtlüğü oldukça yaygınlaşmıştı: 


Kim demiş bizde demokrat idare yoktur 
Ne demek, olmasa elbet dışarıdan alırız Sırredip karne usulüyle o gümrük malını Karaborsaya verir, biz bize benzer kalırız. 


Bu konuda Hilmi Yücebaş, “Neyzen Tevfik” adlı kitabında, Adnan Binyazar'ın bir yazısına da yer vermiştir. Binyazar, şu görüşleri belirtiyordu: 

“İnsanımız açısından demokrasi tarihimiz yazılırsa, sonuç Neyzen Tevfik'in dediğinden başka mı çıkacaktır? Hep karaborsaya düşmemiş midir demokrasi? 
Onun adına çeşitli vergiler konmamış mıdır? Demokrasi, hemen her dönemde bir “sır” olarak kalmamış mıdır? Neyzen Tevfik'in toplumsal eleştirisi bu sorularda yoğunlaşır.” (Halkçı, 12.12.1973). 


“Toplumun vicdanı” olan gerçekçi Neyzen, yaşlılık günlerinde şu beyti söylemişti: 


Sabahçılık akşamcılık der iken 
Ayrılmaya vakit zaman kalmadı. 


Ve Neyzen de gitti, bütün canlılar gibi günü gelince. Benim üç bölümden oluşan bu yazı dizisi de bitecek, merak etmeyin. 


Neticeye bakalım: Padişahların, “Abdülhamid-i evvel”lerin, “Abdülhamid-i sani”lerin hak hukuk umursamadığı, kanun kitap tanımadığı, astığı astık, kestiği kestik dönemler, meğer ne kadar hoşgörülü, anlayışlı dönemlermiş... Şair Eşref ve Neyzen Tevfik'in yüz binlerce insanın dilden dile dolaştırdığı şiirleri önünde, anasına avradına, sürüsüne sülâlesine sövülse bile, devlet yöneticileri basbayağı olgun davranırmış. Öyle olmasaydı ne Şair Eşref, ne de Neyzen Tevfik çıkardı bu ülkeden! 

Konuya şöyle de bakabiliriz: Neyzen, günümüz İstanbul Vâlisi'ne, ya da Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e iletilmek üzere sekreterine uzattığı sigara paketinin arkasındaki beyti yazabilir miydi? 


Okurlarımla düşün alışverişi yapabilmek için: ahmetsay1935©gmaıl.com 
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> Dünyanın birçok yerinde sahne alan, TRT'de pek çok programa imza atan ve sayısız albümde yer alan Dr. Abdurrahman Tarikçi'nin ilk solo albümü “İmece” Kalan Müzikten çıktı. 
Tarikçi, ODTÜ Caz Günleri, Akbank Caz Festivali ve Ankara Müzik Festivalinde çeşitli sahne performanslarında da yer aldı, şu anda Çankırı Karatekin Üniversitesinde Müzik Teknolojileri Bölümünde yardımcı doçent. Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Türk Müzikleri yüksek lısans programında ders veriyor. 

Tarikçi, kendi kendine çalabildiği, çaldığını fark ettiği her şeyin kendisine mutluluk vermeye başladığını vurguluyor. 

Tarikçi hem İmece'yi hem de müzik anlayışını anlattı... 


Müziğim, öteki yeni 


ABDURRAHMAN TARİKÇİ ile söyleşi ABİDİN ÇINAR 


Albümün adından başlayalım isterseniz?.. 


İmece adı özellikle seçilmiş bir isim. Arkadaşlarımızla karar verdik buna. 


Bütün müzisyen dostlarımızla bir işbirliği, bir el ele verme halinde yaptığımız bir albüm. İmece, herkesin ustalığını ve müzikal fikirlerini sergilediği platform, bir solo albüm ama aynı zamanda bir proje çalışması gibi. 
Albümdeki müziklerin “kendine özgü” olmasını istedim. Bir şeye benzemesin, benzese de samimi olsun diye gayret ettik. Stüdyornda müzik prodüktörlüğünü ya da ses mühendisliğini yaptığımız onlarca albüm var ama kendi adımı taşıyan ilk albüm İmece, benim için ilk göz ağrısı. 


Albümde dikkat çeken iki yöresel parçanın adları: Loli ve Hoylama... Ne anlama geliyor? 


“Loli” bizim yörede daha çok kadınların oynadığı bir oyun havası. Oyun, ilerleyen bölümlerde seyrine göre hızlanıyor ve yavaşlıyor. Aslında eserin orijinali böyle değil. Bazı düzenlemeler sonucu bu duruma getirdik. 
"Hoylama” ise Erkan Oğur'un konuk sanatçı olarak bulunduğu bir eser ve Aşık Sefai'ye ait bir eser. “Loli” parçasında annemin ve ablalarımın da sesleri var. 


Siz aynı zamanda müzik öğretiyorsunuz. Size müzik insanın hayatında nasıl bir yer kaplar diye sorsalar, yanıtınız ne olur? 
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Müzik, geleneğin, görgünün, kültürün önemli unsurlarından biri. Alevi kültüründe müzik sadece müzik değil başka birçok şeyin de temsilcisi. Diğer taraftan müzik bizim oyunumuz, sanatımız, hayatimiz ve yaşamımızı sağlayan şey, bir iletişim aracı. 


İlk söylenmesi gereken müzik derslerinin var olmasının bir kültürün devam etmesi için gerekli temel unsurlardan biri olduğu. Müzik insanın davranışlarını da düzenleyen disiplin aynı zamanda. Müzik tedavi edici, terapi edici, zeka geliştirici hem de. Bütün insanların sanatla bilimle iç içe olması gerekiyor. 
İnsanın sanattan uzak kalması, onun insanlıkla ilgili bir yanının eksik kalması demektir. 


Okullar sadece teknik donanım vermek için ihtiyaç duyulan kurumlar değiller. Okulların, İnsanlara belli yaşam alışkanlıkları, sorumluluk kazandırmak eğitmek gibi yönleri de var. Koro çalışmasında, koronun seviyesini koro içindeki en kötü ses belirler. Hep beraber iyi söylemedikçe, hep beraber doğruyu bulmadıkça bir kişinin yanlışı hepimizi o yanlışa çekiyor. Müzik toplu hareket sorumluluğu, dakiklik, kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmek, başkasına olan görevi yerine getirmek sorumluluğu kazandırmak için iyi bir araçtır. 


Müziğin diğer bir yönü ise diğer sanat dallarına göre insanlarla daha çabuk ve kolay iletişim kurmanızdır. Müzik, insanlarla iç içe olmanızı sağlar. 
Okullarda öğretilmesi de bu anlamda önemlidir. Fizik dersikadar müzik dersi de önemlidir. Okullar, sadece belli matematiksel konuları aktaran, coğrafya veya tarih bilgileri veren değil, insanlara diğer becerileri de kazandıran yerler olmalıdır. Ama müziğe bugünkü yaklaşım yanlış ve eksik bir yaklaşım. 


Murathan Mungan “bizi özgürleştiren ötekilerdir... Yeni insanın sesine tahammül edemediğimiz için özgürleşemiyoruz” der... Müzikte karşılığı nedir bunun? 


Ülkemiz insanının tembel bir kulağı var. Yeni- ye açık olmalı, sürekli aynı türküyü, müziği dinlememeli, yenilemeli insanımız kendini. Aynı müziği dinlemek diğerini, başkasını fark etmeyi önleyici rol oynuyor. Başka ve diğer müzikle iç içe olmak bir çaba, zahmet gerektirir. Kulak aşinalığı edinmek, diğer müziklere kulak kabartmak insanın, müzik yapanı daha yakından tanımasını benimsemesini sağlayacak. Böylece insanın kendisi için 


başka varlık sebepleri yakalamasına neden olacak. Bize öteki olan her, şey bizim varlığımızı sağlayan her şeydir. 

Ben nispeten yeni bir sesim. Ama müzik sektöründe eskiden beri hasbelkader varım. Müziğimin yeni bir tarz olduğunu söyleyebilirim. Geleneksel müziğin devamı ama onun aynısı değil. Beni var eden de öteki yenilerin olması. Müziğime “öteki yeni” diyebilirim. Ötekiler de, öncekiler de öyle var olmuşlar. Ben de onlara doğru bir yolculuk yapıyorum. 


Bize müziğinizi tanımlayın dersek? 


Benim yaptığım müzik “geleneksel müzikten” besleniyor ama geleneksel değil. Türkü söylüyorum ama, Söylediğim türkü otantik sayılmaz. Gelenekselle barışık olmak ama olduğu gibi tekrarlamadan müzik yapmak istiyorum. Hedefim bu. Bir halkın müziği, bir diğer haklın müziğinden, bir halkın dili diğer bir halkın dilinden üstün değilse, geleneksel müzik de diğer müzik türlerine göre öncelikli veya üstün değildir. 

Ülkemizde geleneksel müziğe bağlı olanların diğer müziklere yaklaşımı “tu kaka” biçiminde. Aynı şekilde gelenek dışı müzikle yetişenler de geleneksel müziği “köylü diye niteliyor ve küçümsüyor. Bu ikisi de yanlış yaklaşımlar. Müziklerin yarışması, yarıştı - rılması doğru değil. 


Bu albüm, sadece insanların, çalanların imecesi değil, müzikal stillerin, tarzların, unsurların da bir imecesi. Biri diğerinden esinleniyor, yan yana olmaktan rahatsız olmuyor. Birbirlerinden başka tatlar yakalıyor. Geleneksel müzik, diğerlerinden bir şeyler yakalıyor oradan ilerliyor. Müziğimdeki imece böyle bir şey. Kendimi ötekilere açık tutup, ötekilerden beslenerek müzikal işbirliği içerisinde geliştirmek istiyorum. Bu albüm o bakış açısının bir ürünü. 


İmece'deki imece nasıl oluştu? 


Evet albüm kolektif bir çalışmanın ürünü. Söyleyen benim ama, albüm bir kolektifin, dolayısıyla hepimizin. Dinleyenler için de bu böyle. Onlar da bizlere katkı sunuyorlar. Erdal Erzincan'ın, çalarken “şöyle yapalım mı” önerisiyle kattığı güzellikler var. 
Erkan Oğur'un “buraya şunu katsam” diyerek kattığı güzellikler var. Ses mikseri başındayken arkadaşı- 


mızın “bas” açsak, vokali tiz yapsak” gibi önerilerle katkılarını da ekleyelim. Bunlar küçük şeyler ama birleştiğinde büyük resmi oluşturuyor. Ortaya çıkan bu resmi kurgulamak da önem kazanıyor. iyi bir kurgu ve tasarım için de, ötekilerle barışık olup doğru bakabilmek gerekiyor. 


1940 ve öncesi türkü derlemelerinde mesela Muzaffer Sarısözen ve Nida Tüfekçi'nin derlemelerinde sözlerin değiştirildiği iddia edilir. Siz bunu nasıl değirlendiriyorsunuz? 

Derlemecilerin bilerek değiştirildiğini gördüğümüz örnekler var. Nida Tüfekçi derlediği Muhlis Akarsu'nun bir türküsünün son dörtlükteki bir satırını değiştirmiş. Gerekçesi, “böyle daha güzel oldu” olmuş. Bu kadar cüretkâr olunmamalı. Demek isteniyor ki: “halk olarak bu işi tam yapmamışsınız, biz doğrusunu öngördük.” Onların yaptığı hizmetler kıymetli, ama bu tepeden bakış ve tek tip müzik ve kültür yaratma iradesi hiç de doğru değil. Bunların yanlış sonuçları da var. Örneğin TRT repertuarın- da Hakkari'ye ait bir tek türkü var. Başka olmaması mümkün değil ama Hakkari'de Kürtler, Araplar var. 
Onların da Türkçe eserleri yoktu ve böylece yok sayıldılar. Diyarbakır'da bazı Kürtçe türkülere, Türkçe Sözler yazıp repertuarlara öyle koydular. Alevi deyişlerindeki “seversen Ali'yi", “seversen o dostu” biçiminde değiştirilerek derlemelere girebildi. Gerçi TRT'nin o tek tipleştirmeleri de çok hayat bulmuş sayılmaz. Hakkari'de, Diyarbakır'da insanlar kendi dillerinde türküler söylemeye devam ediyor. Var yok sayamazsınız. Kürtler, Aleviler, Araplar, Lazlar var ve türkülerini söylemeye devam edecekler. Umarım bu yanlışlıklar zamanla düzelir. 


İmece diğer kolektif çalışmalar arasında nerede duruyor? 


Caz müziğinin temeli kolektivizme dayanır. 
Alanında usta müzisyenler bir araya gelir, kolektif çalışmayla ürünler ortaya çıkarırlar. Geleneksel müzikte çok örnekleri yok kolektif üretimin. 
Kardeş Türküler böyle kolektif çalışmanın sonucu ortaya çıkmış iyi örneklerden biri. Müzik alanında önemli bir yer tutuyorlar. Böyle kolektif çalışmaların oranı ne yazık ki yüzde 10'u geçmez ülkemizde. 
Olmaması sadece müzikal bir anlayıştan kaynaklanmıyor. Nedenleri arasında ekonomik, sosyal, 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siyasal sorunlar da var. Bunlar bir araya gelince hayatını müzikten kazanan insanların azimleri biraz hırsa dönüşmeye başlıyor. Hırs insanları korkutuyor. Hırslı insanların varlığı biraz çekilmez hale getiriyor... Bu durum “piyasa dar, başkası değil sadece ben var olayım” anlayışına yol açıyor. 
Paylaşma isteği gelişmiyor. Ama bu doğru bir şey değil. Yapılması gereken işbirliğidir, imecedir. Müzik tek başına yapılabilecek bir şey olmaktan uzak bir alan. Tek başına müzik mümkün değil, tek başına hayatın mümkün olmaması gibi. 


Müzik yapanlar müziklerini dinleyenlerle sağlıklı bir ilişki kurabiliyor mu? 

Bu alanda sıkıntılı bir bağ olduğu kanısındayım. Kolay tüketme alışkanlıkları var oldukça, müzik dinleme zevkleri tükendikçe, dinleyicilerin, müzik üretenlerden talepleri kısırlaşmaya başlıyor. Müzik yapanların yaşaması için dinleyiciye ihtiyaç duyuyorlar. İstedikleri profil ne kadar daralırsa müzisyenlerin sunabileceği çeşitlilik de o kadar azalıyor. Bu da müziklerin kalitesinin düşmesine neden oluyor. 
Müziklerin statik kalmasına, birbirini tekrar etmesine ve daha kolay tüketilir olmasına neden oluyor. 
Dinleyicilerden isteğimiz, dinledikleri müzikleri çeşitlendirmeleri. Ayrıca müzik bir kere dinlenerek anlaşılabilecek bir şey değil. Benim albümümü de birkaç kez dinlesinler, çünkü her defasında başka bir şeyler keşfedeceklerine inanıyorum. 


Albümü her dinleyişte keyif alındığı doğru. Sizi dinleyince bağırmadan da türkü söylenebilir diyor insan... 

Türkü söylemeyi seviyorum. Dinginliğimin kaynağından birinin nedeni bu olsa gerek. Diğer yandan iyi şeyler yapmaya çalışıyor ve buna emek harcıyorum. Bir başka neden: müziğimde, dozunda bir tevazu olsun istiyorum. Gösterişten uzak bir müzik yapmak istiyorum. Teknik yönüm gelişkin, ama gösterişten uzak, şımarmadan, gerektiği kadar müziğin sınırları içinde bir çalışma yapıyorum. Diğer yandan, müziğin, ilk kaynağından o parçayı dinlemeye çalışıyorum. O kaynaktan gelen duyguyu taklit etmeden o duyguyu ve havayı aktarmaya çalışıyorum. Birebir taklit etmeden; o duyguyu, ortamı müziğin içinde saklı tutmaya, vermeye, söylemeye, tasarlamaya, ve de çalmaya çalışıyorum. 


kitap 


Sevda Aydın 


elli belirsiz 


Küçük İskender 


“Becerdiğimi düşünüyorum bu ironiyi. Ne tek satır yazdığımı gördü yakınlarım ne de özelime ağladığımı. Küçük İskender'in hiçbir şeye izin vermediği bir İskender Över. Ben hangisini yaşadım, siz hangisini tanıdınız? Bugün başladığım yeni bir hikaye olmalı kollarımı ardına kadar açıp avazım çıktığı kadar bağırdığım kainat” sözcüğü. Kainat ben sana aşıktım. Herkes sen beni seviyorsun sandı.” 


Küçük İskender in 50. Yaşına ithaf edilen bu kitap, özel baskısıyla okurlarını karşısında. 


Sel Yayıncılık 


sokak lambalarının meleği 


Sean Moncrieff, çev: Ümit Edeş 


Moncrieff, farklı üsluplar kullanarak, karakterlerinin her birinin kendi ağzından, kendi bakış açılarıyla genç kızın ölümünün esrarını çözmek için adım adım ilerliyor. Bireysel sorunların toplumsal ve siyasal sorunlarla iç içe verildiği farklı bakış açılarıyla roman düşünsel bir boyut kazanıyor. Böylelikle hikâyesi ortaya dökülürken günümüz İrlanda'sının pek çok temel meselesi de romanda işleniyor Keşfedilmesi edebiyat okuru için kazanç olacak, çok isabetli bir seçenek. zevkle okunacak bir roman. 


Tünel Yayınevi 


DESMOND MORRIE 
Kedinizle 


Tanışın 


kedinizle tanışın 


ESAS / 
DURUŞTA ` 
CİNAYET 


> 


esas duruşta cinayet 


D. Morris çev: S. Okyay, K. Kutlu 


Kedi ikili bir hayat sürer: Evdeyken başını kaldırıp sahibi insanlara bakan bir kedi yavrusu irisidir. Dışarıda ise tam bir yetişkindir: hür yaşayan yabani bir yaratık. Tetiktedir ve kendi kendine yeterlidir... Zoolog Desmond Morris, leopardan aslana, jaguardan ev kedisine kadar kedigilleri gözlemlemiş. Bu kitap- ta kedi dostlarımızın bizi kimi zaman üzen ve sinirlendiren, kimi zaman da güldüren davranış kalıplarını görecek, neyi ne için yaptıklarını anlayacak yani "kedi aklı"yla empati kuracaksınız. 


YKY 


İLİN ÖNGEN 


PROMETHEUS'UN 
SÖNMEYEN ATEŞİ 


GÜNÜMÜZDE IŞÇİ SINIFI 


prometheus'un sönmeyen ateşi günümüzde işçi sınıfı 


Tülin Öngen 


Sınıf olgusunun toplumsal ilişkilerin nesnel terneli olduğunu ileri süren görüşlerle, bu olgunun günümüzde önemini yitirdiğini vurgulayan görüşler arasında süren tartışma, belki de çağdaş toplumbilimin en önemli tartışmalarından biri durumunda. 
Buna bağlı olarak işçi sınıfının toplumsal dönüşüm dinamikleri açısından önemini yitirdiği ve yerini farklı toplumsal hareketlerin dinamizmine bıraktığı ileri sürülmektedir. Kapitalizmde sınıfının konumu, toplumsal önemi? Yeni baskısı yapılan kitap bu kilit sorulara yanıtlar arıyor. 


Alan Yayıncılık 


İsmail "Saymaz 


Baba Kenan Polat: “Asker ölüsü, tavuk ölüsü gibi... Anne Ani Balıkçı: “O gün o bir kurşun hayatımızı bir saniyede değiştirdi. Derler ya. bir ölenin arkasından kırk gün mum yanarmış, her gün biri sönenmiş. Bizde hiçbiri sönmedi daha... 
Saymaz kitabında, çeşitli örnekleriyle asker ölümlerini mercek altına alıyor. 
Tahkir. kötü muamele. dayak, eziyet ve cinayet sebebiyle askerlerin başlarına gerçekte ne geldiğini araştırıyor. ölümlerin gerçek sebeplerini ve bunların üzerinin nasıl örtüldüğünü ortaya koyuyor. 


İletişim 


dido - bir izmir romanı 


Efe Moral 


İzmir. 1908. İki yüz yıldır kentin iliklerine işlemiş mutlu hayat, görünmez bir tehdit altında. Sokaklardaki kalabalık, her zamanki günlük işlerinin peşinde koşuşturuyor gözükse de, yaklaşan tehlike seziliyor. İzmir'in uykuları tatsız kâbuslarla bölünüyor. Dido ve Nikos, bir gün, tam da bu değişim rüzgârları altındaki şehrin davetsiz misafiri oldu. 
İzmir onlara, onlar İzmir'e karıştı. 
Bazen siyah, bazen beyaz.. Şehrin hazırladığı gelecek, insanlığın hafsalasına sığmayacak sürprizlerle doluydu. 


Artemis Yayınları 


yeşil iktisat: ekolojik krize karşı koymak 


Robin Hahnel 


Çağımızın çevre sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için büyük toplumsal değişimleri mi beklemeliyiz? Doğal varıkların tükeniş ve kirlenme hızı dikkate alındığında, daha fazla zaman kaybetmeye tahammül edebilir miyiz? İktisatçı Robin Hahnel bu sorulara yanıt ararken, hem ana akım. hem de heterodoks iktisat ekollerinden yararlanıyor Modern ekolojik düşünce ve analizde önemli yer tutan kavramları titizlikte ternellendiriyor. Kitap iklim değişikliğiyle mücadelede ayrıntılı bir perspektif sunuyor. 


bgst Yayınları 


gelecekten sonra 


Franco “Bifo” Berardi 


20. Yüzyılın Ütopyacılığı, artık bir gelecek imgelemi bile olmayan, 21. Yüzyılda terse dönerek distopyacılığa nasıl dönüştü? İşte Franco “Bifo” Berardi'nin kitabının temel izleği bu. Terse dönüş, her şeyden önce erneğin toplumsal ve politik bileşiminde paradigmatik bir değişime yol açar. Berardi, Seattle'de başlayıp. 2000'lerden bu yana emeğin protestoların: ve eylemlerini bu eksende okumaya ve anlamaya girişiyor. Emekçi sınıfın. yıkıcı ve kurucu otonomlaşma kudretinin kolektif zeminini araştırıyor. 


Otonom 


Kızıl 
Saçlı 
Kontes 


Adnan 
Binyazar 


kızıl saçlı kontes 


Adnan Binyazar 


“Okyanusun ışık almayan kuytu bir yerinde koca bir beyazlığın belirdiğini gördüm. Uzaktan çok katlı bir yolcu gemisini andırıyordu. Geminin çölde yürüdüğünü ilk görüyordum. Gel, gel. 
dedim içimden, "gel de, beni yuttuğu gibi, seni de yutsun çöl” Edebiyatımızın usta yazarı Adnan Binyazar'dan okuru alıp uzak coğrafyalara. çok farklı kahramanlara götürecek yepyeni öyküler Binyazar, bir öyküsünde işaret ettiği gibi: dünya haritasını önüne açıyor, istediği yere düşle, şiirle bir yolculuk yapıyor. 


Can 


zizek'ten nükteler 


Slavoj Zizek, çev: Erkal Ünal 


Slavoj Zizek'in diğer kitaplarının aksine yazılarından derlenen fıkralar ve şakalar onun felsefi, politik düşünceleri için bir dizin sağlıyor. “Öteki'nin bilgisinin anahtar rolünü örneklemek üzere Lacancılar arasında bir fıkra anlatılır: Kendisini darı tanesi sanan bir adam kapıda duran tavuğun kendisini yiyeceğinden korktuğunu söyler. "Dostum, der doktoru. 'sen darı tanesi değil de insan olduğunu çok iyi biliyorsun. 'Ben biliyorum tabii ki, diye cevap verir hasta, ‘peki ya tavuk biliyor mu?” 
Encore Yayınları 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marksizmin bir karikatürü ve emperyalist ekonomizm 


V. İ. Lenin, çev: Tonguç Ok 


Ulusal sorun ve demokrasi için mücadele arasındaki ilişki üzerine tartışmaların sınıf mücadelesi içinde oldukça eski ve önemli bir yeri bulunmaktadır, Lenin'in bir araya getirilen makaleleri. özellikle “Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı” kavramını Marksist bakış açısıyla temellendirmekte ve işçi sınıfının devrimci politikası içindeki yerini belirlemektedir. Lenin'in konuya ilişkin tezleri, emperyalizm çağında demokrasi için mücadelenin önemi ve kapsamı bakımından bugün de güncelliğini korumaktadır. 


Evrensel 


çocuk ve demokrasi 


Kemal İnal 


“Onlar için yaşanabilir bir hayat kurmak için dişe dokunur bir şeyler yapabiliyor muyuz?” Bu soruyu bütün topluma yöneltiyor. Küçük yaşlarında izbe atelyelerde çalıştırılan, şiddete maruz kalan, itilip kakılan, yarış atına çevrilen ve kan ve şehitlik kokan bir müfredatla eğitilen çocuklara değer verilen bir toplumun da resmini çiziyor. Çocukluğun tarihinden bugüne maruz kalınanlarla onlar için yaratıcı ve demokratik bir dünyanın kuruluşuna uzanan bir yol... kitap çocukluğa bakıyor, ama asıl insanlığa. 


Ayrıntı yayınları 


alanda 


Sevda Aydın 


SERGİ 


türkiye'de görsel sanatlar ve müzik 


İstanbul Modern'in kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan “Çok Sesli" Türkiye'de görsel ve işitsel sanatlar arasındaki etkileşimlere işaret hedefliyor. 27 Kasıma kadar devam edecek olan sergi. görsel sanatların müzikle geçmişten günümüze kurduğu bağı araştıran sanatçıların kimi süreçlerde müziğe duydukları özel ilgiyi yansıtıyor. Sergideki resim, heykel, video ve yerleştirmeler: ses ve müziği bir tema ya da sorunsal olarak görselleştiriyor ve sesleri bir metafor ya da ifade aracı olarak kullanıyor. 


yüce 

Bizi aştığını hissettiğimiz kavramlarla ve duygularla nasıl başa çıkıyoruz? 
İktidarın, toplumun, ailenin etkisinin karşısında benliğimizi nasıl kuruyoruz? Ludovic Bernhardt, Luz Blanco. 
Orhan Cem Çetin, Erol Eskici, Ahmet 
Doğu Ipek gibi sanatçılar bu sergi ile, yüce olana dair deneyimlerini, metafizik çağrışımlardan, yücenin gündelik hayatımızda kurduğu iktidar ilişkilerine kadar çeşitlilik gösteren çok katmanlı bir zeminde izleyiciye sunuyor “Yüce” Sanatorium'da 19 Temmuza kadar görülebilir 


genesis 


Plastik sanatların farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren Özcan Uzkurun 
“Genesis” isimli sergisinde sanatçının oluşturduğu kimliksiz bedenlerle insanın dramı gözler önüne seriliyor sanatçı, 2012 yılında gerçekleştirdiği “Shithdeath” sergisinin devamı niteliğindeki çalışmalarını sanatseverlerin izlenimine sunuyor. Sanatçı kimliksiz bedenlerle oluşturduğu iki ve üç boyutlu çalışmalarında birbirine savaş açmış insan bedenlerinden izler yaratmış. 
Sergi 3 Ağustos'a kadar Zorlu PSM'de. 


mercek altındaki kimlikler 


Mercek Altındaki Kimlikler, Fotoğraf Vakfı ve Filmotece de Catalunya (Barselona)'nın ortak bir projesi. Barselona'nın Raval mahallesi ve İstanbul Galata'da eş zamanlı yürütülen 
atölyelerin sonucunda 72 fotoğraf ve 24 
metinin yer aldığı bir sergi oluşturuldu. 
Fotoğraf ve metinler, gençlerin kendilerini diğer ülkedeki yaşıtlarına anlatma ve onları anlama amacı güden atölyelerin çıktıları. Sergi İspanya ve Türkiye'de izleyiciyle buluşuyor. 

Sergi 13 Temmuza kadar Galata Fotoğrafhanesi'nde görülebilir. 


ümit erzurumlu 


Ressam Ümit Erzurumlu 6. Kişisel sergisini Güneş Sigorta Sanat Galerisinde açtı. 
Resimlerinin ana temasının hareket olduğunu belirten sanatçı. her şeyin aktığını, hareketin sürekli olduğunu belirtiyor. 
Zamanla bu bakışı bir çeşit duyurnsama biçimi olarak tüm varlığı dinleme, anlamaya çalışma olarak anlatıyor resim yapma serüvenini. Hayallerini kovaladığını ifade ederken, kuru ağaçları resmederek, bir ağacın baharı bekleyiş heyecanını çiziyorum diyor. 
Sergiyi görebilmek için son gün 2 Temmuz. 


fourinthepocket 


21. İstanbul Caz Festivali'nin açılıyır! Türkiye caz sahnesinin en dinamik isimlerinden Elif Çağlar, Alp Ersönmez. Mert Önal, Çağrı Sertel ve Toygun Sezenden oluşan FOURinthePOCKET soul, hip-hop ve 
R&B şarkılarına taze bir soluk getiriyor. 
Grup, Caz Festivaline özel hazırladıkları, caaseverlerin eşlik etmekten kendilerini alamayacakları bir repertuvarla festivale bir başlangıç yapacak. Konser 1 Temmuz akşa- mı Avusturya Başkonsolosluğu. Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleşecek. 
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SİNEMA 


hugh laurie with the copper bottom band 


Hugh Laurie With The Copper Bottom 
Band. İstanbul Caz Festivali kapsamında 9 
Temmuz Çarşamba Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde olacak. İstanbul Caz Festivali'nin bu yılki en önemli konuklarından biri olan Hugh Laurie, oyuncu, komedyen, yazar, müzisyen ve yönetmen. Blues ile yaşadığını, ağladığını ve dans ettiğini söyleyen Laurie yayımladığı Let Them Talk (2011) ve Didnt it Rain (2013) albümleriyle Amerikan blues tutkusunu ve şarkılarını paylaşacak Festival 1-16 Temmuz arasında devam edecek 


rumi suite - the eternal day 


Caz festivali Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden Zülfü Livaneli'nin Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiirlerini bestelediği yeni eseri “Rumi Suite The Eternal 
Day”in Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapıyor. Caz formları ve geleneksel Türk müziğinin harmanlandığı bu eseri, içinde uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiren Romy Camerun ve neyzen Burcu Karadağ'ı barındıran Henning Schmiedt altılısı tarafından gerçekleştirilecek. Konser 2 Temmuz'da Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşecek. 


maymunlar cehennemi: 
şafak vakti 


Matt Reeves'in yönettiği ve Gary Oldman, Jason Clarke, Judy Greer ile Andy Serkis'in oynadığı Maymunlar Cehennemi: Şafak 
Vakti 11 Temmuz'da vizyona çıkıyor. Serinin ilk filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıçın 
10 sene sonrasına gidiyoruz. Caesarin 
liderlik ettiği, genetik olarak evrim geçirmiş. 
daha zeki bir maymunlar topluluğu var. 
10 sene önce yayılan ölürncül bir virüs 
salgınından sağ kalan bir grup insanla yüzleşiyorlar. Dünyanın “kuralları koyan türü” olmak için büyük bir savaş başlıyor. 


hugh masekela 


Dünyaca tanınan Hugh Masekela, 
14 Temmuzda Feriye Lokantası. 
Ortaköy'de. Masekela'nın müziğinde cazın evrensel tınıları, Güney Afrika'nın sokak şarkıları, apartheid günlerinin isyanı, ülkede yaşayan birçok etnik kültürün ezgileriyle bir araya geliyor; Masakela bir ülkenin mücadelesinin canlı bir portresini sunuyor. Mandela için yazdığı “Bring Him Back Home'un yanı sıra. platin ödüllü albümleriyle müzik tarihinde sarsılmaz bir yer edinen usta trompetçi. konserinde ilk defa tam kadro sahneye çıkacak. 


children of the light trio 


Caz için Tuhaf Bir Yer serisinde günümüzün en iyi caz piyanistlerinden biri kabul edilen Danilo Perez. Amerikalı bas üstadı John Patitucci ve Joni Mitchell, Marianne Faithfull gibi isimlerle çalışmış olan davulcu Brian Blade bir arada. Wayne Shorter'in kurduğu topluluğun müzisyenleri olarak da iki Grammy alan üçlü, “Children of the 
Light Trio” ismiyle festivalde ilk defa bir konser mekân! olarak yer alan İstanbul Erkek Lisesi'nin bahçesinde 
4 Temmuz'da cazın en iyi örneklerini 
sergileyecekler. 


the rover 


Batı ekonomisinin çöküş yaşamasının on yıl ardından, Avustralya madenleri halen daha aktiftir: canlı kalmayı başaran endüstri, umutsuz ve tehlikeli adamların hedefi olmuştur. Eric, Kanun ya da yasanın kalmadığı bu yerde artık aklındaki tek düşünce intikarndır. Çeteyi bulmak üzere yola çıkar. İki adam bir araya gelir ve sonuçlarını kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir yolculuğa çıkarlar. David Michöd'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Guy Pearce, Robert Pattinson ve Scoot Mc Nairy yer alıyor. 


Bir Maden İşçisinin Anıları 
13 Mayıs 2014'te 
SOMA'da yitirdiğimiz 
301 Maden işçisinin anısına. 
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DOSYA 


Sınıfın ihmal edilmesinin maliyeti 


İşçi sınıfı ve mücadelesi, birkaç on yıldır toplumsal gelişmeleri, çelişkileri analiz etmeyi kolaylaştıran bir kavramsal araç olarak kullanılmasından çoktan beri imtina ediliyor. 
Bunun birçok nedeni var elbette; işin örgütlenmesindeki değişikliklere bağlı olarak sınıf tanımının değiştiğinden, bu sınıfı odağına alan stratejilerin özcülükten malul olduğu iddialarına kadar uzayan tespitlere kadar uzanıyor ve özünde "sınıf artık yok” diye özetleyebileceğimiz bir kuramsal sonuca ulaşılıyor. İş düzeninin zaman ve mekân boyutlarında önemli değişiklikler var, bu doğru. Peki bu değişim, işçi sınıfının toplumsal dönüşüm sürecindeki rolünün de tamamen değiştiği anlamına gelir mi? Günümüzün yeni çelişkilerinin ve yeni mücadele biçimleriyle yeni toplumsal güçlerin ortaya çıkması analizde sınıfın ihmal edilmesine gerekçe olabilir mi? 

Tekel Direnişi işçi sınıfını yeniden gündeme getirmişti. Ve nihayet Soma katliamı ile birlikte yeniden hatırlandı. Oysa sendikaların iyice sarardığı, çok sayıda işçinin sendika dışı kaldığı günümüzde işçiler yaptıkları direnişlerde genellikle yalnız kaldılar. Bunda sınıfın analizden çıkarılmasının büyük rolü oldu. Böylece yüzlerce yıllık kazanım da artık hatırlanmayacak kadar hafızanın gerisine itilebildi. 

Gelinen noktada; Işçi direnişleri son zamanlarda zamana yayılan, uzayan, zamanla sönümlenen bir biçimde sürüyor. En son Kütahya işçilerinin eyleminde açıkça belirdiği gibi sınıfın neredeyse geçmişte olduğu gibi, ludizm diyebileceğimiz bir sıfır noktasından yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı görülüyor. 

Bu sayımızda toplumsal gelişmeleri analiz ederken sınıfın ihmal edilmesinin, geleceğe ilişkin stratejik tespitlerde bulunurken sınıf kavramının devre dışı bırakılmasının sonuçları ve maliyetini tartışıyoruz. İnanıyoruz ki daha iyi bir dünyada yaşayabilmenin koşulları sınıfın bir özne olarak yeniden ortaya çıkmadığı koşullarda oluşturulamaz. 
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DOSYA 


Sınıfın ihmal edilmesinin maliyeti 


Soma: bir katliam ve üç siyaset tarzı 


AZİZ ÇELİK 


Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı olan Soma'dan sonra işçilerin ve çalıştıkları koşullarının yeniden keşfedildiğini görüyoruz. Maden işçilerinin çalışma koşulları ve bilhassa katliamın yaşandığı Soma Holdinge ait maden ocaklarındaki çalışma koşulları ve işçilerin dramı ana akım medyada ilgi odağı oldu. Ozanın dizeleriyle “toptan ölür madenciler” ve ancak böyle haber olurlar. İşçiler topluca ölümleriyle haber olabildi ve gündeme gelebildiler. Böylece unutulan işçiler dramlarıyla yeniden hatırlanmış oldular. Oysa Soma'dan önce olduğu gibi muhtemelen Soma'dan sonra da bir kaç ayda bir toplamı Soma katliamı boyutlarına ulaşan iş cinayetleridevam edecek. İşçilerin tekil bireyler olarak yaşadıkları sorunların hatırlanması elbette iyidir ama yetmez. 


Soma ve tevekkül 


Soma katliamına ilişkin üç yaklaşımdan, üç siyaset tarzından söz etmek mümkün. 
Birincisi tevekkül siyasetidir. Bu yaklaşım Erdoğan'ın “fıtrat” söylemiyle özdeşleşti. Bu yaklaşımın muhafazakârlar üzerindeki etkisi tartışma götürmez. İşçi sınıfının siyasal profili açısından da paralel bir etki söz konusudur. İş kazalarını kader ve fıtrat ile izah etrnek işçi sınıfının önemli bir kesimi için makul bir izahtır ve yatıştırıcı bir rol oynamaktadır. İş kazalarına karşı tevekkül siyaseti büyük işçi kırımları karşısında bile itiraz ve isyan değil itaat üreten elverişli ve kullanışlı bir mekanizmadır. 
Bu söylemin ısrarla sürdürülmesi ve Soma sonrasında da bizzat Erdoğan tarafından tekrarlanması tesadüfi olamaz. Fıtrat söylemin- de ısrarın nedeni bu siyasetin etki gücünün 


genişliğidir. Bu yaklaşım iş kazalarının gerçek nedenlerini perdeleyici, sınıf ilişkilerini örtücü bir işlev gördüğü kadar, acıyı dindirici-azaltıcı yönüyle muktedirler için bulunmaz nimettir. 
Böylece iş cinayetleri uhrevi bir mesele olarak kalmakta, dünyevileşmesi gecikmektedir. 
Elbette bu tevekkül siyasetine dünyevi kimi araçlar da eşlik etmektedir. “Sivil şehitlik” gibi aldatıcı bir mekanizma bir yandan uhrevi bir yan içerirken öte yandan ölen işçi yakınlarına yaşamlarına kolaylaştıracak kimi maddi olanaklar da içermektedir. Ölen madenciler için konut yapılması (bir bakanın sakil adlandırmasıyla “301 evler”), aylık bağlanması için staj süresi (belirli prim gün koşulu) aranmamasına yönelik düzenlemeler ve maden işçilerinin emeklilik yaşının düşürülmesi bunlar arasında sayılabilir. Tevekkül siyaseti rıza yaratrnak için bir yandan fıtrat bir yandan da dünyevi araçlar kullanmakta ve böylece Soma çapındaki katliamlara rağmen, sükuneti sağlayabilmektedir. 


Kuşkusuz bu noktada, işçi sınıfının örgütlü gücünün dibe vurmuş olması ve sendikaların büyük bir bölümünün hükümetin “ideolojik aygıtına dönüşmüş olması da tevekkül siyasetinin etki gücünü artırmaktadır. Sendikalaşmanın özel sektörde yüzde üç seviyesinde seyrediyor olması tek başına durumu izah etmektedir. Bir yandan sendikaların nicel gücünde yaşanan büyük erime, öte yandan sendikaların sınıf refleksini kaybetmiş olmaları ve muktedirler ile sembiyotik bir ilişkiye girmiş olmaları tevekkül siyasetini güçlendirmektedir. Katliam sonrası Soma'da meslek örgütleri mensuplarının (avukatlar, mühendisler, psikologlar) bağımsız çalışmalarına sıcak bakmayan hükümetin, bir cemaate mensup çok sayıda vaizi Soma'ya buyur etmesi, bunca büyük bir felaket karşısında itiraz ve isyan değil itaat üreten mekanizmalara verilen önemin göstergesidir. 


Bireysel bir dram olarak Soma 


Soma katliamı karşısında ikici siyaset tarzı ise işçileri iş kazalarının kurbanı bireyler olarak ele alan, iş kazalarını daha çok teknik bir sorun, mevzuat sorunu olarak değerlendiren 


yaklaşımdır. Filantropik ögeler taşıyan bu yaklaşım sorunun gündeme gelmesi ve tartışılmasına vesile olması açısından önemlidir. 
Soma katliamı sonrasında ana akım medyaya hakim olan yaklaşım ve toplumsal hassasiyeti besleyen de bu yaklaşımdır. İşçiler büyük ölçüde sosyo-ekonomik çerçeveden soyutlanmış birer birey olarak ele alınmakta, iş kazaları ise teknisist bir yaklaşımla mevzuat ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğine, işçilerin eğitimsizliği ve dikkatsizliği açıklanmaktadır. Ölen işçilerin ve onların yakınlarının bireysel dramları ve insan öyküleri öne çıkmaktadır. Unutulan bir kategori olarak işçi keşfedilmekte, nasıl acımasız koşullarda yaşadığı akil insanlar tarafından büyük bir hayretle öğrenilmektedir! 
Oysa onlar hep orada ve aynı koşullarda yaşıyorlardı. Fark edilmeleri için Rana Plaza veya Soma mı olmalıydı? Mevzuat eksiliği, güvenlik tedbirlerinin alınmaması, ihmaller ve benzeri noktada çok geniş bir malzemenin ortaya çıkmasına vesile olması nedeniyle bu yaklaşımın hakkını teslim etmek gerekir. Ana akım medyanın işçi meselesine onca suskunluğuna rağmen, Soma sonrasında vicdanlı pek çok gazetecinin bu konuda ciddi bir sınav verdiğini söylemek mümkün. 


Buradan üçüncü yaklaşıma geçebiliriz. 
Soma katliamı sınıf kavramı kullanılmadan, sosyal-siyasal bir sorun olarak ele alınmadan anlaşılabilir mi? Tekil olarak işverenlerin, teknisyenlerin veya teker teker kamu idarecilerinin basireti ve tutumu ne kadar belirleyici? Kuşkusuz bu faktörlerin etkisi yadsınamaz. Ama büyük resme bakmadan 
Soma anlaşılamaz. O büyük resim Soma'da çalışmanın nasıl örgütlendiği, emek-sermaye-devlet arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğudur. Sınıf bir analiz birimi olarak dışarıda bırakılarak Soma anlaşılamaz. Tek tek işçilerin çalışma ve yaşama koşullarına ilişkin gözlemler son derece kıymetlidir, ancak asıl sorun bunların hangi gözle analiz edileceği, hangi kavram setinin kullanılacağıdır. Soma'nın düğümü de buradır. Soma'yı cinayet ve katliam olarak niteleyenleri, kaza ve kader olarak niteleyenlerden ayıran nokta burasıdır. 


Emek-sermaye-devlet ilişkileri içinde Soma 


Dolayısıyla Soma'da analiz birimi sınıf olmalı ve devlet-sermaye-emek ilişkileri bütünsel bir yaklaşımla incelenmelidir. Böylece katliam üreten mekanizma anlaşılabilir. Soma kapitalizmin neoliberal evresinin iktisat politikalarıyla, bu evrenin çalışma rejimi ve iş organizasyonu ile yakından ilişkilidir. Öncelikle diğer kamu mal ve hizmet üretiminde olduğu gibi madencilik alanında da yoğun bir özelleştirme yaşandığı biliniyor. Bu süreç rödovans (kiralama) ve hizmet alımı şeklinde gerçekleşiyor. Bu sürecin iş kazalarını tetiklediği ve birer cinayete dönüştürdüğü somut bulgularla da ortaya çıkmaktadır. Zonguldak havzasını kapsayan 2000-2012 dönemi ölümlü iş kazaları verilerine göre özel ve kaçak ocaklarda yaşanan ölümler kamu ve sendikalı ocaklarda yaşanan ölümlerin yaklaşık 12 katıdır. Benzer bir ilişkiyi iş cinayetlerinin çok yoğun olduğu gemi yapım sektöründe görebiliriz. Özel tersanelerde yaşanan ölümler ile sayıları çok azalan kamu tersaneleri karşılaştırıldığında benzer bir sonuç görülecektir. 


Soma'da kömür üretimin “hizmet alım” sözleşmesiyle Soma Holding'e devredilmiş olması tipik bir özelleştirme ve taşeronlaşma yöntemidir. Devlet kadrolu kamu işçisi çalıştırmak yerine taşeron şirketler aracılığıyla ucuz işçi çalıştırmaktadır. Bu tipik bir neoliberal yaklaşımdır. Bu yolla kamu küçültülerek, kamu kaynakları özel sektöre aktarılmaktadır. Türkiye Kömür İşletmeleri TKİ'nin işçi sayısı, satışları ve karlılığına ilişkin rakamlar gerçeği bütün çıplaklığı ile 
ortaya koymaktadır. 1990'da 27 bin 800 
işçinin çalıştığı TKİ'de 2012 itibariyle sadece 4 bin 500 işçi çalışmaktadır. TKİ kendi bünyesinde çalışan işçi sayısını hızlı bir biçimde düşürmüştür. Buna karşılık TKİ”nin kömür üretiminde bir düşüş söz konusu değildir. TKİ'nin satılabilir kömür üretimi son yirmi yıl boyunca yıllık 30-35 milyon ton civarında seyretmektedir. TKi'nin işçi sayısı 5-6 kat azalırken üretim aynı seviyede ka- 


75 


DOSYA 


Sınıfın ihmal edilmesinin maliyeti 


76 


DOSYA 


Sınıfın ihmal edilmesinin maliyeti 


labilmektedir. Bunun sırrı kömür üretimin özel sektör aracılığıyla (rödovans ve hizmet alımı) yaptırılmasıdır. TKİ kömür çıkarmamış, çıkarttırmıştır. Nitekim bu özelleştirme ve taşeronlaştırma süreci sonucunda TKİ'nin karlılığında patlama yaşanmıştır. 
1990 yılında 200 milyon zarar açıklayan 
TKİ 2012'de 860 milyon kâr etmiştir Kömür çıkarma ihalelerini alan şirketlerin de hallerinden memnun oldukları açık. Peki nereden geliyor bu değirmenin suyu? Kamuya göre daha düşük ücretle ve daha yoğun çalıştırılan ve sömürülen maden işçilerinden. 
Tipik kapitalist sömürü mekanizması kısaca. Ancak madencilik için bir adım ilerisini söylemek gerek, ölü emek olarak sermaye büyürken canlı emeği de öldürüyor. 


Soma organize bir suçtur, bir sanayi suçudur. Organize suç olmasının en önemli yanı şirket (sermaye) kadar devletin de bu uçun ortaklarından olmasıdır. Devlet izlediği makro politikalar ile kamusal denetim işlevini yerine getirmemesiyle ve caydırıcı önlemler almaması nedeniyle sermaye ile birlikte sorumludur. Dahası yürüklükteki mevzuatı ihlal ederek oluşturduğu hizmet alım sözleşmesi nedeniyle de hileli işlem yaparak hukuka aykırı davranmıştır. 


Aynı şekilde iş organizasyonunda da parça başı üretim yönteminin kullanılması, "dayıbaşı” olarak tanımlanan bir tür alt taşeronlar aracılığıyla işçilerin üretim artışına zorlanması işçilerin ihmal edilmesine yol açmaktadır. Soma'nın ekonomi politiği anlaşılmadan katliamın nedenleri kavranamaz. 
Soma'da ihmal edilenler ve kurban edilenler tek tek işçiler olmasına karşın bu ilişki bir sınıf ilişkisidir. Şirketin kar maksimizasyonu hedefi, devletin bu süreçteki işbirliği dikkate alınmadan ve işçi sınıfının sınıf kapasitesinin örgütlenme düzeyinin zayıflığı ve genel sınıf mücadelesi ve sınıf ilişkilerinin düzeyi anlaşılmadan Soma anlaşılamaz. Soma bize sadece işçilerin bireysel dramını göstermiyor, bir sınıf olarak işçilerin devletle ve sermaye ile kurdukları ilişkiyi bu ilişkideki konumunu da gösteriyor. Soma veya Rana Plaza'ların 


önlenmesi ve daha genel olarak yaşama ve çalışma koşullarının insanileştirilmesinin yolu sınıf gerçeği ihmal edilerek bulunamaz. 
Sınıfın ihmal edilmesinin insan yaşamının ihmal edilmesi anlamına geldiğini öğretiyor Soma ve Rana Plaza. 


Sınıf olmadan asla 


Devlet, sermaye ve emek arasındaki güç ilişkilerinde yaşanan ciddi asimetri nedeniyle, yasal ve pratik önlemler de işçilerin korunması için yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla işverenlerin teknik önlemleri alması da siyasal ve sosyal sorun haline gelmektedir. 
Bir yandan makro iktisadi ve sosyal tercihlerinin değişmesini sağlamak için mücadele etmek, öte yandan sermaye üzerinde oluşturulacak örgütlü basınç ile yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirmek gibi bütünleşik bir mücadele tarzına ihtiyaç var. 

İşçi sınıfın çalışma koşullarında yaşanan kötüleşmeye karşı işçi sınıfının yeni direniş pratikleri yarattığı görülüyor. Formel sendikal yapıların yetersizliği karşısında onları da aşan ama onları reddetmeyen tekil, birbiriyle bağlantılı az, yumuşak veya sert mücadele biçimlerine yayılan geniş bir yelpaze söz konusu. Kapitalizmin “yeni” 19. yüzyılına karşı işçilerin 19. yüzyılın yönternleri de dahil zengin ve çoklu bir mücadele yöntemi geliştirmesi beklenir bir durumdur. Bunun şimdiden çok sayıda örneğini görmekteyiz. 

Yeni Somalar, işçilerin birey işçiler olarak, kurban işçiler olarak, salt bir iktisadi kategori olarak değil, yazgı birliğine sahip, ortak bir mücadele deneyimi tarafında bir sınıf olarak temayüz etmesi ve sınıf olmasıyla engellenebilir. Salt aynı iktisadi koşullara sahip bireyler yığını olarak sınıf elverişli bir kategori değil. İşçilerin sınıf olması için sınıf olması ortak çıkarlarının farkına varması ve ortak çıkarlar için devletle, sermaye ile mücadele etmesi ve kendisini savunması gerekiyor. Bu olmadan Somalar engellenemiyor. 


Sınıf pusulasını yitirdik mi? 


OYA BAYDAR 


Soruyu çeşitli biçimlerde sormak mümkün: Sınıf pusulasını neden yitirdik? Pusula, artık işe yaramaz mı oldu? Doğru yönü göster mesi için yeniden ayarlanması mı gerekiyor? Yoksa yönler mi değişti? Vb... 


1960, 70, 80'lerde, (sosyalist) devrime ve sosyalizme yürekten inanan bizler, işçi sınıfı yönüne ayarlı sınıf pusulasını elimizden, dilimizden düşürmez; yorumlarımızdan, yazılarımızdan, eylemlerimizden eksik etmezdik. 
"İşçiden, işçiden yana esiyor yel” diye söylerdik türkülerimizi, "İşçi sınıfına selam! Selam yaratana!” diye gür sesle haykırırdık. “Emek sömürüsü” “artıdeğer” “sınıf mücadelesi” “işçi sınıfının enternasyonalist dayanışması”, “proletarya devrimi" “burjuva demokrasisi” daha onlarcası, dünyayı, tarihi ve de kendi kimliklerimizi “sınıf” kavramıyla açıklamanın ve tanımlamanın işlevsel araçlarıydı. 


Soma'da yaşanan faciadan çok önceydi. 
Geçmiş 1 Mayıslardan birinde yazı yazmaya oturduğumda; yorumlarımda, konuşmalarımda, yazılarımda proletarya, işçi, sınıf, sömürü sözcüklerini ne kadar az; buna karşılık mağduriyet, muktedir, etnik kimlik, ötekileştirme sözcüklerini ne kadar çok kullandığımı fark ettim; bunun nedenleri üzerinde düşünmeye başladım. Postmodern, neoliberal rüzgârların etkisine kapılıp sınıfı unutmuş muydum? Sömürü artık sona ermişti de, bu yüzden mi gündemimdeki yeri arkalara kaymıştı? Kimilerinin iddia ettiği gibi tarihin sonu mu gelmişti? 

Sınıf kavramı (ve bu kavramdan türeyen bir dizi temel kavram ve sosyolojik-ideolojikpolitik ve psikolojik duruş) bugünkü düşünce, yazın ve eylem tahayyülümüzde eski yerine 


sahip değilse, bu vakıa sadece dış veya iç sınıf düşmanlarının kavramı ve mücadeleyi unutturması ile; sınıf örgütlerinin, bu arada sendikaların güçsüzleşmesi ve "sarı”laşması gibi dışardan etkilerle, ya da kişinin ideoloyik zaaflarıyla, yenilgi psikolojisiyle; yani metafizik-idealist yaklaşımla açıklanamaz. Kavramın ve sınıfın kendisini de tarihsellik ve güncellik boyutunda irdelemek zorundayız. 
Cesaretle sormanın zamanıdır: Yel artık “işçiden, işçiden yana” esmiyorsa, bunda, taşıma rüzgârla değirmen döndürülemeyeceği gerçeğinin payı yok mu? 


Sınıflar ve sınıfsal çelişkiler sürüyor ama... 


Bütün insanların eşit hak ve olanaklar- dan yararlanacağı, bölüşümün ihtiyaca göre olacağı, sömürünün her biçiminin ortadan kalkacağı toplum ütopyası gerçekleşene kadar toplumsal sınıflar, katmanlar, sınıf çelişkileri, üretim sürecinde ezenler -ezilenler, sömürenler- sömürülenler çeşitli biçimlerde var olacak. Gündelik yaşam bunun tartışılmaz örnekleriyle dolu. : 


Marx"n benzersiz derinlikte analiz ettiği 
19. yüzyıl kapitalist toplumu, bu toplumdaki sınıfsal ilişki ve çelişkiler, sermayenin ve emeğin yapısı, vb. sınıflı toplumların yapısal modelini ve işleyişini ayrıntılarıyla ortaya koyuyordu. Marksist kapitalizm analizinin ve 
modelinin tarihin sınavından geçerek 150 
yıl sonra bile açıklayıcılığını ve iştevselliğini koruduğunu düşünüyorum. Koruyor, çünkü kapitalist düzen geçirdiği bütün dönüşümlere karşın hala yaşıyor. Sınıflı toplum da kapitalizmin ayrılmaz parçası... 


Ancak, bu noktada Marksizmin konuya ilişkin özüne dönmemiz, hatırlamamız gerekiyor: Bu öz, teknolojik temelin (yaygın tekçi ve dar yorumların aksine, sadece aletin, tekniğin değil, alet yapan ve alet kullanan insanın becerisinin, bilgisinin) değişmesinin toplumsal-tarihsel gelişmenin dinamiği olduğu ve değişimin mutlaklığıdır ki ("tek değişmeyen değişimdir”), çoğunlukla mekanik ve 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determinist yorumlara kurban gitmiştir. Tek tarafı gösteren ok işareti misali, tarihsel-toplumsal gelişme maddi teknolojik gelişmeye bağlanmış, ya da değişim zorunluluğu gözardı edilmiştir. Özellikle “sınıf” söz konusu olduğunda, teorinin araçsallaştırılmasının sonucu olan mekanik yorumlar kadar, teorinin tarihsel süreçte değişme/gelişme özünün bir yana bırakılması da meseleyi geliştirici şekilde ele almamızın önünde engel oluşturmuştur. 


19. yüzyılın ikinci yarısındaki kapitalist Batı toplumlarının sınıfsal yapısını, sınıfların niteliklerini, işçi sınıfının "kendinde sınıf”tan “kendisi için sınıf”a geçme ve kapitalizmin “mezar kazıcısı” olma potansiyelini 21. yüzyıl kapitalizminde aynen bulacağımızı sanmak, Marksist analiz yöntemini kavramamış olmak demektir. Sözün kısası; 21. yüzyılda sınıfın kendisi kadar sınıf kavram ve paradigması da değişmiştir. Sınıflı toplum, toplumsal sınıflar, sınıf çelişkileri, sınıf mücadelesi sürmektedir ama bilimsel-teknolojik gelişmenin başdöndürücü hızının, karmaşık ekonomik-toplumsal ilişkiler ağının, yeni iktidar mekanizmalarının ve yüz elli yıllık inişli çıkışlı tarihsel deneyimlerin girdabında değişmiş, başkalaşmış olarak. 


İşçi sınıfı ve devrim 


Sınıflar, özellikle de işçi sınıfı Marx-Engels'in temel yapıtlarında mealen, daha sonraki Leninist kaynaklarda ise şematik formül halinde, üretim sürecindeki yerleriyle tanımlanır. İşçi sınıfından sayılmak için bu süreçte çalışan kişinin artıdeğer üretip üretmediği belirleyicidir. 1960-70'lerde Kapital'in özellikle 3. cildini hatmederek, ek kaynaklar- dan yararlanarak işçi sınıfına kimlerin, hangi emekçi grupların dahil olacağı konusunda az tartışmamış, az ayrışmamıştık. İşçiler tamam da, din adamlarının, öğretmenlerin, hekimlerin, psikologların, vb. artıdeğer yaratıp yaratmadıklarıyla ilgiliydik, çünkü özellikle işçi sınıfı öncülüğünde sosyalist devrim stratejisini savunanlar için işçi sınıfının kapsamını genişletmek devrimci öncünün gücünü pekiştirmek anlamına geliyordu. 


Aslında Marksist-Leninist hat için işçi sınıfının tartışılmaz önemi, devrim sorunuyla doğrudan ilişkisinden kaynaklanıyordu. 
Proletarya devriminin öncü gücü olan sınıfın karşısında burjuva sınıfı vardı. Aralarındaki uzlaşmaz çelişki devrimle çözülecekti. İşçi sınıfının, emek-sermaye çelişkisi temelindeki Marksist tanımı, ağırlıklı olarak sanayi proletaryası örneğinden hareket ediyor, sınıf ekonomik üretim sürecindeki yeri ve konumuyla belirleniyordu. Teorinin bütünlüğü içinde ve dönemin koşullarında beklenen/ istenen proletarya devrimi amacıyla tutarlı olan bu sınıf tanımı tek boyutlu olmakla birlikte 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında açıklayıcı ve işlevseldi. 


Sonraki yıllarda hızlanan ve nitel sıçrama gösteren bilimsel-teknolojik gelişmeler, işçi sınıfının yapısını değiştirmeye başladı. Artık sınıf, özellikle gelişmiş kapitalist toplumlarda sadece sanayi proletaryasıyla sınırlı değildi. Üretim sürecinde artıdeğer yaratarak kapitalist sömürüye maruz kalan beyaz yakalılar, mavi tulumluların yanında (hem de çelişki ve karşıtlıklarla) yer aldılar. 
Ortodoks bakış, sınıfı sanayi proletaryasıyla tanımlamayı, en çok ezilenler onlar olduklarına göre devrimci potansiyeli onların taşıdıkları varsayımını sürdürdü. (Oysa en fazla sömürülenlerin, ezilenlerin devrimin öncüsü olacakları Marx tarafından kabullenilmediği gibi Leninist ilkeler arasında da yer almaz). 
Konuya ilişkin önemli teorik çalışmalar yapılsa da, “işçi sınıfı- devrim- yeni toplumun inşaı” bütünlüğünde köklü bir teorik temellendirmeye/revizyona gidilemedi. Bu yönde- ki çabalar revizyonist sulandırma, disidanlık, vb. olarak görüldü. Taa ki 1980 ortalarında dışa yansımaya başlayan, sonunda da sosyalizm deneyinin (reel sosyalizmin) yıkılmasıyla sonuçlanan sürece kadar. 


Sınıf'ı fetişleştirmeyen bir bakış mümkün mü? 
Benim kuşağımın Marksistlerinde, sos- 


yalistlerinde, komünistlerinde, kimimizde daha belirgin, kimimizde daha yumuşak 


bir işçi sınıfı fetişizmi ve uvriyerizme varan işçi güzellemesi vardır. Yererek değil, kendi kuşağıma içten bir selam olsun diye yazıyorum bu satırları. Ezenlerden değil ezilenlerden, sömürücüden değil sömürülenden yanaydık, o saflardaydık. Bu bozuk dünya düzeninin işçi sınıfının devrimci öncülüğünde değişeceğine inanıyorduk. Hiç küçümsemeyelim, insanlık tarihinde bu düşünce ve inançla çok yol alındı. Ancak varılan noktada, bunca teknolojik, ekonomik, sosyal, siyasal gelişmeden/değişmeden sonra, 19. yüzyılın klasik işçi sınıfı kalıpları içinde görmek istediğimiz devrimci sınıfı aramak hüsrana uğratır. Belki zorluğumuz, bunu kabullenememekten kaynaklanıyor. 


“Tarihsel moment kavramı”, yani işçi sınıfı devrimini anımsatan “dün erkendi, yarın geç” anı, nostaljimizdeki klasik işçi sınıfından artık beklenemez. Tarihte, belli sınıfların kendi ideolojileriyle ve güçleriyle öne çıkıp “tarih yaptıkları”, tarihin öznesi oldukları dönemler vardır. 19.yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk otuz-kırk yılı, işçi sınıfının tarihin öznesi olduğu dönemdi. Sonraki teknolojik, bilimsel, ekonomik, siyasal gelişmeler, emperyalist bölüşüm savaşı, kapitalist-sosyalist bloklar çatışması ve rekabeti hem sınıfın nitel yapısını hem de tarih sahnesindeki yerini değiştirdi. Eşitsiz gelişme yasası gereği, dünyanın pek çok yerinde, belli endüstri branşlarında, Soma faciasının bir kez daha hatırlattığı gibi hâlâ 19. 
yüzyıl koşullarında çalışan emekçi kitleler olmakla birlikte, sınıfın evrilme çizgisi (ve bence dünyayı değiştirme, yani devrim potansiyeli) bilimsel-teknolojik devrimin ürünü olan yeni emekçi sınıflara doğru kaydı. 


Bütün bunların; ortodoks ezberler bir yana bırakılarak, işçi sınıfı fetişleştirmesine kapılmadan yeniden düşünülmesi gerekiyor. 
Toplumdaki birbirleriyle ilişki, çelişki içindeki kesimlerin sınıfsal konumlarını tanımlama- ya ve önemlerini algılamaya çalışırken, sadece emek-sermaye çelişkisine ve üretimdeki yere odaklanmak, günümüzde insanları ve toplumları çok daha derinden etkileyip biçimlendiren farklılıkları, çelişkileri, konum- 


ları görmezden gelmeye yol açıyor. Yaşadığımız dünyada ve toplumda sadece sınıfsal değil, sadece emek-sermaye çelişkisi değil, insanların sübjektif tutum ve davranışlarını etkileyen aynı ağırlıkta başka çelişkiler var. 
Bu çelişkiler çoğu zaman baş çelişki haline gelebiliyor ve çözümleri için emek sermaye çelişkisine odaklanmak yetersiz kalıyor. 
Çelişkilerin tümünü aynı değerde ele alan ve denkleme katan bir bakış geliştirilmesi ve “ne yapmalı” sorusuna da bu bakış ışığında cevap aranması gerekiyor. Artık sadece sınıfların üretim sürecindeki yeri ve artıdeğer sömürüsüyle kavranamayacak ve çözülemeyecek çok daha karmaşık bir toplumsal gerçeklik var karşımızda. Bu yüzden, nostaljik hayal kırıklıklarına kapılıp sınıfa ne oldu diye dövünmenin de, neden sınıfı unuttuk diye yerinmenin de anlamı yok. 


Sınıfı ihmal etrnenin mazereti olur mu? 


Yukarıdaki soruyu, başkalarına haksızlık yapmamak veya onlar adına konuşmamak için kendi özelim üzerinden cevaplamak, böylece yazının başına dönmek istiyorum. 
Bir zamanlar hem teorik hem de eylemsel olarak birincil ilgi alanım olan “işçi sınıfı”, neden 1980'ler sonrasında gündemimde arka sıralarda yer almaya başladı? Neden “sınıf pusulası” dünyayı, Türkiye'yi, günceli açıklamakta benim için yetersiz kaldı? 

Postmodern tepkilerin, neoliberal dalgaların etkisi altında kalarak modaya uyduğumu, bu kavramların artık prim yapmadığını düşündüğümü, dünyanın değişeceğinden, devrimden umudu kestiğimi, yenilginin altında kaldığımı söyleyerek kendime haksızlık yapmayacağım. Sosyalist sistemin çöküş sürecini sistemin içinden gözleyerek yaşadıktan ve Türkiye deneyimini yeniden ve daha bağımsız bir gözle değerlendirdikten sonra, kafamda zaten belirmiş olan sorular büyüdü. Yeniden düşünme, kaynaklara başvurma, işçi sınıfı ve devrim tarihlerini okuma. daha 60'ların başında Marksizme kendi içinden (düşman kamptan değil) yöneltilen 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eleştiri ve katkıları inceleme, bu konudaki güncel arayışların -küçük bir bölümüne de olsa- göz gezdirme ihtiyacı hissettim. Toparladıklarımı güncel somut gerçekliğe uygulayınca, artık “o işçi sınıfi”nın ana akım ve ana güç olmadığı, köklü bir değişim/dönü- şüm anlamına gelen devrimin de artık eski bildik biçimlerde gerçekleşmeyeceği düşüncesine vardım. Klasik işçi sınıfıyla sınırlandırılamayacak yeni bir itici güç gerekliydi. 
Mezar kazıcılığı ve yıkıcılıkla yetinmeyen. 
yeni dünyanın inşaına katılan, o dünyanın parçası olan yapıcı bir güç. 

Toplumun ve tarihin, hele de günümüzde, mutlaklaştırılmış tek bir çelişkiyle açıklanamayacağını, çözümün de sadece bu çelişkinin çözülmesiyle sağlanamayacağını gördüm. Devletin, siyasetin ve iktidar ilişkilerinin yerli yerine oturtulmasında sadece sınıf analizi ve sınıf pusulasının eksikten öte yanlışlara sürüklediğini deneyimledim. Birkaç yıl önceydi: kendisini solda tanımlayan, öyle bilinen, sürekli işçi sınıfından, devrimden, hak ve özgürlüklerden söz eden bir yazarımız, Kürt meselesi konuşulurken, “Öyle bir meseleyi iktidar yaratıyor, aslında Kürt sorunu değil Doğu ve Güneydoğu'da feodal ağalık vardır, sınıfsal bir sorundur bu, devrimle çözülür” dediğinde, kafamdaki düşünceler daha da billurlaştı. Sınıf, emek-sermaye çelişkisi, devrim, yukarda anlatmaya çalıştığım gibi bir 


çelişkiler yumağı/bütünü olarak kavranmadıkça sınıf edebiyatı yapmanın işin kolayına kaçıp ezber tekrarlamaktan ve kendine işçi sınıfı devrimcisi rozeti takmaktan öteye geçmeyeceğini düşündüm. 

Ancak kendimi mâzur gösteremeyeceğim bir nokta var: Mağduriyetin “emek sömürüsü” biçiminin altını kalın çizip diğer mağduriyetleri eşit ağırlıkta görmeyen anlayışın yetersizliğini saptarken, ben de daha güncel, ağır mağduriyetleri öne alarak emek-sermaye çelişkisini itelemiş, ötelemişim. Bunun başlıca nedeni, eşit ağırlıktaki diğer mağduriyetlerin ulusalcı-vesayetçi güdülerle, işçi sınıfı ve sola sığınarak görmezden gelinmesine duyduğum tepkiydi. 
Diğer bir neden ise günümüzde dünyayı ve ülkeyi toz duman eden farklı çelişki ve sorunların ağırlığıydı. Son olarak da, içi kof ve somut gerçeklikle ilişkisi olmayan sözde devrimci söylemin sınıf üzerine kurulmasına karşı bir duruştu. Yine de, silkinmek için yüzlerce işçinin gözlerimiz önünde taammüden işlenmiş bir cinayete kurban gitmeleri gerekmiyordu. 

Bu, benim konuyla ilgili özeleştirim. Aynı özeleştiriyi, günümüzde yüzyıl öncesi işçi sınıfını arayanlar ve toplumsal çelişkilerin çoklu bütünlüğünü göremeyenler de yaparlarsa, verimli bir noktadan ileriye doğru yürüyebiliriz sanırım. 


Bilim-kurgu evreninde bilimsel gerçeklik olarak 
“sınıf” 


ÖMER FURKAN ÖZDEMİR 


Öncesi de olmak üzere, özellikle 1980 
sonrasında dünya ekonomisinde, “piyasanın aksaklıklarının giderilmesi amacıyla” yeniden tesisin, neo-liberal formülasyonla gündeme gelmesiyle birlikte hız kazanan “sınıf” üzerine tartışmalar -kuşkusuz bu 'dönüşüm'ün bir sonucu olacağı paradigmasıyla birlikte- eninde sonunda "klasik anlamda toplumsal sınıflar artık çözülmektedirler” “ekonomik yapı başka bir evreye girmiştir ve bu evrenin yeni bir toplumsal portresi vardır”, vb. şeklinde somutlanan "çözümleme”lere ulaşltırıllmakta ve elbette o noktada açılan pandora'nın kutusundan da -hiç de şaşırtıcı olamayacak bir şekilde- Marxist sınıf analizinin artık yetersiz kaldığı, “yeni dünya'nın yeni toplumsal katmanlarının artık “başka analizler” ile kavranabileceği şeklinde özetlenebilecek yığınla iddiayı beraberinde getirmiştir. 


Sınıfa dair “yeni analiz”ler yapılırken, yine sınıfsal bir bakış açısıyla söylenirse: söz konusu analizin sonuçlarının hangi sınıf tarafından hangi amaçla kullanılacağı hayati önemdedir. 
Bu bağlamda, kapitalist sistemin başlangıcın- dan bu yana, sınıflı toplumu pür naturel sayan yaklaşımlarla, kapitalizmdeki sömürüyü referans sayarak sistemin değişimini bu noktadan savunan yaklaşımlar arasına çizgimizi çekerek devam etmeliyiz. Ancak ikinci kesim, genel olarak üzerinde duracağımız "sınıf”ın gerçekliği meselesinde, bu gerçekliği -bilerek veya veyahut bilmeyerek- yok sayan ve/veya “yeni” bir saptama ile Marx'ı aştığını iddia eden yaklaşımlar olarak da özellikle günümüzde sınıfa dair tartışmalarda hacimli bir yer tutmaktadır. 


Bu hacmin niceliksel ağırlığı değil de niteliksel ağırlığının önemi ile bilim-kurgu, bilim ve sınıf yazımızın merkezinde yer alacaktır. 


Bilim-kurgu ile “bilim"i ayıran temel nokta, birisinin, mevcut olan bilimsel verilerden hareket ederken, başlangıçtaki veriyle içeriksel bağını koparıp biçimsel olarak salt ussal bir noktada bulunması; diğerinin ise ortaya çıkar - dığı verileri, bir bütün olarak gelişim yasaları ile okuması ve sonraya dair de bu verilerin yine bilimsel yorumlaması ile tahminlerde bulunmasıdır. Ancak araya giren bir üçüncü kategori ise hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın zihinsel kurgunun “bilimsel” verilerle gerçeklik olarak sunulması uğraşıdır. Literatürde bilim-kurgu olarak yerleşen türün, burada anlatmak istediğimiz anlamıyla, kendi içerisinde barındırdığı kurgu-bilim ile arasındaki farkı elbette en yalın haliyle “fantastik” olan ile farkı şeklinde özetleyebiliriz. Ancak burada kurgu ve bilim kelimelerinin öznelliği dolayısıyla fantastik tabirini kullanmayıp kurgu-bilim demekle yetineceğiz. 

Herhangi bir “şey"e dair bir analiz yapılırken ve bu analiz üzerinden mevcut durum ve sonrasına dair çıkarımlar yapılırken: o şeyin (bir etkenin, olayın veya da sonrasında gözlemlenmiş olgunun) tarihsel olarak ele alınması ve mevcut durumla bu tarihsellik üzerinden o anki karşılıklı ilişkisi çerçevesinde bir saptama yapılmasının diyalektik temeli, sonraya dair de çıkarımlar yapılabilmesinin ön koşuludur. Sınıf üzerine yürütülen tartışmalarda devasa bir "yeni literatür” oluşturanlar da aslında biçimsel olarak bu yöntemle hareket etmektedirler. Ancak asıl sorun şudur ki bu biçimsel olarak “uygun” yöntemle ortaya konulmaya çalışılan saptamaların yine aynı yöntemle her gün ve her gün yerle bir olabileceğidir. Başta söylemeyerek varmaya çalıştığımız noktaya işaret etmek için burada yer ayırdığımız eksikliği barındırmaktadırlar çünkü: tarihi, bir bütün olarak, sınıfsal çerçevede ele almazsanız; “üretici güçlerin gelişimi"ni salt teknik üzerinden okursanız; Marxizme kaba bir mekanizmi mal edip öznel-nesnel ilişkisini diyalektik özünden koparırsanız; sadece tarihin bir belirli bir evresi veya evrelerinde bir metafor olarak sınıflaşma olgusun- 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dan hareket ederseniz. eninde sonunda başlangıç referansı farklı bir kulvarda, çok daha farklı sonuçlara varırsınız; ne var ki bu sonuçların somut gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır artık... Artık özdeşleştiği şekliyle Andre Gorz'dan, günümüzün “popüler” iki ismi Michael Hardt ve Antonio Negri'ye (ve dahi en “otonomcu"sundan en “sosyal-demokrat'ına, İtalya'dan ABD'ye yüzlerce ismin değişik teorik varyasyonlarını dahil edebileceğimiz bir listeye) karşılık gelen de aslında en basit ve en yalın haliyle, bu, “analizin yanlış başlangıç noktası”ndan hareket ederek varılan çok farklı patikaların trajedisidir. Bilimsel bir tahlilden ayrılıp bilim-kurgu niteliği de kazanamayıp “kurgu-bilim” olarak kalmaları da bundandır. 
Bugüne dair bir analizin tarihselliği ve bunun üzerinden bugün ve sonrasının okunmasının esasçı niteliği, kendi doğallığında bizi fütüristik düşüncelere götürmektedir (aslında bu yazının algoritmasına göre götürmesi gerekliliği mevcuttur; bu mevcudiyetin kabulü de devam edilmesi için yeterlidir). Bu çerçevede “sınıf” sorununu fütüristik bir pencereden okumak, bu pencerenin çerçevesini de -insan ürünü olan her şeyin bir yansımasının bulunacağı- sanat ile kurmak; edebiyatın görsele uyarlandığı sinemayı merkezimize almak ve tam da bu merkez noktasından hareket ederek “sınıf”a dair “değişim” gözlemlerini ortaya koymak; yazıya konu edindiğimiz tartışmaların eritileceği pota olacaktır. Yukarıda daha önce özetlediğimiz tahlile dair referansımız ve sanat üzerinden çizdiğimiz çerçeveyi birleştirdiğimiz- de ise bilim-kurgu sineması bize eşsiz örnekler sunacak devasa bir birikimle yanı başımızda duracaktır. Elbette “esas meseleye dair eksenimizi yerleştirdiğimizde ise, yazımızı salt bir film/sinema yazısı olarak ortaya koymadığımızı açıklamakta epey bir mesafe kat etmiş olabiliriz: Merkezine üretim ilişkilerini alan ve/veya özgün konusunun arka planında bu üretim ilişkilerini kendi özgül belirleyicilikleri ile yerleştiren bilim-kurgu filmleri. Bu noktada ısrarla belirtelim: Anlatılmak istenen muhafazakâr bir nokta ile ilericiliğin çatışması değil: bilim ile kurgunun ilerletici dinamiklerinin farklılığı ve bu hat üzerinde “kurgu-bilim"in temelsizliğine 


karşın “bilim-kurgu”nun farkında olmadan kazandığı üstünlüktür. 


Kapitalist üretim ilişkilerinin niteliksel olarak değil ama biçimselolarak geçirdiği üç evrenin bilim-kurgu filmleri üzerinden okunmasına bize yine söz konusu dönemlerden üç bilimkurgu filmi eşlik edecek: 1927 tarihli Metropolis, 
1951 tarihli The Man in the White Suit ve 2008 
tarihli Sleep Dealer. Bu üç filmin seçilmesi, söz konusu dönemlerin ekonomik-politik evrenleri üzerinden şekillenen geleceğe dair tahayyülleri ve bu tahayyüllerin sonraya dair tutarlılıkları- nın analiz edilebilmesidir. Ve elbette bir diğer önemli nokta da sınıf kavramının her üç filmde de o dönemlerin somut koşullarının yansıması ekseninde bu tahayyüllerde edindiği yerdir. 


1927 tarihli Metropolis, kendisinden çok 
daha sonra çekilen Modern Timesın aksine, yüzyıllar sonra toplumun çalışanlar ve yönetenler olarak keskin bir şekilde ikiye ayrılmasını arka planına alan bir aşk hikayesini anlatıyor. 
Fritz Langin bu başyapıtı üzerinde çokça yazılıp çizildi; detaylı analizler yapıldı. Burada onların üzerine katkı yapacak bir analiz ortaya koyrnayacağız elbette ancak onlardan faydalanarak özetle şunları söylemeye çalışacağız: Fordist üretim biçiminin korkunç bir hızla yaygınlaştığı bir dönemin ürünü olan filmimizde çizilen gelecek tahayyülünde de temel hareket noktası kapitalizmin bu dönemsel üretim biçiminin yansımaları oluşturuyor. Lang, vasıfsız çalışanköleler ile bu biçimsellik üzerinden bir portre çiziyor. Ancak burada önemli olan, Metropolis'in, dönemin üretim koşullarından hareket etmesi ile birlikte sınıfın ortadan kalkmasına dair “üretim koşullarının kendiliğinden değişeceğine” dair bir saptama yapmamasıdır. Sınıfların bir gün ortadan kalkacağı, insanın insanca yaşayacağı bir toplumsal sistemin ortaya çıkacağı ancak bunun kendiliğinden değil sınıf mücadelesi ile olacağına dair Marxist saptamayı yanına koyarak Metropolis'i bir daha izleyebiliriz. 

1951 tarihli, Alexander Mackendrick'in yönettiği The Man in The White Suit ise aslında bir komedi filmi olmakla birlikte (ve yüksek ihtimalle sınıfa dair bir şey söyleme kaygısını barındırmamakla birlikte) ikinci dünya savaşı sonrası “kapitalist batı”nın üretim koşullarının 


yansımalarını merkezine alması: Yıpranmayan bir kumaş icat eden kahramanımızın, bu "buluş"u ile "Amerikan Rüyası'na adım atma macerası hikayenin özünü oluşturuyor. "Sosyal devlet”, “Refah devleti” tartışmalarının başladığı ve kapitalizmin kriz ilacı olarak başvurduğu Keynesyen, talep yönlü politikaların damgasını vurduğu söz konusu dönemde böyle bir buluşa “bir süre sonra yeterli kumaş üretildikten sonra kumaş üretemeyeceğiz, iflas edeceğiz” diyen patronlar karşı çıkmıyor sadece; işçi sendikaları da "sektörler biterse işsiz kalacağız” diyerek karşı çıkıyorlar. Kitle üretimine karşılık artık kitle tüketiminin de önem kazandığı bir dönemdir çünkü 2. Dünya savaşı sonrası... İşçi sınıfının böylesi bir “bilimsel gelişme”ye neden karşı çıktığı da yine dönemin biçimsel üretimi ile ilgilidir ve biçimsellikten öte temel olarak kapitalist üretimin dayandığı nihai “ücretli emek” sömürüsüyle (filmimizdeki işçilerimizin "iş" sahibi olmalarıyla) açıklanabilir. 

2008 tarihli Sleep Dealer ise "yakın geleceğin” bir portresini çizmeye çalışıyor: Gelişmiş ülkelerin sınırlarını kapattığı, “network”lerin ise açık tutulduğu bir dünya. Meksika'da yaşayan kahramanımız, aslında ABD'de çalışabileceği bir iş bulmuştur: Kendisi ABD'ye gitmeden, Meksika'daki bir taşeron tarafından vücuduna yerleştirilen "node”lar ile ABD'de bir inşaattaki robot kolları hareket ettirmektedir. Film özellikle “küreselleşme” adıyla sunulan, sermayenin uluslararası sınırsız dolaşımı ve ama emeğin “ucuz işgücü” bölgelerinde sabitlenmesi gerçeğine odaklanıyor ve geleceğe dair bu somut gerçeklik üzerinden saptamalarda bulunmaya çalışıyor. Göçmen işçilik, servet sahiplerinin, servetlerindeki “ölü emeğin” yatırım olarak kullanılmasıyla daha fazla birikimi yine ermek sömürüsü üzerinden yapmaları gerçeği, Alex Rivera'nın filminde sınıfa dair önemli detaylar olarak karşımıza çıkıyor. 


Her üç filmin ortak noktası da öykülerinin yazıldığı ve/veya film olarak çekildikleri dönemlerin somut sınıfsal gerçeklikleri üzerinden geleceğe yönelik saptamada bulunma uğraşlarıdır. Sınıf ve sömürü her üç filmde de varlığını sürdürüyor; çünkü bugüne dair olanı yarına dair kurguladığı tahayyülde referans olarak 


kabul ediyorlar. Burada iki nokta öne çıkıyor: Bugüne dair sınıfsal saptama ve bunun yarına dair kurgusal yansımaları. Asıl olarak kurgunun hareket noktası ile kastedilmek istenen de budur. Bugün yapısını okuduğumuz perspektifin sonraya dair yönelimler konusunda bir fikir verebilmesi meselesi... Sınıfın, sınıflı toplumun ve sınıf mücadelesinin bugün olmadığını “varsayarsanız” (ki ancak varsayımsal olarak mümkün bir zihinsel aktivitedir bu) bugünden sonrasına dair “saptamalarınızı” da bu varsayımsal "gerçekliğinizin” tezahürleri belirler. 

"Bilim-kurgu”nun zihinsel uğraşımızı hareketlendirdiği gerçeğini bilerek ve ama bugün ve yarına dair her gelişmenin, bu zihinsel aktivitenin, tarihsel gelişim penceresinden, somut olanla onun bilişsel yeniden yorumlanması üzerinde yükselen ufuk açıcılığıyla analiz edilmesi, üretim ilişkilerinde niteliksel bir değişim olmadan sınıfların niteliğinin de değişmeyeceğini göstermektedir. Bugün üzerinden yarına dair bulunulan saptamalarda tarihsel olanın bir noktada kaçırılması, bizi, bugün için sınıfın ve sınıflı toplumun hangi belirleyicilerin etkisinde bir yönelimle geliştiği gerçeğinden uzaklaştırmaktadır. Her çabanın emek olup olmaması ile kastedilen ile “emeğin kategorizasyonu” ile kastedilenin de aynı şey olmadığı gerçeği de bu eksenin yitirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kafa ve kol emeğinin birleşimi, emeğin niteliğindeki değişim, vb. tartışmalar da bu perspektifte okunduğunda bugün için sınıfın ve sınıflı toplumun -keskinleşmeye devam eden- çelişkileri çok daha net görülebilecektir. 
O yüzdendir ki "sınıf”, üretim ilişkilerinde esaslı bir değişim olmadığı sürece niteliğini değiştirmeyecek: ve elbette üretim ilişkileri sınıfsal karakterini yitirmediği sürece de varlığını koruyacaktır. Kapitalizmin, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ücretli emek üzerinden sermaye birikimine yönelik karakterinin değiştiğine dair somut veriler olmadığı sürece de işçi sınıfının ölüm pahasına sömürüsü görüntüleri kurgusal değil gerçeklik olarak Soma'da da, batı'da da ve elbette Çin gibi üretimin biçimsel evresine bağlı olarak şekillenen yeni ekonomik coğrafyanın başka yerlerinde de karşımıza çıkmaya devam edecektir. 
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Kapitalizmin 

“kirli yüzünü” 
meşrulaştırmaya çabalayan akademi kendi meşruiyetini kaybediyor! 


ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU 


Burjuvazi, feodalizme son verip, egemenliği henüz ele geçirdiği 19. yüzyıl başlarında karşı devrimci bir sınıfın, işçi sınıfının çıkmasını beklemiyordu. Hızla gelişen makineleşmenin emek gücünü ikame ederek, sermaye karşısında pazarlık gücünü zayıflattığını fark eden işçiler makineleri kırarak (Ludizm) tepkilerini göstermeye başlamışlardı. 1830'ların başında Lyon dokuma işçileri birbirleriyle rekabet etmenin sadece patronların işine yaradığını fark etmişler, rekabet yerine birleşerek burjuvaziye karşı ayaklanmışlardı. Yine 1830'lu yıllarda İngiltere'de Chartist hareketle işçiler, insanca çalışma koşulları ve siyasal alanda eşitlik taleplerini dillendiriyorlardı. Ve nihayet 1848'de Komünist Manifesto, işçi sınıfının tarihi değiştirme gücüne sahip bir aktör olduğunu dünyaya ilan etti. 1848 Devrimleri, l. Enternasyonel ve Paris Komünü, burjuvazinin egemenliğini önemli ölçüde sarstı; sosyalist ve komünist ideolojilerin gelişmesiyle birlikte devrimci bir niteliğe bürünen işçi sınıfı, burjuvazi ve dolayısıyla kapitalizm için büyük bir tehdit haline gelmeye başladı. 1917 Ekim Devrimi ve kapitalist sistemin de 20. yüzyılın ortalarına kadar süren ekonomik ve siyasi krizleriyle birlikte burjuvazi üzerindeki tehditler daha da yoğunlaştı. 


İşçi sınıfının siyasallaşması, yükselen mücadeleler ve Ekim Devrimi'nin yarattığı 


sarsıntıya rağmen burjuvazi, egemenliğini sürdürmeyi başarmıştır. Burjuvazinin kapitalist sisteme yönelen bu büyük tehdidi bertaraf etmesinde en önemli etken, işçi sınıfı mücadelelerinden dersler çıkartabilmiş olmasıdır. Bu dersler doğrultusunda alt yapı (üretim süreci) ve üst yapı (devlet, din, hukuk vs) işçi sınıfının rolünü zayıflatacak biçimde yeniden ve yeniden düzenlenebilmiştir. Burjuvazi için işçi sınıfı hareketini bertaraf etmenin en önemli koşulu, üretim sürecinde emek gücünü değersizleştirmek, yabancılaştırmak ve üzerindeki denetimi arttırmaktır. Böylece emekçilerin üretim sürecine sınıfsal müdahalesi sınırlanmış olacak; sınıf düşüncesinden uzaklaşılacak ve sistemin sorgulaması engellenebilecektir. Fordist üretim sistemi bir taraftan işçi sınıfının ortaya çıkışına neden olan emek süreçlerinde esnekliği sınırlandırıp çalışma süresinin kısaltılması, çalışma yaşının düşürülmesi gibi bir takım talepleri karşılarken, makinenin bir parçası haline getirdiği emek gücünü değersizleştirmiş, yabancılaştırmış ve üzerindeki denetimi yoğunlaştırmıştır. 
Emeğin verimliliğini arttırarak nispi artı değeri yükseltmeyi amaçlayan Fordizmin kitlesel tüketime ihtiyaç duyması, işçi sınıfının tüketici olarak da sermaye birikimine katkı sağlaması gereğini ortaya çıkartmıştır. 1920'li yıllarda ABD'de de başlayan Fordist üretim ve tüketim modeli (Fordist sermaye birikim rejimi) 1946 sonrasında da Avrupa'da yayılmıştır. Fordizmin emek süreçlerinde esnekliği sınırlandırması; kitlesel tüketimi sağlamak üzere talep yönlü ekonomi politikaları ve sosyal-refah devleti uygulamalarına geçilmesi, sınıflar arası çelişkilerin ortadan kalktığı biçiminde propaganda edilerek, işçi sınıfının sosyalizme yönelmesi engellenmeye çalışılmıştır. 


20. yüzyılın başlarından itibaren Marksizm'den kopan ve büyük ölçüde reformist bir çizgi izleyen “sosyal demokrat partiler” (İngiltere'de İşçi Partisi, Almanya'da SPD vb.) ile sendikaların çok önemli bir bölümü 
18. ve 19. yüzyıla göre daha “insancıllaşmış” olduğu düşüncesiyle kapitalizmi ka- 


bullenmiştir. Fordizm ve refah devleti politikalarıyla çalışma standartları, ekonomik ve sosyal hakları görece iyileşen işçi sınıfının önemli bir bölümü bu parti ve sendikaların yaklaşımlarını desteklemiştir. 


İşçi sınıfının önemli bir kısmının kapitalizmi ve dolayısıyla burjuvazinin egemenliğini kabullenmiş olması, 1960'lı yıllarda başlayan krizin ardından üretim sürecinde esnekliğin ve liberal ekonomi politikalarının yeniden uygulanabilmesini kolaylaştırmıştır. Zira adeta kapitalizmin ideolojik aygıtları haline gelen “sosyal demokrat" parti ve sendikalar, işçi sınıfının 150 yıllık kazanımlarını ortadan kaldıracak bir sürece karşı mücadele yürütecek bir perspektifinden ve güçten yoksundur. 


1970'li yıllarla birlikte üretimde yeniden esnekliğin ve neoliberal dönüşüm sürecinin temeli, uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve üretimin küresel bir ağ içinde gerçekleşmesini içeren küreselleşme süreci üzerine kurulmuştur. Artık firmalar için ayakta kalabilmenin, ülkeler için ise büyümenin yegâne yolu, küresel rekabette üstünlük sağlayabilmektir. Rekabette üstünlük için ise emek, hammadde ve enerji maliyetlerinin en düşük düzeye indirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması gerekir. Fordizmin esnekliği sınırlandıran yapısı ve 1946 sonrasında geçerli olan yoğun (içe dönük) birikim rejimi ile bunun sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle sermaye, 19. yüzyıl sömürgeciliğinden farklı bir formda da olsa uluslararasılaşarak, ucuz emek, hammadde ve enerji alanlarına doğru yayılmaya başlamıştır. Üretim ve emek süreçlerinde esnekliği sağlayarak emek maliyetini düşürmek için üretimin tek çatı altında gerçekleştiği Fordist fabrika düzeninden, üretimin farklı aşamalara bölünüp dışa aktarıldığı küçük ve orta işletme modeline geçilmiştir. Bununla birlikte Japonya'da emek denetimini ve verimliliğini en üst düzeye çıkartmak için geliştirilen yalın üretim modeli, özellikle ana firmalarda ve hizmet sektöründe yaygınlaşmaya başlamıştır. Öte yandan hem emek verimliğini arttırmak 


hem de iletişim ve ulaşımı en ucuza, en hızlı sağlayacak biçimde teknoloji yatırımları arttırılmıştır. 


Üretimin küreselleşmesi ve sermayenin emeğin en ucuz olduğu alanlara doğru kayması, emek piyasasının da küreselleşmesine neden olmuştur. Fordizmin ve refah devleti politikalarının uygulandığı ülkelerin gelişmiş ekonomik ve sosyal haklara sahip olan işçi sınıfı, küreselleşen emek piyasası içinde kapitalist üretimle yeni tanışan, örgütsüz ve en temel haklardan yoksun işçilerle rekabet etmek durumunda kalmıştır. Böylece işçi sınıfının en ileri haklara sahip olduğu ülkelerde dahi kapitalizmin “insancıllaşmış” görünümü değişmeye başlamıştır. Ancak kapitalizmin adeta ideolojik aygıtları haline gelmiş olan parti ve sendikalar, küreselleşme sürecine karşı koyamadıkları gibi emek piyasalarının küreselleşmesi karşısında enternasyonel bir tavır sergilemek yerine, ulusalcı bir yaklaşımla kendi sermayeleriyle, devletleriyle ve bölgesel birlikleriyle (AB gibi) uzlaşma içerisine girmişlerdir. Sonuç olarak, 
1848 Devrimleri'yle işçi sınıfının tarihi değiştirme gücüne sahip olduğunu kanıtlayanların torunları, sınıfın kazanımlarının 19. 
yüzyıl öncesine gerilemesine yol açacak bu dönüşüme karşı koyamamıştır. 


Burjuvazinin 19. yüzyılın ikinci yarısında sarsılan egemenliğini yeniden sağlam temellere oturtup, bugüne kadar güçlendirerek sürdürebilmesinde işçi sınıfının Marksizm'den ve sınıf perspektifinden uzaklaşması kuşkusuz en önemli etkendir. 
Yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi bur juvazinin egemenliğini sürdürebilmesinde işçi sınıfı mücadelelerinden ders çıkartarak üretim süreçlerinde ve buna bağlı olarak da üst yapıda gerçekleştirdiği dönüşümlerin büyük rolü olmuştur. Burjuvazi diğer üst yapı kurumları gibi akademiyi de kendi ideolojik aygıtı olarak yeniden yapılandırmayı bilmiştir. 
Akademi, birikim rejimi ve buna bağlı olarak üretim ve dolaşım süreçlerinde gerçekleşen dönüşümün “bilimsel” temellere oturtulması ve meşruiyetini sağlama işlevini üstlenmiştir. Bu işlev yerine getirilirken de başta bilimsel sosyalizm olmak üzere burjuva ideolojisine “eleştirel” yaklaşımlar şiddetle bastırılmış, akademik özgürlükler sınırlandırılmıştır. 


1946 ile 1970'li yıllar arasında sınıflar 
arası çelişkilerin azalmış ve kapitalizmin ”insanileşmiş” gibi algılandığı dönemde akademide bir taraftan anti-komünizm politikaları çerçevesinde baskılar sürerken, diğer taraftan reformist görüşler kendilerini ifade olanağı bulabilmiştir. 1970'li yıllarda neoliberalizmin uygulamaya konulmasıyla birlikte sınıflar arası çelişkiler artmaya ve kapitalizmin insanlık dışı “vahşi” yüzü tüm açıklığıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Eşitsizliklerin, sömürünün, yoksulluğun artmasına yol açan tüm bu politikaların alt yapısını oluşturmak ve bunları meşrulaştırmak görevi de yine akademiye düşmüştür. Bu görevi yerine getirilebilmesi için akademinin eleştirel hiçbir düşünceye tahammülü yoktur. 
Tüm bilim alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerinin toplumun gereksinimlerinden tamamen uzaklaşarak, sadece küresel rekabette ayakta kalmaya çalışan piyasanın gereksinimlerini karşılayacak biçimde yapılandırılması gerekmektedir. 

1970'li yıllar sonrasında ülkelerin demokrasi gelenekleri ve sınıflar arası güç 


dengelerine göre farklı yöntemlerle olmakla birlikte yükseköğretim sistemi piyasanın gereksinimleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Türkiye'de bu süreç 12 Eylül darbesi sonrasında YÖK düzeniyle gerçekleşmiş; akademik ve idari özerklik ortadan kaldırılarak akademi, tamamen siyasi iktidara ve sermayeye bağımlı hale getirilmiştir. 12 Eylül darbe rejimi süreci de dahil olmak üzere 
1980 sonrasından günümüze kadar uygulanan neoliberal politikalar ve bu çerçevede yasallaştırılan düzenlemeler “bilim insanı” olarak kabul gören akademisyenler tarafından hazırlanmış ve meşrulaştırılmıştır. 


Küreselleşme sürecinde en vahşi yüzüyle ortaya çıkan kapitalizmi ve burjuva ideolojisini alternatifsiz göstermeye çalışarak egemenliği mutlaklaştırmaya çalışan akademi, emeğin üretim sürecindeki varlığını ve ücretli emeğin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğunlaştığını görmezden gelmektedir. 
Oysa akademiyi oluşturan “bilim insanları” da dahil olmak üzere eğitim düzeyi, çalıştığı iş kolu ve coğrafi konum ne olursa olsun sayıları artan emekçiler, işsizlikle, güvencesizlikle karşı karşı kalmakta ve proleterleşmektedir. Bu koşullar altında akademi, toplumdan uzaklaşarak ve emekçi kitleleri görmezden gelerek kapitalizmin “kirli yüzünü” meşrulaştırmaya çalışırken, süratle kendi meşruiyetini kaybetmektedir. 


İşçi sınıfı vardır! 


SİNAN ALÇIN 


“Toplumsal hayatın tamamı, özünde pratiktir. 

Teoriyi mistisizme götüren bütün sırlar, ussal çözümlerini 

ınsan pratiğinde ve bu pratiğin kavranmasında bulur” 


K. Marx, Feurbach Üzerine Tezler, 8. 


Soma katliamı unutanlara bir gerçeği en çıplak haliyle yeniden hatırlattı: Işçi sınıfı vardır! 

Oysa nasıl da unutturulmuştu değil mi? 

İşçisiz bir dünyayı muştulamışlardı; Gorz. Bell, Toffler ve daha niceleri 80'ler ve 90'ların başında. Makinaların işçilerin yerini aldığı ve “işin” yok olduğu yeni bir bin yıla giriliyordu. Elveda proletaryaydı! 

Sınıfın ortadan kalkmakta olduğu küresel dünyada sınıf mücadelesi de eski bir hayaldi sadece... 


Berlin Duvarı yıkılmış, SSCB revizyoniz- mi dağılmış ve yüz milyonlarca insan kapitalizmin “özgür” dünyasına özgür-emek! 
olarak koşmuştu! 


Olmayan sınıfın mücadelesini yürütecek 


1 K. Marx Kapital 1. Ciltte Özgür-Emek kavramını iki anlamda kullanmaktadır Özgür-emek bir yandan emekgücünü sermayedara satma hakkına sahiptir, yani köle değildir ama öte yandan üretim-araçlarından azadedir. 
Bu haliyle özgürlük bir yoksunluğu anlatır: “Paranın sermayeye çevrilebilmesi için, demek ki. para sahibinin özgür emekçi ile karşı karşıya gelmesi gerekir; bu, emekçinin iki anlamda özgür olması dernektir: hem emek-gücünü kendi öz metaı gibi satabilecek durumda özgür bir insan olması gerekir. hem de satmak için elinde başka bir meta olmaması, emek-gücünü gerçekleştirmesi için gerekli her şeyden yoksun bulunması gerekir” (Marx, 1997 118671: 171). 


sınıf sendikalarına da ihtiyaç yoktu. 
Sermaye küreselleşiyorsa emek de küreselleşirdi, ne olacaktı? 
Kapitalist emperyalist AB için de panzehir olarak “Emeğin Avrupa sı” vardı! 


Kapitalist birikimin Il. Paylaşım Savaşı sonrasında ilk kez tıkanmaya başladığı 60O'ların sonundan itibaren, aşırı üretimin tetiklediği kâr oranlarındaki düşme eğilimi, tekelci burjuvaziyi ve kapitalist-emperyalist ülkeleri sermaye birikim rejimini değiştirmeye yöneltti. Britanya'nın Libya'ya saldırısı sonrası petrol üreticisi ülkelerin ham petrol üretimini durdurması ile görünür olan buhran, Keynesyen talep yanlı politikaların da tümden terk edilmesinin bahanesi oldu. Kapitalist ekonomilerin hızla talep çekişli politikalardan “sıyrılıp”, arz yönlü politikalara başvurmalarının işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki ilk etkisi reel ücretlerin baskılanması olmuştu. 


Ulusötesi kapitalist düzenlemeci kurumların (IMF, GATT İDTÖÜİ, Dünya Bankası gibi) “reçeteleri” elden ele dolaşırken, kimi kapitalist eklemlenmeci ülkeler “kendiliğinden”, kimileri ise askeri darbelerle (1973 Şili, 
1980 Türkiye gibi) içti neo-liberalizmin zehir şarabından! 

Toplumsal kaynakların bir avuç tekelci kapitalist için seferber edildiği, işçi sınıfı ve emekçilerin enflasyon vergisiyle giderek yoksullaştırıldığı 80'lerin karanlığından ancak, Zonguldak Maden işçilerinin başlattığı Bahar Eylemleri ile çıkılmıştı. 


İşçi sınıfı vardı! 


SSCB'de revizyonizmin iflasıyla “soğuk savaş” döneminin fiilen sona ermesi ve ABD hegemonyasındaki tek kutuplu dünyaya geçiş, kapitalizmin teorisyenliğine soyunanlar tarafından sosyalizmin iflası olarak propaganda edildi bütün 90'lar boyunca. 
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Reel sosyalizm deneylerindeki göreli başarısızlıklar, Marksizm ve Leninizmin işçi sınıfı teorilerine karşı bir silah olarak kullanıldı. 


Bu normaldi. Kapitalist-emperyalist ülke yönetimleri, tekelci burjuvazi, uluslararası finans kapital ve onların işbirlikçilerinin çıkarı bunu gerektiriyordu. 


Oysa proletarya kapitalist üretimin ortaya çıktığı dönemden bu yana en kitlesel dönemini yaşıyordu. Tarım alanları hızla üretken sermayenin hizmetine sokuluyor, kapitalist rekabet nedeniyle aşırı üretim merkez ülkeleri de aşarak çevre ülkelere saçılıyordu.? 


Üretimin genişlemesi işçi sınıfını sayısal olarak hızla genişletirken, “yeni üretim”in taşeron yapısı, işçi sınıfının kitlesel mücadelesine belli düzeyde gem vurmuştu. 


IV 


Sınıfın hızla genişlediği ancak görünürlüğünün azaldığı koşullarda kapitalizmin organik ideologlarından saldırı “görevini” post-Marksizm postu altına gizlenen; idealistler, ütopik sosyalistler, üçüncü yolcular, otonomcular, özgürlükçü solcular ve benzeri akımlar aldı. 

Elbette her birinin Marksizme ve Leninizme saldırısının boyut ve şiddeti birbirinden farklıdır. Ancak, genel olarak belli başlı yaklaşımları ortaklaşmaktadır: 

Marx'ı analize, 1844 El Yazmaları ile başlayıp Grundrisse ile bitirmeleri, 

- Lenin'i gaip kabul etmeleri ve işçi sınıfı deneyimlerinin tamamına gözlerini kapamaları, 

- Stalin düşmanlığı, 

Her söze Marx ile başlayıp, ardından Marx'ı otopsi masasına yatırmaları, 


- Çoklu sınıf teorilerine yönelerek prole- 


2 Burada “saçılma” ifadesiyle, kapitalist üretimin biçimsiz 
yayınımına işaret edilmektedir. Bu biçimsizlik. dikey disentegrasyon sürecinin işçi sınıfını fabrikalardan taşeron atölyelerine taşıyan görünümü simgeler. 


tarya diktatörlüğüne gizli bir savaş açmaları, 

Küçük burjuva karakterlerini ayrı bir sınıf olarak (orta sınıf?) benimsemeleri, 


- İşçi sınıfının bilincine, dönüştürücü gücüne güvensizliklerini her fırsatta dillendirmeleri, 


Sınıf sendikalarını “klasik” ilan edip, mevcut sendikaları sınıf mücadelesinden koparacak teorik dayanaklar türetmeleri (güvencesizler, görünmeyen emek gibi). 


Liste uzatılabilir. Ancak netice değişmeyecektir. 


Bir yanda işçi sınıfı ve onun ideolojisi durmaktadır. Diğer yanda içeriden-dışarıdan saldırılar sürmektedir. 


V 


Sınıfı “görünmez kılma” çabalarının yanında onun mücadele potansiyeli ve o mücadele içerisindeki dönüştürücü gücü de yadsınır post-Marksistler tarafından. 


İşçilerin kültür sahibi olmadığı, seçimler- de oy verdikleri parti veya partilerin sağ ve gerici partiler olduğu, entelektüel birikimden uzak oldukları... 


Sınıfın kültürden yoksun olduğunu savunanların ortak noktası, işçi sınıfıyla temas 


3 Orta sınıf tezleri ağırlıklı olarak meslek üzerinden bir kategori önermektedir. Oysa, meslekler bir sınıf aidiyeti yaratmaz. Örneğin “mühendisler işçidir” diyemeyeceğimiz gibi “mühendisler kapitalisttir” de diyemeyiz. Bir mühendis fabrikada mühendislik bilgisini emek-zamanı üzerinden kapitaliste satabilir ve sermaye için üretken mektir: yani işçidir. Bir diğeri kendi hesabına çalışabilir. Başka bir mühendis ise kendi sermayesiyte kurduğu çizim atölyesinde başka mühendisleri ve diğer ücretli emekçileri çalıştırarak bir kapitalist olabilir. Bu haliyle düşünüldüğünde, “orta sınıf” hezeyanının gelip dayandığı “kentli, okumuş, yarı-entelektüel” güzellemeleri kendinden menkul bir sınıf yaratmaya yetmez. Lenin'in (1992: 150) sınıf tanımı oldukça berraktır: “Sınıflar. birbirlerinden. tarihsel olarak belirlenmiş bir toplumsal üretim sisteminde tuttukları yere, üretim araçlarıyla olan ilişkilerine, emeğin toplumsal örgütlenişindeki rollerine ve bunun sonucu olarak, toplumsal zenginlikten aldıkları payın boyutlarına ve bunu elde etme tarzına göre ayrılan büyük insan gruplarıdır” 


etmemeleridir. Etseler de muhtemelen bu temas inşaat, onarım ve benzeri işler için geçici işveren-işçi ilişkisinin ötesine geçmemiştir. 

İşçi sınıfı ancak sınıf mücadelesi içerisinde bilinç kazanarak dönüştürücü gücünü açığa çıkarmaktadır. İşçinin sınıf olma bilinci, her türden burjuva eklentisi teoriyi aşkın niteliktedir. 

Sınıfın tarihi bu örneklerle doludur. 


Zonguldak Maden işçileri Ankara yürüyüşünden önce “sol” ideolojiye mi sahiplerdi? Ya da TEKEL işçileri? Peki ya Soma madeninde katledilen 301 işçinin geride kalan işçi arkadaşları? 

Hepsi sınıf mücadelesi içerisinde sınıf olmanın bilincine ulaşmış ve o bilinçle dönüştürücü potansiyelinin ayrımına varmıştır. 


VI 


Üzerinden daha iki ay geçmeden ne çok unutuldu Soma Katliamıl 


Soma katliamını unutturmak isteyenler ile unutmak isteyenler gizli bir anlaşma yapmış gibi... 

Oysa unutturmak isteyenler ile unutmak isteyenlere inat bütün korku örtüsünü yırtıp attı çoktan Soma işçisi. 


Taşeron bataklığının en görünmez(?!) 
hallerini de anlattılar, sarı sendikanın şube yönetimini de alaşağı ettiler. Bunları kimseden icazet almadan, hiçbir post teoriden beslenmeden yaptılar. 


Unutanlara tekrar hatırlattı Soma işçileri; 
İşçi sınıfı vardır! 
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Sınıf dışı toplumsal analizlerin sınıfsal sonuçları 


NİLGÜN TUNÇCAN ONGAN 


Giriş 

Kapitalizmin yeniden üretimi için gerekli olan toplumsal desteğin sağlanması bakımından sömürü ilişkisinin görünmez hale gelmesi hayati öneme sahiptir. Çünkü burjuvazinin sınıf çıkarlarının “mutlak” ve "kapsayıcı” olduğu yolunda bir toplumsal algı yaratmak ancak bu şekilde mümkün olur. 
Dolayısıyla sınıf olgusunu dışlayan her toplumsal analiz aslında bir ideolojik tahakküm unsurudur. 


Üretim teknolojisindeki dönüşümün emek süreçleri ve işçi sınıfının yapısı üzerindeki etkileri bu hegemonyayı güçlendirmiştir. Geliştirilen yeni yaklaşımların ortaya koyduğu kuramsal desteğin de yardımıyla, kapitalizmin geçirdiği dönüşümün ücretli emek ve sermaye arasındaki sınıfsal çelişkiyi artık geçersiz kıldığı hatta işçi sınıfını ortadan kaldırdığı iddia edilmektedir. 


Bu çerçevede sınıf olgusu, bir toplumsal analiz aracı olma özelliğini yitirdiği gibi toplumsal politikadaki merkezi konumunu da kaybetmiş bulunmaktadır. Sosyal koruma önlemlerinin sınıfsal niteliği giderek kaybolmakta, toplumsal dayanışmanın farklı eksenleri ön plana çıkartılmaktadır. Devletin piyasayı denetleme işlevi ise tümüyle ortadan kaldırılmış ve yeni toplumsal kontrol mekanizmaları yapılandırılmıştır. 


Bu yazının başlıca amacı; refah yaratma süreçlerinin sınıf dışı niteliğine dikkat çekmek ve sınıfı devre dışı bırakan bir “demokrasi” anlayışının sınırlarını ortaya koymaktır. 


Sınıf olgusunu belirleyen nesnel koşullar 


Ücretli emek ve sermaye arasındaki sınıfsal çelişkinin ortadan kalkmış olduğunu iddia eden yaklaşımların ortak özelliği, sınıf olgusunu onu belirleyen nesnel koşulların dışında ele almasıdır. İstihdamın sektörel dağılımındaki değişimden beyaz yakalı işçilerin artışına, gelir düzeyinden tüketim kalıplarına, siyasal tercihlerden sınıf bilincine kadar pek çok unsurdan hareketle emek gücünün bundan böyle topyekün aynı sınıf kategorisi içinde değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir. İşgücü piyasalarındaki parçalanma ve işçi sınıfının farklı katmanlarındaki öznellikler sınıfın nesnel varlığını yadsımanın başlıca argümanları olarak kullanılmaktadır. 


Bu bakımdan en fazla ön plana çıkan yaklaşımlar ise sınıfsal konumu statü, gelir düzeyi ve meslek türleri temelinde tanımlayanlardır. Oysa sınıf, bir “derecelendirme” ifadesi değil bir nesnel ilişki biçimidir? Sınıfsal konum; üretim araçlarını denetleyenlerle, bunu denetleyemediği için emek gücünü satmak zorunda olanların üretim alanında birbirleri ile girdiği maddi ilişkiye göre belirlenir. 

Sınıf ilişkisi ise sermayenin artık değer yoluyla emek gücünü mülk edindiği bir sömürü ilişkisidir. Bu durumda artık değerin kol emeği ile mi kafa emeği ile mi üretildiği sınıfsal aidiyet bakımından hiçbir önem taşımaz. Dolayısıyla, kapitalist sınıfın aylıklı mensupları olan üst düzey yöneticileri dışarıda bırakmak koşuluyla, beyaz yakalıların sayısındaki artış işçi sınıfının genişlemesi demektir. Ayrıca bugün, beyaz yakalıların çok önemli bir bölümünün düşük ücretli ve güvencesiz çalışma koşulları bakımından mavi yakalılardan farksız olduğunun da altını çizmek gerekir. 

Öte yandan artık değer, teorik olarak, üretken emek harcayan işçiler üzerinden biriktirilir. Üretken olmayan emek ise artık 


1 Callinicos&Harman (2006): Neo- Liberalizm ve Sınıf, çev: 
Osman Akınhay. Salyangoz Yayınları, İstanbul, s. 17. 


değer üretmez. Ancak bu ayırım da sınif aidiyeti açısından belirleyici değildir. İşçinin sınıf aidiyetini belirleyen, harcadığı emeğin üretken olan/olmayan niteliği değil yaşamak için emek gücünü satmak zorunda olmasıdır. 

Bununla beraber aynı sınıf içindeki katmanların sınırlarını belirlemek her zaman için çok kolay değildir. Kaldı ki: sınıfsal konumların dinamik olduğu ve zaman içinde değişebileceği de gerçektir. Ancak buradan hareketle sınıf konumları çelişik tüm katmanları doğrudan sınıf dışı saymak da doğru değildir. 


Toplumsal refah süreçlerinin sınıfsal niteliği 


Sınıfsal çelişkinin nesnel koşullarını göz ardı eden yaklaşımlar, toplumsal eşitsizliğin nedenini üretim ilişkileri dışında tarif etmektedir. Bu durumda yoksulluk ve kapitalist sömürü ilişkileri arasındaki bağ devre dışı bırakılmakta ve mevcut yoksulluğu yeniden üreten bir refah anlayışı yaygınlaşmaktadır. 
Üretim alanına müdahale etmeyen sosyal refah tedbirleri aynı zamanda devletin piyasayı denetleme işlevini tümüyle kaybettiği bir sosyal politika anlayışına işaret eder. 


Sosyal politika önlemleri özünde zaten kapitalist niteliktedir. Piyasa işleyişinin zararlı sonuçlarını hafifletmek yoluyla mevcut güç dengelerini korumayı ve kapitalist sistemın devamını hedefler. Bununla beraber bu önlemler işgücü piyasanın serbest işleyişine müdahale ettiği ölçüde ise sınıfsal niteliği ağırlık kazanmaktadır. 

Devletin sosyal işlevi, piyasa işleyişini denetleyebilme kapasitesidir. Nitekim refah modelleri çoğunlukla sosyal hakların kurumsallaşması ekseninde sınıflandırılmakta ve metalaşmanın sınırlandırılması (dekomodifikasyon) kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Buna göre refah önlemleri kamusallaştığı ve piyasa bağımlılığını azalttığı ölçüde hak olma niteliği kazanır. 


Ancak işçi sınıfı açısından, refah tedbirlerinin finansmanı kadar kapsamı ve hangi 


düzeyde gerçekleştirileceği de önem taşır. 
Çünkü merkezinde işçi sınıfının bulunmadığı refah tedbirleri, ücretli emeğin metalaşma düzeyini sınırlandırmaktan uzaktır ve sosyal hakların sınıfsal niteliğini de ortadan kaldırır. Dolayısıyla sosyal hakların niteliği, demokratik alanın sınırlarını belirlemek ve egemen demokrasi anlayışının işlevini ortaya koymak bakımından da açıklayıcıdır. 


Liberal demokrasinin bulunmadığı durumlarda siyasal ve sivil hakların tanım gereği sınırlandığını belirten kimi çalışmada, bunun ekonomik ve sosyal haklar bakımından ise topyekün ihlallere yol açmadığı sonucuna ulaşmıştır. Buna göre ekonomik ve sosyal hakların korunması bakımından liberal demokrasilerin gerisinde olmayan otoriter rejimlerde, sosyal haklar siyasal rejimin otoriter niteliğini meşrulaştırma işlevi taşır.? 
Dolayısıyla liberal demokrasilerde sivil ve siyasal hakların toplumsal eşitsizliği gizleyebilmesi gibi otoriter rejimlerde de ekonomik ve sosyal haklar sivil hak ihlallerini gizleyebilmektedir. Yani toplumsal eşitsizlikler kaynağından soyutlandığı ölçüde temel haklar birbirini tamamlamak yerine telafi etmekte ve her durumda esasen sınıfsal eşitsizlikler gizlenmektedir. 


Sınıfsız demokrasinin sınırları 


Toplumsal eşitsizliği sınıf dışı kavramak, sınıf mücadelesi ile demokrasi arasındaki bağı ortadan kaldırır. Bunun başlıca siyasi yansıması da; sermaye dışı kesimler için tanımlanan demokrasi alanının kimlik ve yaşam biçimi talepleriyle sınırlandırılmış olmasıdır. 


Böyle bir demokrasi anlayışı ise eşitsizliğin temel unsurlarını ortadan kaldırmayacağı gibi demokratik sosyal düzenin zorunlu bir unsuru olan eşitlik olgusunun zihinlerden bütünüyle uzaklaştırılması riskini taşır.? 


2 Adolf, Robert George(2011): “Are Liberal Regimes More 
Protective of Economic And Social Rights Than Authoritarian Regimes?” Asian Politics and Policy, Vol. 3, Issue:3. pp.433, 437, 458. 

3 Bernard. Paul (1999): Social Cohesion: A Critigue, CPRN 
Discussion Paper, F (09). 


91 


DOSYA 


Sınıfın ihmal edilmesinin maliyeti 


92 


DOSYA 


Sınıfın ihmal edilmesinin maliyeti 


Toplumsal analizlerde sınıfı devre dışı bırakmak, kapitalizmin ekonomi ve siyaset arasında yarattığı yapay ayrımı derinleştirmekte ve piyasanın varlığını önşart sayan bir demokrasi anlayışını hâkim hale getirmektedir. Oysa piyasa sadece kapitalizmin yaşamsallığı açısından vazgeçilmezdir, demokrasi için değil. 

Demokrasiyi sivil özgürlükler ve siyasal temsil esası ile sınırlandıran bu yapay ayırım, bunların olmadığı tarihsel dönemlerle karşılaştırıldığında kuşkusuz önemli bir kazanımdır. Nitekim “genel oy hakkı” Avrupa işçi hareketinin bir bütün olarak ortaya koyduğu sınıfsal talepler içindeki en önemli mücadele alanlarından biri olmuş ve grevlerle kazanılmıştır. Ancak demokrasiyi sınıfsal taleplerden soyutlayarak biçimsel düzeye indirgemenin kazanılmış bir hakkın değersizleştirilmesi olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir.“ 


Sonuç 


Sınıfsal çelişkinin toplumsal eşitsizliği belirleyen bir unsur olmaktan çıktığını ileri süren analizler nesnellikten yoksundur. İşçi sınıfının, kapitalizmin yeniden yapılandırılması doğrultusunda değişen yapısını “sınıfın sonu” diye ilan etmek ise toplumsal alanı 


4 Wood. Ellen Meiksins (2008): Kapitalizm Demokrasiye 
Karşı: Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması, çev: Şahin Artan, Yordam Kitap. İstanbul, s. 291- 292. 


sermayenin yeni ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edebilme çabasıdır. Sınıfın sonu gelirse sınıf mücadelesinin de sonunun geleceği düşünülmekte ve devlet denetiminin tümüyle bertaraf edildiği bir ortamda, piyasanın serbest işleyişi önündeki bir diğer engelin de ortadan kaldırılması hesaplanmaktadır. Dolayısıyla “sınıfın sonu” tezi başlı başına bir ideolojik hegemonya aracıdır. 


Bununla beraber gerek işçi sınıfının yapısını değiştiren etkenler gerekse de çalışma yaşamına egemen olan esneklik ideolojisi sendikalar için yeni yapısal sorunları da beraberinde getirmiştir. İşgücü piyasalarının bölünmesi sınıf içi rekabeti artırmış ve sendikaların örgütlenme sorunları derinleşmiştir. 


Ancak tüm bu sorunları aşmak ve içinde bulundukları meşruiyet krizini de ortadan kaldırmak için en büyük görev yine sendikalara düşmektedir. Sendikalar işçi sınıfının tüm farklı katmanlarını göz önünde tutarak bunların tamamını kapsayacak örgütlenme modelleri geliştirmeli ve sınıf mücadelesini siyasal alana taşımalıdır. 


Unutmamak gerekir ki; günümüzde işçi sınıfı açısından mücadele bağımsız politik eylemliliğin konusu haline gelmiştir. Nitekim meşruiyet krizi yaşayan model de, kapitalist faydacılık ilkesiyle uyumlu sendikacılık modelidir: 


5 Özuğurlu, Metin (2013): “Sendikacılık Hareketinde Yeni 
Eğilimler”. Sendikacılık Akademisi Ders Notları 2. Türk- İş 


Tarım piyasalaşırken... 
Soma'nın ve Gezi'nin tarla sınırları... 


ATAKAN BÜKE 


19. yüzyılın kapanış yıllarında (henüz daha sanayi sanayi değilken demeli belki de), Kautsky, tarım ve gıdaya ilişkin burjuva hevesleri çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer: “Gözü pek kâhinler, isim vermek gerekirse kendilerine bir hayal gücü bahşedilmiş kimyacılar, daha şimdiden ekmeğin taştan yapıldığı ve insan diyetinin bütün gereksinimlerinin kimya fabrikalarında montajlandığı günün hayalini kuruyorlar.” Toplumsal ilişkilerin yanı sıra cümle mahlükatı ve doğayı kendi suretinde yeniden yaratma heyecanı ve telaşı ile yanıp tutuşan sermayenin, önünde uzanan uçsuz bucaksız tarlalara elini ovuşturmasıdır bu. Rahatlıkla diyebiliriz ki, tarım-gıda ilişkilerinin kapitalizm içerisindeki tarihi, büyük oranda, Kautsky'nin oldukça erken bir zamanda açığa vurduğu, sermayenin bu obez iştahı ve ona karşı mücadele ile şekillenmiştir. 


Bu iştaha paralel olarak, 19. yüzyıl sonları ve esas olarak da 20. yüzyıl başları, tarımda kapitalizmin gelişimi ve toplumsal sonuçları üzerine yürütülen tartışmaların da başlangıcını oluşturur. İster kalkınma, modernleşme ve/ya sanayileşme bağlamlarında ele alınsın; isterse de azgelişmişlik, emperyalizm, işçi-köylü ittifakı ve sosyalist devrim stratejileri bağlamlarında, zamanla tarım sorunu ya da köylü sorunu olarak anılacak bu tartışma 1980'lere kadar geç kapitalistleşen ülkelerin ana gündem mad- 


1 Karl Kautsky, 1988 118991. The Agrarian Question. Zwan 
Publications. 


delerinden birisi olmuştur. Hem bilimsel ve entelektüel, hem de politik gündemin ana maddelerinden birisi... 


Ne var ki 1980'lerle birlikte bu tartışmalar, özellikle de Türkiye örneğinde, bıçakla kesilir gibi kesilmiş görünmektedir. Bugün Türkiye'de tarım ve gıdanın toplumsal karakterine yönelik eleştirel bir araştırma gündemi oluşturmayı kendisine dert edinen birisi, kendisini “sıfırdan başlama” hissiyatıyla baş başa bulur desek abartmış mı oluruz? Zannetmem... Her ne kadar 2000'lerin ikinci yarısından itibaren tarım-gıda ilişkilerinin toplumsal analizini sermayenin ve ona karşı mücadelenin eğilimleri ve yönelimleri odağında konu edinen çalışmalar bir ivme kazanmış görünse de sosyal bilimlerin koridorlarında bu alanda emek verenlerin sayısı hala iki elin parmaklarını geçmez. Bu durum 1980 öncesi dönemde Türkiye politik mirasının ve sosyal bilimler bilgi birikiminin önemli uğraklarından olan tarım/köylü sorunu tartışmaları açısından bir bellek yitimi olarak da görülebilir: Akademinin ve siyasetin bu alandaki belleğinin “sıfırlanması”! Üstelik tam da 19. yüzyıl kâhinlerinin hayalleri doğrultusunda önemli değişikliklerin ve toplumsal altüst oluşların yaşandığı bir evrede. 
Diğer bir ifadeyle, sermayenin tarım ve gıda ilişkilerine daha önce hiç olmadığı kadar nüfuz ettiği bir dönemde. 


Soma madenlerinde tütün üreticilerinin göz göre göre katledilmesinin yüzümüze tokat gibi çarptığı ihmallerden bir tanesi de özellikle 1990'larla birlikte radikal değişiklikler/dönüşümler yaşamakta olan tarım- gıda ilişkilerinin sınıf eksenli tartışılmasında gözlenen ihmaldir! 


İronik de görünse bu ihmalin baş müsebbibi, tarımda kapitalist gelişmenin, yani tarım-gıda ilişkilerine sermaye nüfuzunun kendisidir. Sermayenin bilgiyle girdiği ilişki malum: Toplumsal ilişkileri metalaştırdığı oranda bilgi ve bilimi artı-değer yaratımının hizmetinde bir uzmanlık alanı olarak (yeniden) kurmak. Örneğin Türkiye'de, 1990'ların sonlarından itibaren tarımsal ilişkilerde 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metalaşmanın çapı ve hızı arttığı oranda tarım daha ziyade ziraat mühendislikleri ve tarım iktisadı gibi “teknik” yönü çoktan ağır basmış alanların konusu haline gelmiş görünmektedir. Gıdaya dair bilgi üretiminin ne düzeyde olduğunu anlamak için ise nasıl bir diyetin daha “sağlıklı” olduğunu büyük bir şevkle anlatan uzman ve diyetisyenlerin doldurduğu televizyon programlarına şöyle bir göz gezdirmek yeter... Bunların da ötesinde, belki de sermayenin tarihindeki en büyük başarılarından birisi, köylü deyince akla gelen ne varsa neandertallere kadar uzanan bir tarihle harmanlayan, bu harmanı “ilkel” potasında öğütüp tarihçilere havale eden bir duygu ve düşünce iklimi/kültürü yaratmış olmasıdır. Ne de olsa: “Sermaye üzerine kurulu üretim, bir yandan evrensel çalışkanlığı, yani artı emeği, değer yaratan emeği üretirken, öte yandan da doğal ve insani niteliklerin sömürülmesinin genel sistemini, tüm fiziksel ve zihinsel niteliklerden faydalandığı kadar bilimin kendisinden de faydalanan genel fay- da sistemini üretir; orada, bu toplumsal üretim ve değişim çemberinin dışında, hiçbir şey, kendinde daha üstün, kendi için meşru görünmez. Sermayenin büyük uygarlaştırıcı etkisi; kendisiyle kıyaslandığında daha önceki tüm toplum aşamalarının insanlığın yerel gelişmeleri ve doğa putperestliğinden ibaret göründüğü bir toplum aşamasını üretmesi bundan ileri gelir.” 


Tamam... Eşeğin büyüğü sermaye de, tarım-gıda tartışmalarının ihmalinde sosyal bilimcilerin, entelektüellerin hiç mi payı yok? 
Bizimkisi de laf: Sınıfın arkaik bir araştırma gündemi olduğunu ilan edenlerden, üstelik bunu sanayide, kent ortamında dile getirenlerden, köylere gidip de sermaye birikimi ve sınıflar mücadelesi çalışmasını beklemekl Ben yazarken güldüm siz okurken ne yaparsınız bilmem. Bu da tamam... Peki ya eleştirel düşünürler ve sosyal bilimciler? Tarımsal emek çalışmaları sınıf çalışmalarının bile üvey evladı halinde değil mi? Tarımsal 


2 Karl Marx.197311857-8), Grundrisse. Penguin Books, s. 
409. 


üretim mi bitti? İnsanlar başka türlü mü beslenir oldu? Belki de, tam tersine, biraz da bu kadar temel, bu kadar her yerde ve her anımızda olduğu için tarım ve gıdayı analiz konusu olarak görmekten uzaklaştık. Ne de olsa meta dediğimiz şey esas olarak ardındaki toplumsal ilişkileri görünmez kılmakla meta oluyor ve tarım ve gıda ilişkileri daha önce olmadığı kadar metalaşmış durumda. 


Dövündüğümüz yeter... Madem bu kadar ihmal edilmiş bir alan ve bu ihmalin bedeli Soma'da olduğu gibi ağır bir şekilde ödetiliyor, o vakit bize düşen oldukça genel düzeyde de olsa tarım-gıda ilişkilerinin son 30-40 yılına damgasını vuran gelişmelere ve bu gelişmelerin önümüze koyduğu tarihsel-politik soruln)lara odaklanmak. 


Her ne kadar 19. yüzyıl sonlarından itibaren burjuvazi ekmeğin taştan yapıldığı ve tarım ve gıdanın fabrika temelli örgütlendiği bir dünyanın hayalini kurmuş olsa da kapitalizmin bu alandaki gelişimi, tarihi boyunca doğanın ve tarım-gıda ürünleri- nin organik karakterinin koyduğu engellerle karşılaşmıştır. Bir yandan tarımsal üretim süreci doğaya ve doğanın dayattığı koşullara bağımlıdır; diğer yandan ise nihai ürünün çürüyebilen, bozulabilen dolayısıyla da uzun süre depolanamayan ve uzak mesafelere taşınamayan karakteri uzunca bir müddet gıdayı yerel bir olgu olarak tutmuştur. Dahası sermaye, bitkilerde yeşerme sürecine, hayvanlar da ise üreme döngülerine bağlılık ve bu durumun emek süreci ile üretim süreci arasında yarattığı kopukluk nedeniyle tarım ve gıdayı uzun süre cazip bir yatırım alanı olarak gör(e)memiştir. Olabilecek en kısa sürede ve en az riskle değerlenmenin peşinde koşan sermaye için bu durum her daim üstlenemeyeceği bir risk unsuru olarak karşısına çıkmıştır. Bunlara ek olarak toprağın hem miktar olarak hem de verimlilik anlamında sınırlı karakteri ve zayıf bir toprak piyasasının varlığı sermayenin tarım-gıda ilişkilerine nüfuzunu yavaşlatan, engelleyen faktörler olarak eklenebilir. İşin bir de toplumsal yanı var. Tarımsal emek 


çalışmalarının önemli vurgularından bir tanesi, tarlalarda gerçekleştirilen tarımsal üretimin ve emek sürecinin kontrol ve denetiminin fabrika ortamına kıyasla çok daha zor olduğudur. 


Sermayenin bütün bunlara yanıtı fıtratına uygun olarak teknolojik çözümler geliştirmek olmuştur. Özellikle ikinci dünya savaşından sonraki dönemde hız kazanan ve 1970'lerin yeşil devrimine uzanan kimya ve biyoloji alanlarında meydana gelişmelerin ana dürtülerinden birisi, doğanın ve tarım-gıdanın organik karakterinin dayattığı koşulların kırılması ve tarım-gıda alanının sermayenin değerlenme alanı olarak tahsis edilmesi üzerine kuruludur. Teknoloji alanındaki güncel gelişmeler ise ikameciliğin ve esas olarak da 1990'ların ortalarından itibaren de biyoteknolojinin, genetik alanının gelişmesi olarak karşımıza çıkar. İkamecilik günümüz süper marketlerinin gıda raflarını dolduran gıda çeşitliliğinin ve kitleselliğinin arkasındaki temel süreç olarak da görülebilir. Bir yandan daha öncesinde organik olarak kullanılan girdilerin kimyasal/sentetik girdilerle ikame edilmesi diğer yandan ise daha öncesinde nihai ürün olarak üretilen ürünlerin gıda sanayinin ara mamulleri haline getirilmesi. Genetik alanında meydana gelen temel gelişme ise, özellikle tohuma gerçekleştirilen müdahale ile organik karakter üzerinde oynama imkânının yaratılmasının da ötesinde binlerce yıllık tarım bilgisi ve kültürünün sayısı 10'u geçmez çokuluslu şirketler tarafından mülk edinilmesi sürecidir. Hikâyeye süper/hiper marketlerin gelişimi de eklenince, karşımıza, tarım-gıda sisteminin, girdi temininden, işleme, dağıtım ve tüketim ilişkilerine kadar bütün alanlarında bütçeleri ülke bütçelerini aşan çok uluslu şirketlerin hâkimiyeti çıkar! 

Elbette bütün bunların hayata geçebilmesi dünyanın dört bucağının sermayenin hareketliliğine, kontrol ve denetimine açılması ile el ele yürümüştür. Diğer bir ifade ile 1945-1980 arası dönemde sosyalizm ve ulusal bağımsızlık hareketlerinin sermaye 


açısından yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi ve “Birinci Dünyanın” hem kendisinin hem de hegemonyasının bekası amacıyla hayata geçen korumacı-destekleyici politikaların tasfiyesi olmadan teknolojik gelişmelerin de ne anlamı ne de imkânı olurdu sermaye için. 

Öyleyse önümüzdeki temel sorular- dan bir tanesi şudur: Bir yandan teknolojik çözümlerle, diğer yandan neoliberalizm ile tarım-gıda ilişkilerine nüfuzu önündeki engelleri büyük oranda kaldırmış görünen sermaye açısından tarım sorunu çözülmüş müdür? Buna paralel olarak önümüzde duran bir diğer büyük soru ise Türkiye'de 1990'larla birlikte hız kazanan tarım-gıda ilişkilerine doğrudan sermaye nüfuzu hem kır hem de kent ortamında emekçiler için ne anlama gelmektedir? İlk soruyu şimdilik bir kenara bırakıp ikincisine odaklanalım. 


Sermayenin çokuluslu tarım-gıda şirketleri ve onların yerli ortaklıkları temelinde tarım gıda ilişkilerine doğrudan nüfuzu Türkiye kırsalına rengini veren küçük üreticiler açısından bir mülksüzleşme ve değersizleşme süreci olarak yaşanmaktadır. 1980'de ülke nüfusunun yüzde 56.2 olan kırsal nüfus günümüzde yüzde 20-25 civarına kadar gerilemiştir. Günümüzde tersaneleri, tekstil atölyelerini, inşaatları, madenleri, destek hizmetlerini dolduran bir önceki işçi sınıfı kuşağının koşullarından, haklarından ve dahası tarihsel belleğinden yoksun bir sınıf oluşumunun zemini tarımda yaşanan bu mülksüzleşme ile birlikte tartışılması gereken en önemli sorun alanlarından birisidir. 
Peki ya kalanlar? Girdi fiyatlarının düzenli olarak arttığı ürün fiyatlarının ise maliyetleri bile karşılamayan düzeylerde seyrettiği bir ortamda borç çevirerek ayakta kalmaya çalışan küçük üreticiler... Değersizleşme sürecinden kastımız da esas olarak, daha uzun saatler ve daha yoğun çalışan, yeniden üretim maliyetlerini aşağıya çeken ve hane emeğini tarımsal üretim faaliyetinin yanı sıra ücret gelirlerine doğru yönlendirerek farklılaştıran ve bu temelde borçlarını çevirmeye ve tarımda ayakta kalmaya çalışan küçük üreticilerin “yaşam tarzıdır.” Hanenin erkeklerini Soma madenlerine, inşaatlara, kot taşlamalara ölüme göndermek, kadınlarına ise, ona da yaşam denirse artık, tarımsal emeğin yükünü yüklemek! 


Bu tablo temelinde daha önce sorduğumuz soruyu bir başka düzeyde tekrar sorabiliriz: tarımsal üretimin geri ve ileri bağlantılarında kontrolünü ve pazarlık güzünü yitirmiş, üretim süreci üzerindeki bilgi ve birikimini kimya ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra yine çokuluslu tarım-gıda şirketlerinin denetimindeki fikri mülkiyet hakları ve uluslarararası gıda standartları ile kaybetmiş küçük üreticilerin toplumsal konumu toprak mülkiyetinin devamına rağmen bir proleterleşme anlamına mı gelmektedir? Daha yalın ifade edecek olursak işçi-köylü ittifakı tartışmaları artık sınıf içi bir tartışmanın konusu olarak mı ele alınmalıdır? 


Sorularımızı arttırmaya ve siyasal düzeleme taşımaya çalışalım... Tarım-gıda ilişkilerinde gözlenen bu gelişmeler üzerinden baktığımız Türkiye'de sınıf oluşumu sürecinin, bir çatallaşma biçiminde gerçekleştiğini söylemek mümkün mü? Bir yanda örgütsüz, sosyal haklardan yoksun, klientalist ve paternalist ilişkiler ağına mahküm edilmiş tersa- 


neleri, tekstil atölye ve fabrikalarını, inşaatları ve inşaatla alakalı girdi üretim alanlarını, madenleri, destek hizmetlerini ve Türkiye kırsalını dolduran sınıfın yüzde 50'si? Diğer yanda ise üretim hizmetlerini, toplumsal iş bölümü açısından stratejik öneme sahip sağlık, eğitim gibi hizmet alanlarını ve holding sermayesinin hâkimiyetindeki sanayi kollarını dolduran; toplumsal refahı, hakları ve örgütlülük düzeyi görece yüksek olan, ancak bu haklarını ve refahını yitirme korkusunun yanı sıra ciddi bir itibar yitimi ile de karşı karşıya kalan sınıfın öteki yüzde 50'si? Sınıf oluşum süreçleri açısından bir çatallaşma olarak ifade ettiğimiz bu durumu siyasal düzlemde yaşanan yarılmanın zemini olarak görmek mümkün mü? Bir yanda AKP'nin tabanı? 
Diğer yanda ise CHP-MHP ve hatta Cemaat blogunun tabanı? Ya da bu soruları başka bir düzeyde siyasallaştırmaya çalışalım... 
Soma'nın sınırı nerede başlar nerede biter?.. 
Gezi'nin sınırı nerede başlar nerede biter?.. 


Sınıf tartışmalarının ve bu tartışmaların içerisinde de tarım tartışmalarının ihmali- nin bedelini ödedik, ödüyoruz; ancak siyasal düzlemde yüzde 50-yüzde 50 olarak yansıyan tabloyu toplumsal düzeyde karşılığı olan yüzde 99 düzeyine taşımak için daha da çoğaltılması gereken bu sorular üzerine düşünmek için geç olmasa gerek... 
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